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BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


”...Ibrahim Çifçi'yi ve dolayısıyla suç ortaklarıyla oluşturdukları gizli suç örgütünü, Anayasa dışı hedefe yönelmeleri için eğitme,silahlanmave eyleme geçmek üzereazmettirme, tahrik ve teşvik ettirme, koruma ve kollama konusunda etkileri bulunan... 
Konya Milletvekili Ihsan Kabadayı, MHP Genel Sekreter Yardımcıları Nevzat Kösoğlu ve Yaşar Okuyan ile bunların bağlı oldukları kuruluş mensupları hakkında yasal soruşturma açılması../” 


(Oybirliğiyle alınan karar'dan) 


Üçüncü adam 


Akiznerede? 


APOCU 
"EŞKIYA PILING’ 
> ARANIYOR 


M OSMANE EB GZEL MASUM KORE ” 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi MHP Yöneticileri İhsan Kabadayı, Yaşar Okuyan ve Nevzat Kösoğlu'nun katil Ibrahim Çiftei'yi "suça azmetlirdikleri"' kanısına vardı. 


WOSTIM ERIKU, ALI ÇENE: A 


Apocularin Hatman'dakı elabağıları TİKP Goziantep || Başkanı Zeki O: ) TİKP taraftarı Haluk Miballoğlu'nu ağır yarala- leri, Müslim Eriki daha önce parti bi dilar, Osman adlı Apocunun MİT ajanı oldu- sekledi. Urfa'nın Halfeti Yağı 


MEHMET AKIZ, “HUSEYİN” EŞKIYA "PILING": 


Apocuların Hilvan'daki faaliyetlerinin. ele" 


Bu konusunda birçok belirti var. | P, 
| 


başıları, Mehmot Akiz'in MİT mensubu olduğu 


e Ankara Sıkıyönetim tee Mahkemesi, komando ize, TIKP G.Antep lI klerine dair, 


Ibrahim Çiftçi'yi katliama girişmekten suçlu buldu 


Son Tamanücda, npr 
Wipe. Bearincile ma dane meka Ait ama ag ra n 


Savei Doğan Öz'ü öldürmekten yargılanan İbrahim Çift ci, idama mahkum olduklan sonra mahkeme binasından çıkarken, "Ya hepinizi tam susluracağız, ya hepinize kan 


| kusluracağız "diye bağırdı 
f i 


N EI Ae e Mahkeme, MHP 


Gazetemizin 27 Haziran tarihli sayısında Apocuların Hilvan'daki şeflerini açıklamıştık. Eşkiya Pılıng, Hüseyin Mehmet Akiz. 


==— ————- @Bucaklar bir çok APOCULARIN cinayetin HİLVAN'DA sorumlusu 


BIR YIL IÇINDE 
İŞLEDİKLERİ SUÇLAR 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è Süleymanlılar Aşiretine | 
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| 

| Mehmet Milli” nin 
| mensup köylere yaptıkları çe- 


peşine düştüler 
© Apocuların 
Hilvan” daki üç 


şitli baskınlarda dokuz kişi öldürmek. 


Doğan Öz'ün yöneticileri hakkında hinien haraç Poplin; a AARU - cenazesinde soruşturma açılması için İL... ri m ele . binlerce yurttaş savcılığa (Tuncelili Hüseyin), MHP'den hesap suç bildiriminde Mehmet Milli ; sorulmasını bulunulmasını (Eskiya Piling) i ciks ah T yet kararlaş trdi pe aşireti me nmp- 


ları,Hilvan ve Siverek yö: resinde birçok cinayetin faili olan "Eşkiya Piling" takma adlı Apocu Mehmet Milli'yi arıyorlar, Eş- 


Savcı (o Yardımcılarından 
© Doğan Öz, 24 Mart 1978 
günü saat 08.15 sıraların da işine gitmek üzere bin- 


© /stanbul Sıkıyönetim Mahkemesi, 1 kişiyi 


| iğ otomobilinde piu öldürüp 1 kişiyi de Miliy AA 

şunlanarak öldürülmüştü kiya-Pılıng-Mehmet Milli 

Yurtsever Savcı Do- yaralayan komandoyı parenu king Na 

j; KRE RA 9 30 yıl hapis cezasına | gun EEA “Hebasilık ` a t evinin onune 

à park ettiği otomobiline çarptırdı (Devamı sa.7 , sü.3'de) 


bindikten kısa bir süre sonra bir duvarın Arkasına saklanan meçhul bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve tabancadan çıkan 7 kurşundan ikisinin beynine, birinin ise gözüne rastlaması sonucu derhal öl- 


migi 
M savcı Doğan öz öl-Devamı sa.7 ,sü,8'de) 


O 


ANKARA (Ö.EL) 

İlk kez bir idam cezası veren A ka 

ra Sıkıyönetim Mahkemesi, savcı Dogan Öz'ü öldürmekten yargılanan İbrahim Çiftçi'yi ölüm cezasına çarptırdı. Albay Hamdi Sevinç Başkanlığın- daki Mahkeme heyetinin oy birliği yle aldığı karar dün saat 10.35 de açıklan dı. 'Sevinç'in yanısıra heyette subay üye Piyade Albay Dündar Umut, Hakim Üye Binbaşı Vural Özenirler bulünuyordu. Askeri savcılığı ise Hakim Yüzbaşı Osman Şimşek yapıyordu. 
Türk Ceza Kanununun 
149/2. maddesi gereğince ölüm cezasına mahkum 


pi sanık İbrahim Çift- 


K.Maraş olayları duruşmasında 


Mahkeme heyeti 
MHP'li 

avukatı yine susturdu 


ADANA (ÖZEL) 
Adana'da Sıkıyönetim Mahkemesinde  görüşülmekte olan K.Maraş katliamı duruşmasında MHP 


Vietnam ABD emperyalizmine karşı mücadele ederek zafere ulaşmıştı. Daha sonra Hanoi yöneticileri Rusya'nın uydusu haline gelerek, bölgesel hegemonyacılık yapmaya başladılar. Bu durum parti içinde anlaşmazlıklar doğurdu. 
Merkez Komilesi üyesi Hoan Çin'e sığınırken, Halk Kurtuluş Ordusu kurucularından Tan da gözaltına alındı. Yukarıda, Tan'ın kurduğu ordunun askerleri, Amerikan emperyalistlerine karsı savasırken 


Vietnam Komünist 
Partisi kurucusu ve 


in 


MAREA AA TELE o atunes AA sr em AE 


ölen 6 kişi toprağa verildi 


Zehirli börekten ölenlerin sayısı sekize çıktı 


es 


çi, salonu çok siniiii ve (Devamı sa.7 , sü.3'de) 


Washington 
Post: 


M k K o . Si i lilerin avukatı Hülagü Balcılar gene yargıçlar-ta- 

Bulgar silahları er ez omitesi yas rafından susturuldu. 
- AP ri a s 
, ©Nihayet önceki gün akşam tedavı altına alman diğer Ecevit” in Büro üvesi aleni bra Dali hastalarındurumu ağır ÖDEMİŞ (AA) R i Yy Yarbay Hakim- Günsel : Önceki gün iftar sol- usya ya H 41 v d Akbatur, Hakim Kıdemli rasında zeytinyağı yerine dele oan, in e sığın I me ele 

yanlışlıkla tütün zehiri À Poy ey folidol ile pişirilmiş böre- .|,. za e f Selda Bilmez'i dinlerken, ķi yiyip zehirlenen 16 nü- politikasını @Merkez Komitesinin 2 üyesi de e sy fuslu . aileden ölenlerin ERİN Yà A x Kalan tanığa bir sorunün T . k l savia eeii çürütüyor gözaltında @Parti içindeki sorulmasını İstedi. Ancak urıst ro et er Tire Devlet Hastanesi çatışmaların odaknoktasını Kamboçya kk e bul elçi so-Başhekimliğinden verilen HABER MERKEZI ” ra $ ulmasını kabul etmemeae bilye gire, BnEEki Ak. KOMA mora HASTANE HASTANE DOLAŞTIRILDILAR belir aa ve Laos” un işgali ile Vietnam” ın sine rağmen, söz alan rinçe şam geç saatlerde tedavi önce Ödemiş Devlet Hastanesi, sonra Tire Devlet Hastanesi, sonra Izmir Devlet Washington P > li avukat Hülagü ğu Pe k altına alınan Nevin Onat, Hastanesi. Üç aileden geri kalan hastaların geç tedavi altına alındıkları zake e A Rus uyd usu olması oluşturuyor Balcılar, mahkeme heye-USAYBİN mağaralarınaa 447 adet Rus Mihriye Küçük, Mübeccel için durumlarının ağır olduğu bildiriliyor ve Türkiye-Sovyet iliş- > — era tinden, Ali Kalan'ın soruyapısı tanksavar roketinin bulunmasından Onat, Vesile Onat, Meh; es — se va kilerini inceleyen bir yo- 3.SAYFAMIZDA (Devani 8.7, sü.9'da) 

met Yalçın ve Hakkı O- 7 zi 


bu yana nerdeyse bir yıl geçti. O zamandan beri hükümette ne bir ses ne bir nefes! En sonunda geçenlerde Ecevit konuştu. Bu roketlerin "transit" geçiyor olabileceğini söyledi. 


nat'ın da durumlarının 

ağır olduğu bildirildi. 
Öte yandan daha önce ölen ailenin yedi fer- 


Zimbabve'de ulusal kurtuluş savaşına önderlik ediyorlar 


rumunda, * Türkiye'nin Sovyetler'e yanaşmasını Amerika'nın son beş yılda izlediği beceriksiz politikaya bağlıyor. Gazete | 


Katiller: 
Aydın Zoroğlu ve 


Komandolar 


Bu pima gereel ien de kimin ana gel- miak nou dip topraga Danıştay, ea eieae URAR ' i memişti, Olur a, belki de bu roketler, Rusya verildi. Turan Küçük, Fer- F Eos leriyle yaptığı bir gö-| © o dan Orta Doğuya şöyle bir dostluk gezisi yapa- ken Kucli, Hateg Tanrs MC Hükümetinin a Sovyetler'in iz- ' Hamal Yakup n F 
i in' ecep Erpak, ve Semiha * 2? diği liti 4 
lım demişler. Nusaybin'den geçerken havasını e e ZANU Heyetini iği yeni politika ile 


ve suyunu pek beğenip mağaralardaki tatillerini .uzatmışlardır, Hem de o kadar uzatmışlar ki, mağaralarayerleşeli bir yılı aşmış. 

Bu roketleri Nusaybinmağaralarınayollayanlar kimi hedef almaktadırlar? k: 

Tanksavar roketi sınır kaçakçılığında kulla-, : nılabilir mi? Bu roketler aşiret kavgasında, banka soygununda veya sokak çatışmalarında işe (Wevamı sa.7, sü.9'da) 


lığına gömüldüler, börekten 


Aynı yiyerek ölen 


nin ise Ege Tıp Fakültesi Hastanesinde, otopsi için bekletildiği bildirildi. 
Ödemiş'te bag «vinde iftarı börekle bozan üç ailenin fertleri kısa süre sonra komaya girmişler 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


sınırdışı eden 


kararını iptal etti 


ANKARA (ÖZEL) 
Danıştay 12. Dairesi, 
1977 yılının Mart ayında AYDINLIK dergisinin davetlisi olarak ülkemize gelen Zimbabve halkı- 
(Devamı sa.7, sü. 4'de} 


F 


ti 


1977 yılında 
lisi olarak ülkemizi ziyaret eden ZANU heye- 


i m A 
AYDINLIK dergisin 


, davet 


Türkiye'nin kendisini daha güven içinde hissettiğini söylediğini yazıyor 

Gazetenin yorumu şöyle sürüyor: 

"Ecevit, bize, Moskova ile Ankara arasında karşılıklı güven hissinin geliştiğini söyledi ve şöyle devam etti: 'Halkımız Sovyetler Birliği'nin 

(Devamı sa.7, sü.9'da) 


TİKP üyesini öldürdü 


ÜNYE (ÖZEL) 

Ünye'de Türkiye İşçi Köylü Partisi 

üyesi Musa Yazıcı, 2 Ağustos getesi 

saat 22.00 sıralarında şehirden Çınarlı 

semtindeki evine giderken, 27 Mayıs 

ilkokulu civarında komandolar tarafından önü kesilerek öldürüldü. 


Musa Yazıcı Ünye'de daha önce 


MHP'lilerin sürekli tehdit ve saldırılarına uğramıştı 

Ünye'de TİKP İlçe örgütünün çalış malarını aktif bir şekilde yürüten ve İlçe yöneticiliği görevini üstlenen Musa Yazıcı 1976 yılında TİSP revizyonizmi- ne karşı mücadele ederek proleter dev- 


(Devamı Sa, 7; Sü: 2'de) 


Konya 
Kapalı 
Cezaevinde sohbet 


“Biz de toprak diyoruz, Mersin Cezaevinden yazan arkadaşlar gibi. Ama sadece Mersin ve Konya cezaevindeki arkadaşlar mı toprak diyor, sade onlar mı suçların nedeni olarak topraksızlığı gösteriyor? 
Şüphesiz ki hayır. Bugün bütün cezaevlerinde bir araştırma yapılsa, suçların kökeninde esas olarak topraksızlığın yattığını görürüz. 

"1950. yıllarında Toprak Komisyonu kararıyla bazı bölgelerde toprak dağıtıldı. Konya bölgesi bu dağıtımdan nasibini alan birkaç bölgeden biridir. Yani Konya, diğer bölgelere nazaran, toprağın şu veya bu ölçüde köylüye dağıtıldığı, yine diğer bölgelere karşın ağalığın olmadığı bir bölge. 

"Gel .gör ki, Konya Cezaevinde mahkumlar arasında konuşmalar bu bölgede bile suçların kökeninde topraksızlığın yattığı somut gerçeğini ortaya koyuyor. Çünkü toprak burada da adil bir şekilde dağıtılmamıştır. 

"Adı: Muharrem Dağlı. 45 yaşında. Esrardan 10 yıla mahkum. 

"—Köyümüzde 18"bin dekar arazinin sadece 400 dekarını köylüler ekiyor. Geri kalanını Kazım Altan danen hii ekiyor Renimse hir ka nş toprağım yok. Yedi çocukla topraksız ne yapabilirim ben? Eger toprağım olsaydı bu suçu iş-Vr miydi” “BTE hiy va pa sı verdile. «ir gelirim olmayınca neyle ödeyeceğim bu parayı? 

“Adı: Mehmet Lale. 26 yaşında. 
Kan davasından 15 yıla mahkum. 

"Kan davası topraksızlık yüzünden çıktı. Neden burada hep köylü çocuğu yatıyoruz? Toprağımiz olsa, işimiz olsa ne ararız burada? 

"Adı: Karamanlı Hüseyin. 37 
yaşında. Yaralamadan 10 yıla mahkum. 

"Köyümüzde hazine toprağı dağıtıldı. Ama 40 kişiden 9 kişiye toprak verildi. 31 kişi topraksız kaldı. Olay bunun üzerine çıktı. Bizi birbirimize düşürdüler. 

"Adı Durmuş. Kız kaçırmaktan hüğğümlü. 

"Kalender diye, fakir diye kiz vermi yorlardı, abi. Mecbur kaliyoruz kaçırmaya. Ama zengin olsaydık, istedin mi hemen verirlerdi. 
Köy yerinde zengin olmak için ise toprağın olmalı. O da bizde yok. 

"Adı: Aydınlı Hasan Danabaş. 
Cinayetten 10 yıla mahkum. 

“—Pamuk çapalardık ağaların topraklarında. 10.12 saat ırgat gibi 


ğe. MAPUSANE 
GEŞMESİ N. 
v Za a Si 


A À 
Armagan Anar 


TUMAD DER GENEL BAŞKANI 


çalıştırıldığımız yetmiyormuş gibi, ağanın oğlu çapaya giden kız arkadaşlara sarkıntılık etmeye kalktı. 
Ben de vurdum." 
kkk 

Böyle konuşuyor Konya Kapalı Cezaevinden mahkumlar. Dışarı çtkacakları günlere de umutla bakamıyorlar, çünkü toprakları yok. 
Nasıl geçim sağlayacaklar? Nasıl çoluk çocuklarını geçindirecekler? 
Toplum içinde onurlu bir yaşamı nasıl sürdürecekler? Cezaevleri inşa ederken, ceza yasaları hazırlarken, yargılarken, mahkum ederken, infaz uygularken, işin bu yönünü düşünen bulunmadığını hepimiz biliyoruz. Geniş köylü kitlesi için yaşamın anlamı ve yolu topraktır, Yaşam olanağı, elinden alınan veya eline verilmeyen adamın suçlarından, suçu işleyen kadar ona toprağını vermeyen toplum da sorumludur. 

Konya Kapalı Cezaevinde sohbet sürüyor. Şimdi konu AF. 

"—Ben idamlıktım. Üzerimden af geçti, infaz yasası geçti, hâlâ çıkamadım. 9 yıldır yatıyorum. Bize çok büyük haksızlık yapıldı. 
Afla birlikte müebbetlerle aramızda 
3 yıl varken, infaz yasasının yanliş uygulanması sonucu bu fark 9 

a cıktı. İnfaz yasası mahkumlara farklı farklı uygulanmaktadır. Diğer mahkum arkadaşlara daha fazla hak verildi demiyoruz. On- 
' Me na ağ isdi 


Ama bize de eşit muamele yapılsın. 

''—Ne diyelim, hükümet bizi bu karanlık zindandan kurtarsın. 

"—Ben 30 yıla mahkumum. Şoförüm. Meslekten men edildim. Affı kim istemez, ama çıkınca ne yapacağım ben? Mesleğim elimden alınmiş, bir karış toprağım yok... Zorla suça teşvik değil mi bu? 

''—Bu anarşi sürdükçe bize af vermezler. Hükümet anarşiyi önlesin ki biz de huzura kavuşalım. 
Bir de bize adi suçlu diyorlar. Halkın başına bela olmak için adam öldüren MHP'li caniler dururken adilik bize düşmez. Önce bu adilerin yakasına yapışılsın. 

"Çocuk yılında çocuklara af vereceklermiş. Seviniyoruz, ama bu af bütün çocukları sevindirecek mi? 
Eğer çocukları Çocuk Yılında affetmek ve sevindirmek istiyorsak, cezaevlerini boşaltmalıyız ki, babasını, anasını bekleyen çocuklar da aftan yararlansın ve sevinsin. 

"—Hepsi iyi de, ağalık, aşiretçilik sürdükçe cezaevleri yine dolar. Suçları önlemenin yolu toprak ağalığına son vermektir.” 


HALKIN SESİ 


BİLİMSELSOSYALIZMVE”"MARKSÇILIK” 


MAYIS tarihli Fikir o Meydanı'nda, 
Halil Berktay, Marksizmin doğuşu üzerinde durmuş. Ben, konuyu onun bıraktığı yerden sürdürmek isterim. 

19. yızyılın ortaların- da doğan Bilimsel Sosyalizm, yalnız doğmadı. 
Marksizmin ortaya çıkmasıyla beraber, onun karşıtı, onun düşmanları da doğdu. 

Marksizm, bu, kendi- ne temelden karşı olan öğretilerle tek tek mücadele etmek zorunda kaldı. Esas, Sol Hegelciler ile başlayan bu mücadeleyi, Proudoncularla, Bakunincilerle (o (Anaşistler), Dühringcilerle mücadeleler izledi. 

Marks ve Engels'in açık polemiğe girişmediği, Adolph Wagnerleri, Profesör Eguen Von Böhm-Bawerkleri, yalnız bundan dolayı, bugün ancak bu konuya az çok özel ilgi gösterenler tanıyor. 

Lenin'in o "'Marksizm 


.ve Revizyonizm"' makale- 


sinde belirttiği gibi, Marksizm, bütün bu kendisine temelden karşı çıkan öğretileri defettiğin- de, bu öğretiler kendilerini yeni biçimicre sokarak ortaya çıktılar. Artık, bu öğretilerin savunucuları , Marks'a karşı değillerdi, hayır, onlar tam tersine gerçek Marksistlerdi, yalnız bazı yanlışları düzeltmek, tashih etmek, revizyona tabi tutmak istiyorlardi. 

Burada revizyonizmin tüm tarihini anlatmak gereksiz, Bununla ilgilenenler, daha iyi ve geniş kaynaklara yönelebilirler. 

Günümüzde revizyonizmin baş temsilcisi, Marks ve Lenin'in isimlerini ağzından düşürme- den,. her . siyasetinde, Marksizmin ilkelerini çiğneyen Sovyetler Birliği" dir. 

İsveçli yazar Jan Myrdal daha 1965'te, Türkmenistarr'da yaptığı bir gezi sırasında şöyle yazıyordu: 


Cumhur Gür 
İsveç-Lund 


"Bazen, acaba Marks ve Lenin'in zoraki okutulması, Sovyet vatandaşlarını Lenin'in kelimelerinden etkilenmez hale getirmek için değil mi, diye düşünüyorum. Çünkü eğer bu kelimeler yazıldıkları gibi okunsalar -halk iktidarı ve sosyalizm istediklerinden-günümüzün Sovyet toplumunda, birer patlayıcı madde haline gelirler." 
(Türkmenistan1972, s. 86) 

Ama Batı-Avrupa'da revizyonizm daha değişik yollardan ilerledi. 

Daha 1930'larda Adorno, Habermans ve Marcuse çevrelerinde kurulan, Almanya'da Frankfurt Üniversitesi" ni merkez alan, "Frankfurt okulu” 1960'ların ikinci yarılarında, doğmakta olan öğrenci hareketini kısa bir zaman için erkileyebildi. "Frankfurt Okulu"! Marks'ın yalnız gençlik yazılarına sözde dayanıyor, "Felsefenin Sefaleti" (1847) eseriyle birlikte, daha sonrakileri reddediyordu. o "'Frankfurt Okulu" işçi sınıfının “rüşvetlerle”" pasifleştirildiğinden, "devrimci güçierin"' düzenin "'dışarısın- dan'' gelmesi gerektiğini (Yozlaşmış aydınlar, lumpen proletarya, tedhişçi örgütler vb.) öne sürüyordu. Marcuse, öğrencilerin bu devrime önderlik edeceğini söylerken, Adorno, sönük kitlelerin üzerinde yükselebilen “büyük dehalar"'ın ancak gerçek kurtuluşa erdirebileceklerini,. savunuyordu. 
Ve bütün bunlar "Neo-Marxism" (Yeni Marksizm) adında piyasaya sürülüyordu... 

1970'lerde ise yeni bir eğilim moda olmaktaydı. Bu eğilim, Fransız felsefe profesörü Althusser çevresinde (o toplanmaya 


başlamıştı. Bu "'Marksçı"' eğilim, teori ile pratiği birbirinden ayırıyor, teorinin doğruluğunun, pra tik içinde değil de, "'kendi teorik yapısı içinde" var olduğunu iddia ediyor, Marksizmin Hegel" 
den devraldığı diyalektiği ve bilim ve ideolojinin birbirinden ayrılması adında, pratik çalışmayı reddediyordu. 

1975'lerden itibaren ise, Almanya'yı temel alan yeni bir akım var. 
Bunlar kendilerini "restorasyon hareketi" veya 
" 'Kapital' mantıkçıları"' diye adlandırıyorlar, Sözde yepyeni olan tezleri, Marks'ın en önemli eserlerinin ekonomik eserleri olduğu, ancak bu eserler- de ve özellikle, emek-değer teorisi ve meta tahlillerinde günümüzün sorunlarını çözmek için gerektiğimiz ilkelerin var olduğu, Marks'ın sözde kötü bir siyaset adamı olmasini neden göstererek, siyasi konularda kendilerinin tavır almayıp, bilim yaptıkları ve Marks'ın herkes tarafından tahrifa- ta uğratılıp, bırakalım Lenin, Luksemburg, Gramsci, Stalin, Mao gibilerini, Engels'in bile reddedilmesi o getektiği, biçiminde. 

Mattick, Neüsüs, Altvater gibi üniversite profesör ve doçentlerinin liderlerini oluşturduğu bu eğilim, Lukacs, Korş, Pannekoek gibi tanınmış idealist ve revizyonistlerin reklamını yapmak dışında, uluslararası Troçkizmin başteorisyeni Mandel'le de ortaklık ku- 


ruyor. 
Almanya'da (o Prokla, İskandinavya'da Zenith 


ve Kontrast gibi dergiler- den görüşlerini yayan bu eğilimler, “iç savaş" şiarlarına başlamadan önce, 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şembe akşamı 
Bolu Öğrenci Yurdu ko- 


GALİP'i 
ANIYORUZ 


3 Ağustos 1978 Per- 


İstanbul şacaktı. 


evvel halkına hizmete ko- 


Devrimci mücadeleye 


mandolar tarafından basıldı. Komandolar bu baskında DGB üyesiarkadaşı- 
I mi stajyer doktor Galip Üstün'ü » katlettiler, 
£ Faşistlerin amacı fikirleri zorbalıkla bastırılmış ve kendilerine boyun e gen bir gençlik, demokrasinin yok edildiği, zorbalığın kol gezdiği okullar ve yurtlar yaratmaktı, 
| Önlar, gençliğin, bağımsızlık ve demokrasi müca- 
< delesini ezeceklerini sanı- 
: Tyorlardı, Bu nedenle Bo-Ee Yurdunda farklı fikir- 
“lerden öğrencilerin birliği “için mücadele eden Galip Arkadaş faşistlerin kurj junlarına hedef oldu. 
f Galip, Bolu Lisesinden i mezun olarak üniversite- ye Türkiye onbeşincisi olarak girdi. Birinci ve ikinci sınıfta Bursa Tıp Fakültesindeydi. o Daha sonra İstanbul Tıp'a girerek üçüncü sınıftan oğrenimine devam etti. Çevresindeki o siyasi gelişmeleri dikkatle izliyor, sürekli araştırıyordu. Her gün kendini yenileyen, durmadan gelişen bir devrimciydi. İkinci sınıf- i ta birinci sınıftakinden i,daha ilerde, her yıl bir öncekinden daha ilerdey- di. Yalnız teorik çalışmayla yetinmez, mücadelenin bütün pratik faaliyetlerine katılırdı. Tüm çalışmaları üstlenmesine rağmen, sınıflarını kaybetmeden düzenli olarak geçiyordu. Doktor olma sına onsekiz ay vardı: İh tisas yapmadan pratisyen hekim olacak ve bir an 


1976 yılında katıldı. O 
yıllarda gençlik mücadelesi yükseliyor, devrimcilerin , revizyonist teslimiyete karşı estirdiği bagımsızlık rüzgarı gençlik çevrelerini ( etkiliyordu. 
Ancak devrimcilerin bazı zaafları nedeniyle bu devrimci rüzgarın etkilerini Halkın Kurtuluşu, Militan Gençlik (Halkın Yolu) gibi oportünist gruplar örgütlediler, İşte bu şartlarda Galip Arkadaş , Halkın Kurtuluşu'nun fikirlerini benimsemişti. 
1976-1977 döneminde faşistler MC'den aldıkları destekle öğrencilere yoğun bir baskı ve terör uyguladılar. Adana, Kayseri, Edirnekapı gibi işgal altındaki yurtlardan Tıp Fakültesine saldırılar düzenlediler, Galip,öğrencilere yönelik bu saldırılara karşı en ön saflarda mücadele etti. Defalarca tehdit edilmesine rağmen bunlara aldırmadı. 

Galip, öğrencilerle kolayca kalıcı ilişkiler kurabilen ve güvenilen, sevilen bir insan olmasına rağnıcn savun 'ğu siyasetler onu kitleden koparıyordu. Örneğin, öğrenim hayatı boyunca çok başarılı bir öğrenci olan Galip, derslere devam etmemeye, öğrencilerden uzaklaşmaya başlamıştı. 
Proletarya hareketinin ideolojik mücadeleyle oportünist tekkeler tabanında estirdiği devrimci rüzgar Galip'in düşüncelerini de etkiledi. İçinde- ki mücadele de ondaki 


Galip Üst dogru yönlerin gelişmesini güçlendirdi. 


Kendi mücadele tecrübesi içinde, kitlelerden kopuk mücadele anlayışıyla faşist saldırıların durdurulamayacağını gördü. Bir avuç ileri unsurun faşistlerle düellosu- nun devrimci mücadeleyi güçlendirmediğini kavradı. Esas kavranması gerekenin geniş gençlik yığınlarıyla birleşmek olduğunu görerek, Halkın Kurtuluşu'nun maceracı ve 


revizyonist fikirlerine sa“ 


vaş açtı. 


Maceracıların aktif mücadele adi altında kitlelerden uzak, bireyci eylemler yaptığı ve faşist saldırıların yoğun olduğu bu dönemde, Rusyacı İGD'liler “şimdi MC var, 


bir şey yapamayız" deyip okula bile doğru dürüst gelmiyorlardı. Buna rağmen alttan alta teslimiyetçi ve revizyonist görüşlerinin, Rusya'nın propagandasını yapmaktan geri durmuyorlardı. 
Galip, halka zarar veren maceracı saflarda kalma- nın zararını kavrayarak devrimci harekete katıldı. 

Üçlü Blok içindeki birçok kişinin de devrimci harekete katılması için mücadele yürüttü. Özellikle 1 Mayıs 1977'deüçlü Blokun Konirgerillanın katliamına alet olduğunu göstermek için var gücüyle çalıştı. Galip'in de katkısıyla okulumuzda üçlü Blok tamamen çöktü. 

Galip, neşe ve canlılık doluydu. Afişleme, bağış toplama ve diğer akla ge- 


len her çalışmaya fedakarca katılırdı. 

Aydınlık gazetesinin çıkarılması sırasında canla başla çalışmıştı. Yıl sonunda,  fizyopatoloji sözlü sınavında bazı sorulara cevap verememiş, ve hocamız Prof. Dr. Hayati İmren "bu konulara niye hazırlanmadın" diye sorunca Galip her zamanki dürüstlüğüyle "bu yıl işler çoktu hocam", "Aydınlık gazetesini çıkarttık demişti. Yaşamayı çok seviyordu ama ölmekten de korkmuyordu. Çünkü en çok halkını seviyordu, onun için çalışmaktan mutluluk duyuyordu. 

1978 Ağustosunda 
Galip'i katleden faşistler- den bu ve bunun gibi yüzlerce cinayetin hesabının sorulacağı» günlere 


le katılmıştı. 

bir yıl daha yaklaştık Yurdumuzu kana bulayarak halkın mücadelesini ezeceğini sanan MHP ve ÜGD'liler bugün dağılmaktadır. Birkaç yıl önce azgınca saldırdıkları okullarda bugün mevcut güçlerini koruyamaz duruma geldiler, MHP'nin yüzü Türkiye halkının mücadelesiyle açığa çıkmıştı, Çöküşleri gittikçe hızlanacak ve hesap sorulacaktır. 


Çapa Tıp 
Fakültesinden 
DGB Üyeleri 
Stajyer Doktor 
Selçuk Koçlar 
Stajyer Dr.Beyhan 
Tüysüz ve Çapalı DGB:'liler 


bir temsilcilerini de Türkiye'deki Birikim dergisinde bulmuşlardı. 

İşte Batı Avrupa'da aydın çevreler ve üniversitelerde moda olan revizyonizmin örnekleri, Hepsinin de bir yanı ortak, pratiği,'ya devrimci faaliyet olarak, ya da doğru- 


ların tek kıstası olarak. 


reddetmeleri. Bugün Avrupa üniversitelerinde Marksist "teori" kucakla karşılanıyor, ama Marksist pratik, devrimci pratik çoktan aforoz edilmiş durumda. İngiltere bunun güzel bir örneği. Bir sürü Marksist profesör olmasına karşın, İngiltere" de gelişen sendikal hareket, gençlik hareketi, ırkçılığa karşı, yatıştırmacılığa karşı mücadele, o, “teoricilik"' batağına batmış olan "'Marksçıların"' tamamen dışında gelişiyor. 

Demin birkaç isim saymıştık, Mandel, Lukacs diye. 

Bu isimler, yazar |. 
Myrdal'ın dikkat çektiği bir dergide övgüyle ele alınıyor. Derginin ismi "Problems of Communism (Komünizmin sorunları). Çıkaran ise, işte bu ilgi çekici, American Information Agency (Amerikan Enformasyon Bürosu). Yani ABD hükümeti. 

Bu dergi özellikle aydın çevrelere yöneliyor. 
Ve abonesi parasız. Amerikan konsolosluğuna yazmak yetiyor. 

Bu derginin 1972 Kasım-Aralık sayısında üç yazar, George Lucacs'ın ne denli büyük bir Marksist olduğunu anlatıyorlar. Aynı sayıda bir Amerikan profesörü, Howard Sherman, Troçkist ekonomist Ernest Mandel'in o zaman, yeni çıkan iki kitabının reklamını yapıyor ve bu iki kitabın, üniversite öğrencileri için Marksizme iyi birer giriş oluşturduğunu yazıyor. 

Amerikan hükümetinin, 1972'de Laos, Vietnam, Kamboçya halkları tarafından üst üste yenilgiye ouğratılığında, bu reklamını yaptığı Marksizm, acaba nasıl bir şeydir? Vietnam, Kamboçya Laos halklarını kendisine karşı zafere ulaştıran Marksizmle bir midir? 

Bunun böyle olmayacağı ortada. Ve Vietnamlılar da bu gerçeği şu biçimde dile getirmişlerdi: 

"Doğru fikirler ve doğru düşünce yöntemi, subaylar ve erlerde ürek- li olarak pekiştirilmelidir. 
Subay ve erlerin devrimci davranışları desteklenirken, aynı zamanda strateji ve taktik üzerine olan temel bilgileri doğru biçimde yönlendirilmelidir. 

Bu amaçlar için Marksist-Leninist eğitim ve önder örgütlerin ve devletin siyasetinin anlaşılmasına özel önem veril melidir. Genel olarak kadrolar ve özellikle subaylar (o Marksizm-Leninizmin klasiklerini ve 
Mao Zedung yoldaşın 
"Uzun Süreli Savaş Üzerine'' makalesini incelemelidirler." (Truong Chinh, Vietnam Kurtuluş Hareketi'nin en önemli önderlerinden), The resistance Will win (Direniş 


kazanacaktır-1974) 


Çin'in giriştiği ikaz hareketi karşısındaki başarısızlığından dolayı, görevinden alınıp, Japonya'ya ( başkonsolos atanan, Vietnam'ın eski savunma bakanı bir zamanlar şunları yazmıştı: 

“Mao Zedung'un askeri düşüncesi, Çin halkının ve Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzun silahlı mücadelesinin zengin tecrübelerinin bir teoride özetlenmişidir, yarı sö- 


mürge, yarı feodal bir ülkenin çok daha güçlü bir düşmana karşı mücadelesinin çizgisidir. Ülkemiz ve Çin'in toplumsal durumlarının ve iki halkımızın devrimci mücadelesinin çok miktarda ortak yanı olduğundan, Mao Zedung'un askeri düşüncesi, partimizin direniş savaşındaki (o önderliğine büyük katkılarda bulunmuştur. 1950'den sonra, Çin devriminden sonra, ordumuzve halkımız, Çin 
Halk Kurtuluş Ordusu' 
nun değerli tecrübelerini 


ve Mao Zedung'un askeri düşüncesini yakından tanımaya daha geniş olanaklar bulmuş ve başarılı ve yaratıcı bir biçimde, bunları - devrimci silahlı mücadelemizin pratiğine uygulamıştır, Bu başarılı uygulamalar, ordumuzun hızla gelişmesi, sürekli zaferleri, özellikle 1953 Kışı ve 1954 Baharı kampanyaları ve büyük tarihi 


Dien Bien Phukampanya- 


mız için önemli bir et- kendi." (Vo Nguyen 
Giap, Peoples War, Peoples Army (Halk Savaşı, Halk Ordüsu) 

İşte bir yanda Amerikan emperyalizminin reklamını yapmış; olduğu "Marksizm"! ve öbür yanda aynı emperyalizmi defeden halkların Marksizmi. 

Hangisi gerçek Marksizm? Hangisi bir eylem kılavuzu? Hangisi dünya halklarının yararına? 


Günümüzün en saldırgan emperyalisti Sovyetler Birliği de bir takım "'Marksizm"lerin reklamını yapıyor. Aynı zamanda  sosyal-emperyalizm birçok yerde dünya halkları tarafından darbeler yiyor. Bu halkların örneğin EtyopyaKamboç- ya, Eritre, Türkiye halklarının dayandıkları ve dayanacakları Marksizm, Sovyetlerin reklamını yaptığı "'Marksizm"'le, o "kapitalist olmayan yol" “uluslararası işbölümü", “uluslararası sosyalist mülkiyet", "yapısal bütünleşme", "planlı eşgüdüm", "çok yönlü bütünleşme" lerle bir olabilir mi? 

Elbette olamaz. 


Bütün bunları anlamış olan ve dünya halklarının saflarından çıkıp, emperyalizm ve gericiliğin, o sosyal-emperyalizmin saflarına katılan Vietnam yöneticileri artık Mao Zedung'a azgınca saldırıyorlar. Onlar ÇKP'nin kırlarda, işçi sınıfından ve dünya komünist hareketinden ilişkisiz olarak doğduğunu söylüyor ve Mao Zedung' 
u "'anti-Marksist" ilan ediyorlar. 


Ve bir zamanlar Mao Zedung'u ‘yaşayan en büyük Marksist " ilan eden, Ramiz Alia, Hüsnü Kapo, Enver Hoca ve şürekası, sosyal-emperyalizmin saflarında yer aldıklarında, onlar da, Vietnam yöneticileri gibi bir "'başkalaşımı" gerçekleştirmekte gecikmediler. 


TE, 
İSTANBUL 
İKİNCİ ASLİYE 
TİCARET 
MAHKEMESİ 


Sayı 979/444 


Sivas Gemisi Kaptanı Macit Çolakoğlu vekili Av, Gündüz Aybay tarafından mahkememize başvuruda bulunulmuş ve 23.6.1979 günü saat 05.00'da Çanakkaleye (o muvassalat eden Sivas Gemisi ile Bunker-2 Gemisi ile meydana gelen çarpma nedeni ile Deni? Rapo- 
Tu düzenlenmesini istemiştir 


İlgililerin 6.8.1979 günü saat 10.30'da İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesinde yapılacak duruşmaya katılmaları ilanen teblig olunur. 
2.8.1979 


Basın: 5732 - 779 


lütfü oflaz 


Eyleme bak! 


Herşeyin sahtesi olur da solun sahtesi olmaz mı? ; 

Bal gibi olur. 

Halkın içinde de, pişmiş kelle gibi durur! 

İnanmayan Başbakana sorsun. 

Onun Konya konuşmasını bir daha okusun: 

"Solcu kılığına bürünen sahte solcular, . Para-Zitler..."'(2 Ağustos 1979 tarihli gazeteler) 

Başbakan böyle diyor. 

Ardından ekliyor: 

'Bu parazitlerin yaptıklarına kimlerin sevindiğini yarın hep birlikte göreceğiz." 

Yani? 

"Bu parazitlerin yaptıklarının yalnızca Türkeş lerin ekmeğine yağ sürdüğünü yarın hep birlikte göreceğiz" demek istiyor. 

Yarını bırakalım da, bugüne bakalım, 

Ve Ecevit'in deyimiyle, "parazitlerin" devrimci eylemlerine (!) bir göz atalım: 

Elazığ tren istasyonunda "koyun" kurşunlamak! 

Hayır, hayır yanlış okumadınız. . Koyun kurşunlamak dedik. 

Koyunlardan "solculuk adına" ne istediklerini de düşündük, düşündük bir türlü tahmin edemedik. 

Demek ki neymiş? 

Koyun kurşunlamak devrimci eylemmiş! _ 

Sonra efendim, Tunceli'de olduğu gibi, kümeslerden tavuk çalmak! 

Demek ki neymiş? 

Tavuk çalmak da devrimci eylemmiş! 

Daha sonra efendim, İstanbul-Yıldız'da olduğu gibi, sokak lambalarını kırmak! 

Demek ki neymiş? 

Sokak lambalarını kırmak da devrimci eylemmiş! 

Daha daha sonra efendim, her “Erzurumluyu" istisnasız ''faşist'' sayıp, saldırmak! 

Demek ki neymiş? 

Erzurumlulara saldırmak da devrimci eylemmiş! 

Gülmeyin. 

Devrimci eylemler nelermiş öğrenin. 

Devam edelim. 

Şimdi de diğer devrimci eylemlerden(!) 
bahsedelim. 

Büyük şehirlerin gecekondu muhitlerine dadanmak, 

Halk adına yoksul halktan zorla para toplamak! 

Karşı çıkanları morga yollamak. . . 

Durun daha bitmedi. 

İşlek caddelere, kalabalık yerlere bombalı pankart asmak. » 

Halkın can güvenliğini hiçe saymak. 

Başka? 

Devrimci gazete okuyanlâra sataşmak. 

Başka? 

Hızını alamayıp, devrimci gazeteleri üstüs- te yığıp , yakmak, 

Niye? 

Sahte solu ensesinden tutup, halka tanıtıyor diye. 

k * * 


SAHTE SOL! 

Bu kelimeyi iyi tanıyın. 

Sol adına ortaya konulan eylemlere bakın. 

Hakiki solla, sahte sol arasındaki farkı bu yolla kavrayın. 

Her "solcuyum"' diyeni de, solcudan saymayın. 
Anlaştık mı? 


Doğu Perinçek 
DOĞRU 


EYLEM 
NEDİR? X 


Mm: 
TUR.DA 
Hamam Sokak. No: 4 


AYDINLIK Cağaloğlu/lstanbul 


YAYINLARI 


SOLDAN SAĞA:I) Gazetemizde o yayınlanmakta olan bir yazı dizisi Olgunlaşmamış. 2) Bir Kıbrıs kenti - Kesilen i 

ağacm yerde kalan kütük 
dibi. 3) Yanardağ akıntısı 7 
-Bir cins at. 4) Tersi kerpeten - Tersi şafak - Kim- ę ü fa yada Berilyum'un simge- efr a| ona 

si. 5) Oran - Tersi kol. 6) KAZAK ELA vi Dört yılda bir amatör 

spor dallarında yapılan uluslararası şampiyona - Bir harfin okunuşu. 7) Ateş (eski dil) - Er. 8) Yoksullara yiyecek dağıtılan hayırevi - Garson yamağı. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) 1828 - 1910 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Rus romancısı. 2) Tersi mektup (eski dil). 3) Başka milletleri horlayıp, kendi milletini üslün gören kaba milliyetçi zihniyet. 4) Kimyada Kripton'un simgesi - Küçük susta. 5) Yapma, yerine ge tirme - Belli bir sistem ve kurallar dahilinde yapılan beden hareketleri. 6) Bir cins peynir - Bir çeşit yassı ekmek. 7) Güneydoğu şivesinde anne, 8) Güzel kokulu bir kavun cinsi. 9) Donuk, parıltısız - Eşi olmayan, yegane. 10) Çizgi - Tersi Trabzon'un bir ilçesi. 11) Bir badem türü. 12) Miliamperin simgesi - Fiyatı. 
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Aenne. BÜTÜN ÜLKELERİN 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi MHP Yöneticileri İhsan Kabadayı, Yaşar Okuyan ve Nev- 


zat Kösoğlu'nun katil Ibrahim Çiftei'yi “suça azmetlirdikleri"' kanısına vardı 


yap me Ae ze | yal eş ee N © Ankara Sıkıyönetim gia ae Mahkemesi, komando ize, TIKP G.Antep ll 

klerine dair, 


Ibrahim Çiftçiyi katliama girişmekten suçlu buldu 


pa 


Doğan Öz'ün a sal 


° 

. binlerce yurttaş 
1 
MHP'den hesap sorulmasını 
* 
_ istemişti 
Ankara Cumhuriyet 

5 Savcı (o Yardımcılarından 
© Doğan Öz, 24 Mart 1978 
günü saat 08.15 sıraların- 
. da işine gitmek üzere bindiği otomobilinde kurl şunlanarak öldürülmüştü. 

Yurtsever Savcı Do- 

© gan Öz, Bayındırlık So- 
» kaktaki -~ evinin önüne 

park ettiği otomobiline i bindikten kısa bir süre sonra bir duvarın ârkasına saklanan meçhul bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve tabancadan çıkan 7 kurşundan ikisinin beynine, birinin ise gözüne rastlaması sonucu derhal öl- 
» müştü. 
Savcı Doğan öz öl- 

Devamı sa.7 ,sü,8'de) 


k 


it 
A et. PrE Zİ etdi E pm 


BELARS DED İL Sai 


ölen 6 kişi toprağa verildi 


Zehirli börekten ölenlerin sayısı sekize çıktı 


© Nihayet önceki gün akşam tedavı altına alman diğer 


hastalarındurumu ağır 


Turist roketler 
Doğu Perinçek 


USAYBİN mağaralarında 447 adet Rus 

yapısı tanksavar roketinin bulunmasından bu yana nerdeyse bir yıl geçti. O zamandan beri hükümette ne bir ses ne bir nefes! En sonunda geçenlerde Ecevit konuştu. Bu roketlerin "transit" geçiyor olabileceğini söyledi. 

Bu ihtimal gerçekten de kimsenin aklına gelmemişti. Olur a, belki de bu roketler, Rusya' dan Orta Doğuya şöyle bir dostluk gezisi yapalim demişler. Nusaybin'den geçerken havasını ve suyunu pek beğenip mağaralardaki tatillerini 

.uzatmışlardır. Hem de o kadar uzatmışlar ki, mağaralarayerleşeli bir yılı aşmış. 

Bu roketleri Nusaybinmağaralarınayollayanlar kimi hedef almaktadırlar? 


Tanksavar roketi sınır kaçakçılığında kulla-, && 


nılabilir mi? Bu roketler aşiret kavgasında, banka soygununda veya sokak çatışmalarında işe (Wevamı sa.7, sü.9'da) 


f; 


ÖDEMİŞ (AA) 

Önceki gün iftar sofrasında zeytinyağı yerine yanlışlıkla tütün zehiri folidol ile pişirilmiş böreği yiyip zehirlenen 16 nüfuslu . aileden ölenlerin sayısı 8'e çıktı. 

Tire Devlet Hastanesi Başhekimliğinden verilen bilgiye göre önceki akşam geç saatlerde tedavi altına alınan Nevin Onat, Mihriye Küçük, Mübeccel Onat, Vesile Onat, Meh; met Yalçın ve Hakkı Onat'ın da durumlarının ağır olduğu bildirildi, 

Öte yandan daha önce ölen ailenin yedi ferdinden altısı dün toprağa verildi. Turan Küçük, Ferhan Küçük, Hatice Tanır, Recep Erpak, ve Semiha Urak Ödemiş Asli Mezarlığına gömüldüler, Ayni börekten yiyerek ölen İbrahim Küçük'ün cesedi- nin ise Ege Tıp Fakültesi Hastanesinde, otopsi için bekletildiği bildirildi. _ 

Ödemiş'te bag «vinde iftarı börekle bozan üç ailenin fertleri kısa süre sonra komaya girmişler 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


İLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN 500 KURUŞ 


Dogan I | |: Em Doğan Öz'ü öldürmekten yargılanan Ibrahim Çift / ci, idama mahkum olduklan sonra mahkeme binasından çıkarken, "Ya hepinizi tam susluracağız, ya hepinize kan umu E na SEAN i POC A © Bucaklar bir çok 
| “HILVAN'DA ia 
A sorumlusu i |  BIRYİLİÇİNDE (| Mehmet Milli’ nin İŞLEDİKLERİ SUÇLAR | peşine düştüler € » r Tey - r, i 


LİKE 
=- ASKERI SAVCI -Ñ MÜTALAASINI OKUYORDU:N 


"Doğan öz” ün tertip içindeğ N 

olduğunun N 

N 

N 


CUMARTESI 


4 


Ağustos 1979 l Gr : ; 
MHP yetkililerince söylenmesinden sonra... 


”...Ibrahim Çifçi'yi ve dolayısıyla suç ortaklarıyla oluşturdukları gizli suç örgütünü, Anayasa dışı hedefe yönelmeleri için eğitme,silahlanmave eyleme geçmek üzere azmettirme, tahrik ve teşvik ettirme, koruma ve kollama konusunda etkileri bulunan... 
Konya Milletvekili Ihsan Kabadayı, MHP Genel Sekreter Yardımcıları Nevzat Kösoğlu ve Yaşar Okuyan ile bunların bağlı oldukları kuruluş mensupları hakkında yasal soruşturma açılması...” 


(Oybirliğiyle alınan karar'dan) 


Üçüncü adam 
Akiz nerede? 


"EŞKİYA PILING’ 
“ ARANIYOR 


PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ 7 


TR EY MASUM KORNER Er içerme 


Apocuların Hatman'dakı elebaşları İTE Oazlaritap İl Başkanı Zeki ör” ) TKP taraftarı Haluk Minallogiu nu ağır yaralar | hari. Muslim BAKI, daha nos pai bi dilar, Osman adlı Apocunun MİT ajanı oldu- , | setiedi, Urfa'nın Halfeti İlçesi Yağ 


Bu konusunda birçok belirti var. 


den. 
MEHMET AKIZ, “HÜSEYİN” EŞKIYA “PILING”: | HOSEYIN BbLZEK: 


meiga Ut ama, ep 


kusluracağız "diye bağırdı Gazetemizin 27 Haziran tarihli sayısında Apocuların Hilvan'daki şeflerini açıklamıştık. Eşkiya Pılıng, Hüseyin Mehmet Akiz. 


© Apocuların 
Hilvan” daki üç 


mensup köylere yaptıkları çeşitli baskınlarda dokuz kişi öl- 


| 
@ Mahkeme, MHP | dürmek. 
yöneticileri hakkında | Span araş, Toplğmek, 


| 

| 

| 

© Süleymanlılar Aşiretine 
| 

| 

| 


a a ikisinin soruşturma açılması için | L c emme | | m n Kanoni savcılığa (Tuncelili Hüseyin), suç bildiriminde Ti i Mehmet Milli bulunulmasını (Eşkiya Piling) kararlaştırdı DIYARBAKIE (BZB) 


ları,Hilvan ve Siverek yöresinde birçok cinayetin faili olan "Eşkiya Piling" takma adlı Apocu Mehmet Milli'yi arıyorlar; Eşkiya-Pılıng-Mehmet Milli 


© /stanbul Sıkıyönetim Mahkemesi, 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de 


yaralayan komandoyı | hakkında üc kişiyi öldür- 

$ | mek, şitli gasp ve soy- 
30 yıl hapis cezasına | Yİ asaan eaP 
çarptırdı | (Devamı sa.7, sü.3'de) 


ANKARA (Ö.'EL) 

İlk kez bir idam cezası veren A ka 

ra Sıkıyönetim Mahkemesi , savcı Dogan Öz'ü öldürmekten yargılanan İbrahim Çiftçi'yi ölüm cezasına çarptırdı. Albay Hamdi Sevinç Başkanlığın - daki Mahkeme heyetinin oy birliği yle 


K.Maraş olayları duruşmasında 


Mahkeme 


Vietnam ABD emperyalizmine karşı mücadele 


aldığı karar dün saat 10.35 de açıklan ederek zafere ulaşmıştı. Daha sonra Hanoi yö- h i dı. [Sevinç'in yanısıra heyette subay neticileri Rusya'nın uydusu haline gelerek, böl- eyet üye Piyade Albay Dündar Umut, Ha- gesel hegemonyacılık yapmaya başladılar. Bu ie kim Üye Binbaşı Vural Özenirler bu- durum parti içinde anlaşmazlıklar doğurdu, MHP li lunuyordu. Askeri savcılığı ise Hakim Merkez Komitesi üyesi Hoan Çin'e si REN PETİT KRT i AE Yüzbaşı Osman Şimşek yapıyordu. Halk Kurtuluş Ordusu kurucularından Tan da “ Türk Ceza Kaan gözaltına alındı. Yukarıda, Tan'ın kurduğu or- avu atı yıne 


149/2, maddesi gereğince dunun askerleri, Amerikan emperyalistlerine 


ölüm cezasına mahkum Karsı savaşırken susturdu 


pi sanık İbrahim Çift- 


çi, salonu çok sinih ve 


e © " 
m. he Vietnam Komünist a a, ashın on e o Mahkemesinde görüşülra Partisi kurucusu ve | penema das . lilerin avukatı Hülagü 


— © * © 
Merkez Komitesi Siyasi | 5:1:1 ser yeger te Bulgar silahları 


Hava Pilot Albay Ni- 


Ecevit” in Büro üyesi zamettin Akal, Deniz 


Yarbay Hakim Günsel 


/ v Akbatur, Hakim Kıdemli Rusya’ ya Hoan, Çin” e sığındı Binbaşı Kerim Giza 


güvenme dan oluşan heyet. tanık litik Selda Bilmez'i dinlerken, itesini ñ i müdahil avukatlardan Ali po it kasını @Merkez Komitesinin Z üyesi de Kalan tanığa bir sorunun çürütüyor gözaltında eParti içindeki sorulmasını İstedi. Ancak bu sorunun soçatışmaların odaknoktasını Kamboçya | Yulmasını ABE 3 7 i wii ? kabul etmeme-KOMA HALINDE HASTANE HASTANE DOLAŞTIRILDILAR Amerika'da exe, A ve Laos’ un işgali ile Vietnam’ in sine rağmen, söz alan önce Ödemiş Devlet Hastanesi, sonra Tire Devlet Hastanesi, sonra Izmir Devlet Washi p z MHP'li avukat Hülagü Hastanesi. Üç aileden geri kalan hastaların geç tedavi altına alındıkları Zeke MA anl Rus uyd usu olması oluşturuyor Balcılar, mahkeme heye- için durumlarının ağır olduğu bildiriliyor ve Türkiye-Sovyet iliş- i Jn tinden, Ali Kalan'ın sorugom MA kilerini inceleyen bir yo- SAYFAMIZDA (Devamı 53.7, sü.9'da) 

rumunda, * Türkiye'nin — 


Zimbabve'de ulusal kurtuluş savaşına önderlik ediyorlar 


Danıştay, 


MC Hükümetinin 
ZANU Heyetini 


Sovyetler'e yanaşmasını ii Amerika wn son besmi. Katiller Komandolar da izlediği beceriksiz po- Katiller: 


litikaya bağlıyor, Gazete | Aydın Zoroğlu ve 


Ecevit'in gazete muhabir- | r i leriyle yaptığı bir gö- | 1 a de bi rüşmede Sovyetler'in iz-' Hamal Yakup m r 


lediği yeni politika ile 


Türkiye'nin kendisini da- eo © - ha güven içinde hissetti- T KP es idü Ü sınırdışı eden £ F ğini söylediğini yazıyor. U n r kararını iptal etti diyin Mr ri MHP'lilerin sürekli tehdit ve alir yle s ; ÜNYE (ÖZEL ilerin sürekli tehdit ve saldırılarıbii SER A Ecevit, bize, Mosko- Ünye'de Türkiye İşçi Köylü Parti na uğramıştı on ei AL Ni Pi va ile Ankara arasında üyesi Musa Yazıcı, 2 Ağustos gecesi Ünye'de TİKP İlçe örgütünün çalış İİK RA ğ > f Karga puan, hissinin ` saat 22.00 sıralarında şehirden Çınarlı malarını aktif bir şekilde yürüten ve İlri al x — - geliştiğini söyledi ve şöy- semtindeki evine giderken, 27 Mayıs e yöneticiliği görevini üstlenen Musa davem plak, Mkemi: 1977 yılında LA e le devam etti: 'Halkımız ilkokulu PP AET Komandolar karin Yazıcı 1976 yılında TİSP revizyonizmize gel m imbal v } pa lisi olarak ülkemizi ziyaret eden y Sovyetler Birliği'nin dan önü kesilerek öldürüldü. ne karşı mücadele ederek proleter dev- 
4 deyir kli e) 4 (Devamı sa.7, sü.9'da) Musa Yazıcı Ünye'de daha önce (Devamı Sa. 7; Sü: 2'de) 


a maca amana e 


Konya 
Kapalı 
Cezaevinde sohbet 


"Biz de toprak diyoruz, Mersin Cezaevinden yazan arkadaşlar gibi. Ama sadece Mersin ve Konya cezaevindeki arkadaşlar mı toprak diyor, sade onlar mı suçların nedeni olarak (o topraksızlığı gösteriyor? 
Şüphesiz ki hayır. Bugün bütün cezaevlerinde bir araştırma yapılsa, suçların kökeninde esas olarak topraksızlığın yattığını görürüz. 

1950. yıllarında Toprak Komisyonu kararıyla bazi bölgelerde toprak dağıtıldı. Konya bölgesi bu dağıtımdan nasibini alan birkaç bölgeden biridir. Yani Konya, diğer bölgelere nazaran, toprağın şu veya bu ölçüde köylüye dağıtıldığı, yine diğer bölgelere karşın ağalığın olmadığı bir bölge. 

”Gel..gör ki, Konya Cezaevinde mahkumlar arasında konuşmalar bu bölgede bile suçların kökeninde topraksızlığın yattığı somut gerçeğini ortaya koyuyor. Çünkü toprak burada da adil bir şekilde dağıtılmamıştır. 

“Adı: Muharrem Dağlı. 45 yaşında. Esrardan 10 yıla mahkum. 

"—Köyümüzde 18"bin dekar arazinin sadece 400 dekarını köylüler ekiyor. Geri kalanını Kazım Altan denen hiri okiyn» Renimse hir ka nş toprağım yok. Yedi çocukla topraksız ne yapabilirim ben? Eğer toprağım olsaydı bu [sugu iş-Var miydi- © 7R hi sı verdile: sz gelirim Pa neyle ödeyeceğim bu parayı? 

“Adi: Mehmet Lale. 26 yaşında. 
Kan davasından 15 yila mahkum. 

"—Kan davası topraksızlık yüzünden çıktı. Neden burada hep köylü çocuğu yatıyoruz? Toprağımız olsa, işimiz olsa ne ararız burada? 

“Adı: Karamanlı Hüseyin. 37 
yaşında. Yaralamadan 10 yıla mahkum. 

“Köyümüzde hazine toprağı dağıtıldı. Ama 40 kişiden 9 kişiye toprak verildi. 31 kişi topraksız kaldı. Olay bunun üzerine çıktı. Bizi birbirimize düşürdüler. 

“Adı Durmuş. Kız kaçırmaktan büğğimlü. 

'—Kalender diye, fakir diye kız vermiyorlardı, abi. Mecbur kaliyo- 


ruz kaçırmaya. Ama zengin olsay- 


dık, istedin mi hemen verirlerdi. 
Köy yerinde zengin olmak için ise toprağın olmalı. O da bizde yok. 
"Adı: Aydınlı Hasan Danabaş. 
Cinayetten 10 yıla mahkum. 
"Pamuk çapalardık ağaların topraklarında. 10-12 saat ırgat gibi 


KAPISI 
EEA, 


EN 


MİN Gi 
Armağan Anar 


TUMAD DER GENEL BAŞKANI 


çalıştırıldığımız yetmiyormuş gibi, ağanın oğlu çapaya giden kız arkadaşlara sarkıntılık etmeye kalktı. 
Ben de vurdum.” 

##* 

Böyle konuşuyor Konya Kapalı Cezaevinden mahkumlar. Dışarı çıkacakları günlere de umutla bakamıyorlar, çünkü toprakları yok. 
Nasıl geçim sağlayacaklar? Nasıl çoluk çocuklarını geçindirecekler? 
Toplum içinde onurlu bir yaşamı nasıl sürdürecekler? Cezaevleri inşa ederken, ceza yasaları hazırlarken, yargılarken, mahkum ederken, infaz uygularken, işin bu yönünü düşünen bulunmadığını hebimiz biliyoruz. Geniş köylü kitlesi için yaşamın anlamı ve yolu topraktır. Yaşam olanağı, elinden alınan veya eline verilmeyen adamın suçlarından, suçu işleyen kadar ona toprağını vermeyen toplum da sorumludur. 

Konya Kapalı Cezaevinde sohbet sürüyor. Şimdi konu AF. 

"—Ben idamlıktım. Üzerimden af geçti, infaz yasası geçti, hâlâ çıkamadım. 9 yıldır yatıyorum. Bize çok büyük haksızlık yapıldı. 
Afla birlikte müebbetlerle aramızda 
3 yıl varken, infaz yasasının yanliş uygulanması sonucu bu fark 9 

3a çıktı. İnfaz yasası mahkumlara farklı farklı uygulanmaktadır. Diğer mahkum arkadaşlara daha fazla hak verildi demiyorüz, Onsak 

Ama bize de eşit muamele yapılsın. 

“—Ne diyelim, hükümet bizi bu karanlık zindandan kurtarsın. 

“—Ben 30 yıla mahkumum. Şoförüm. Meslekten men edildim. Affı kim istemez, ama çıkınca ne yapacağım ben? Mesleğim elimden alınmiş, bir karış toprağım yok... Zorla suça teşvik değil mi bu? 

“—Bu anarşi sürdükçe bize af vermezler. Hükümet anarşiyi önlesin ki biz de huzura kavuşalım. 
Bir de bize adi suçlu diyorlar. Halkın başına bela olmak için adam öldüren MHP'li caniler dururken adilik bize düşmez. Önce bu adilerin yakasına yapışılsın. 

"Çocuk yılında çocuklara af vereceklermiş. Seviniyoruz, ama bu af bütün çocukları sevindirecek mi? 
Eğer çocukları Çocuk Yılında affetmek ve sevindirmek istiyorsak, cezaevlerini boşaltmalıyız ki, babasını, anasını bekleyen çocuklar da aftan yararlansın ve sevinsin. 

'—Hepsi iyi de, ağalık, aşiretçilik sürdükçe cezaevleri yine dolar. Suçları önlemenin yolu toprak ağalığına son vermektir.” 


GALİP'İ 
ANIYORUZ 


3 Ağustos 1978 Perşembe akşamı -İstanbul Bolu Öğrenci Yurdu komandolar tarafından basıldı. Komandolar bu bas- 


. kında DGB üyesiarkadaşı- 
“mız stajyer doktor Galip “Üstün'ü » katlettiler. 


Faşistlerin amacı fikirleri zorbalıkla bastırılmış ve kendilerine boyun egen bir gençlik, demokrasinin yok edildiği, zorbalığın kol gezdiği okullar ve yurtlar yaratmaktı, Önlar, gençliğin, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini ezeceklerini sanı- 


| Öyorlardı. Bu nedenle Bo- 


Yurdunda farklı fikir- 


Kİ en öğrencilerin birliği 


için mücadele eden Galip 


© Arkadaş faşistlerin kur- 


nlarına hedef oldu. 
, Galip, Bolu Lisesinden i eżun olarak üniversite- 


x 


ye Türkiye onbeşincisi olarak girdi. Birinci vẹ ikinci sınıfta Bursa Tıp Fakültesindeydi. o Daha sonra İstanbul Tıp'a girerek üçüncü sınıftan oğrenimine devam etti. Çevresindeki siyasi gelişmeleri dikkate izliyor, sürekli araştırıyordu. Her 


gün kendini yenileyen, durmadan gelişen bir devrimciydi. İkinci sınıf- 


ta birinci sınıftakinden daha ilerde, her yıl bir öncekinden daha ilerdey- di. Yalnız teorik çalışmayla yetinmez, mücadelenin bütün pratik faaliyetlerine katılırdı. Tüm çalışmaları üstlenmesine rağmen, sınıflarını kaybetmeden düzenli olarak geçiyordu. Doktor olmasına onsekiz ay vardı: İh tisas yapmadan pratisyen hekim olacak ve bir an 


evvel halkına hizmete koşacaktı. 

Devrimci mücadeleye 
1976 yılında katıldı, O 
yıllarda gençlik mücadelesi yükseliyor, devrimcilerin, revizyonist teslimiyete karşı estirdiği bagımsızlık rüzgarı gençlik çevrelerini (o etkiliyordu. 
Ancak devrimcilerin bazı zaafları nedeniyle bu devrimci rüzgarın etkilerini Halkın Kurtuluşu, Militan Gençlik (Halkın Yolu) gibi oportünist gruplar örgütlediler. İşte bu şartlarda Galip Arkadaş , Halkın Kurtuluşu'nun fikirlerini (o benimsemişti. 
1976-1977 döneminde faşistler MC'den aldıkları destekle öğrencilere yogun bir baskı ve terör uyguladılar. Adana, Kayseri, Edirnekapı gibi işgal altındaki yurtlardan Tıp Fakültesine saldırılar düzenlediler. Galip,öğrencilere yönelik bu saldırılara karşı en ön saflarda mücadele etti. Defalarca tehdit edilmesine rağmen bunlara aldırmadı. 

Galip, öğrencilerle kolayca kalıcı ilişkiler kurabilen ve güvenilen, sevilen bir insan olmasına rağr.ca savund'ğu siyasetler onu kitleden koparıyordu. Örneğin, öğrenim hayatı boyunca çok başarılı bir öğrenci olan Galip, derslere devam etmemeye, öğrencilerden uzaklaşmaya başlamıştı. 
Proletarya hareketinin ideolojik mücadeleyle oportünist tekkeler tabanında estirdiği devrimci rüzgar Galip'in düşüncelerini de etkiledi. İçinde- ki mücadele de ondaki 


A A inai 


BILIMSELSOSYALIZMVE"MARKSÇILIK” 


MAYIS tarihli Fikir Meydanı'nda, 
Halil Berktay, Marksizmin doğuşu üzerinde durmuş. Ben, konuyu onun bıraktığı yerden sürdürmek isterim. 

19. yızyılın ortaların- da doğan Bilimsel Sosyalizm, yalnız doğmadı. 
Marksizmin ortaya çıkmasıyla beraber, onun karşıtı, onun düşmanları da doğdu. 

Marksizm, bu, kendi- ne temelden karşı olan öğretilerle tek tek mücadele etmek zorunda kaldı. Esas, Sol Hegelciler ile başlayan bu mücadeleyi, Proudoncularla, Bakunincilerle (o (Anaşistler), Dühringcilerle mücadeleler izledi. 

Marks ve Engels'in açık polemiğe girişmediği, Adolph Wagnerleri, Profesör Eguen Von Böhm-Bawerkleri, yalnız bundan dolayı, bugün ancak bu konuya az çok özel ilgi gösterenler tanıyor. 

Lenin'in o "'Marksizm ve Revizyonizm"' makalesinde belirttiği gibi, Marksizm, bütün bu kendisine temelden karşı çıkan öğretileri defettiğin- de, bu öğretiler kendilerini yeni biçimiere sokarak ortaya çıktılar, Artık, bu öğretilerin savunucuları , Marks'a karşı değillerdi, hayır, onlar tam tersine gerçek Marksistlerdi, yalnız bazı yanlışları düzeltmek, tashih etmek, revizyona tabi tutmak istiyorlardı. 

Burada revizyonizmin tüm tarihini anlatmak gereksiz. Bununla ilgilenenler, daha iyi ve geniş kaynaklara yönelebilirler. 

Günümüzde - revizyonizmin baş temsilcisi, Marks ve Lenin'in isimlerini ağzından düşürme- den,. her . siyasetinde, Marksizmin ilkelerini çiğneyen Sovyetler Birliği" dir. 

İsveçli yazar Jan Myrdal daha 1965'te, Türkmenistarr'da yaptığı bir gezi sırasında Şöyle yazıyordu: 


Cumhur Gür 
İsveç-Lund 


"Bazen, acaba Marks ve Lenin'in zoraki okutulması, Sovyet vatandaşlarını Lenin'in kelimelerinden etkilenmez hale getirmek için değil mi, diye düşünüyorum. Çünkü eğer bu kelimeler yazıldıkları gibi okunsalar -halk iktidarı ve sosyalizm istediklerinden-günümüzün Sovyet toplumunda, birer patlayıcı madde haline gelirler." 
(Türkmenistan1972, s. 86) 

Ama Batı-Avrupa'da revizyonizm daha değişik yollardan ilerledi. 

Daha 1930'larda Adorno, Habermans ve Marcuse çevrelerinde kurulan, Almanya'da Frankfurt Üniversitesi'ni merkez alan, "'Frankfurt okulu” 1960'ların ikinci yarılarında, doğmakta olan öğrenci hareketini kısa bir zaman için erkileyebildi. "Frankfurt Okulu"! Marks'ın yalnız gençlik yazılarına sözde dayanıyor, "Felsefenin Sefaleti" (1847) eseriyle birlikte, daha sonrakileri reddediyordu. o "'Frankfurt Okulu"' işçi sınıfının “rüşvetlerle"' pasifleştirildiğinden, "devrimci güçierin"' düzenin "'dışarısın- dan"' gelmesi gerektiğini (Yozlaşmış aydınlar, lumpen proletarya, tedhişçi örgütler vb.) öne sürüyordu. Marcuse, öğrencilerin bu devrime önderlik edeceğini söylerken, Adorno, sönük kitlelerin üzerinde yükselebilen “büyük dehalar"'ın ancak gerçek kurtuluşa erdirebileceklerini;. savunuyordu. 
Ve bütün bunlar "Neo-Marxism"' (Yeni Marksizm) adında piyasaya sürülüyordu... 

1970'lerde ise yeni bir eğilim moda olmaktaydı. Bu eğilim, Fransız felsefe profesörü Althusser çevresinde (o toplanmaya 


başlamıştı. Bu "'Marksçı"' eğilim, teori ile pratiği birbirinden ayırıyor, teorinin doğruluğunun, pra tik içinde değil de, "kendi teorik yapısı içinde" var olduğunu iddia ediyor, Marksizmin Hegel' 
den devraldığı diyalektiği ve bilim ve ideolojinin birbirinden ayrılması adında, pratik çalışmayı reddediyordu. 
1975'lerden itibaren ise, Almanya'yı temel alan yeni bir akım var. 
Bunlar kendilerini "restorasyon hareketi" veya 
" 'Kapital' mantıkçıları"" diye adlandırıyorlar, Sözde yepyeni olan tezleri, Marks'ın en önemli eserlerinin ekonomik eserleri olduğu, ancak bu eserler- de ve özellikle, emek-değer teorisi ve meta tahlillerinde günümüzün sorunlarını çözmek için gerektiğimiz ilkelerin var olduğu, Marks'ın sözde kötü bir siyaset adamı olmasini neden göstererek, siyasi konularda kendilerinin tavır almayıp, bilim yaptıkları ve Marks'ın herkes tarafından tahrifa- ta uğratılıp, bırakalım Lenin, Luksemburg, Gramsci, Stalin, Mao gi- 


bilerini, Engels'in bile reddedilmesi o getektiği, biçiminde, 


Mattick, Neüsüs, Altvater gibi üniversite profesör ve doçentlerinin liderlerini oluşturduğu bu eğilim, Lukacs, Korş, Pannekoek gibi tanınmış idealist ve revizyonistlerin reklamını yapmak dışında, uluslararası Troçkizmin başteorisyeni Mandel'le de ortaklık kuruyor. 

Almanya'da (o Prokla, İskandinavya'da Zenith ve Kontrast gibi dergiler- den görüşlerini yayan bu eğilimler, “iç savaş" şiarlarına başlamadan önce, 


dogru yönlerin gelişmesini güçlendirdi. 


Kendi mücadele tecrübesi içinde, kitlelerden kopuk mücadele anlayışıyla faşist saldırıların durdurulamayacağını gördü. Bir avuç ileri unsurun faşistlerle düellosu- nun devrimci mücadeleyi güçlendirmediğini kavradı. Esas kavranması gerekenin geniş gençlik yığınlarıyla birleşmek olduğunu görerek, Halkın Kurtuluşu'nun maceracı ve 


revizyonist fikirlerine sa~ 


vaş açtı. 


Maceracıların aktif mücadele adı altında kitlelerden uzak, bireyci eylemler yaptığı ve faşist saldırıların yoğun olduğu bu dönemde, Rusyacı İGD'liler "şimdi MC var, 


bir şey yapamayız" deyip okula bile doğru dürüst gelmiyorlardı. Buna rağmen alttan alta teslimiyetçi ve revizyonist görüşlerinin, Rusya'nın propagandasını yapmaktan geri durmuyorlardı. 
Galip, halka zarar veren maceracı saflarda kalma- nın zararını kavrayarak devrimci harekete katıldı. 

Üçlü Blok içindeki birçok kişinin de devrimci harekete katılması için mücadele yürüttü. Özellikle 1 Mayıs 1977'deüçlü Blokun Kontrgerillanın katliamına alet olduğunu göstermek için var gücüyle çalıştı. Galip'in de katkısıyla okulumuzda üçlü Blok tamamen çöktü. 

Galip, neşe ve canlılık doluydu. Afişleme, bağış toplama ve diğer akla ge- 


Galip Üstün (ortada, kazaklı) gazetemizin açtığı bağış ve tanıtma kampanyasına da var gücüyle TER 


len her çalışmaya fedakarca katılırdı. 

Aydınlık gazetesinin çıkarılması sırasında canla başla çalışmıştı. Yıl sonunda,  fizyopatoloji sözlü sınavında bazı sorulara cevap verememiş, ve hocamız Prof. Dr. Hayati İmren "bu konulara niye hazırlanmadın"” diye sorunca Galip her zamanki dürüstlüğüyle "bu yıl işler çoktu hocam”, Aydınlık gazetesini çıkarttık demişti. Yaşamayı çok seviyordu ama ölmekten de korkmuyordu. Çünkü en çok halkını seviyordu, onun için çalışmaktan mutluluk duyuvordu. 

1978 Ağustosunda 
Galip'i katleden faşistler- den bu ve bunun gibi yüzlerce cinayetin hesabının sorulacağı» günlere 


bir yıl daha yaklaştık Yurdumuzu kana bulayarak halkın mücadelesini ezeceğini sanan MHP ve ÜGD'liler bugün dağılmaktadır. Birkaç yıl önce azgınca saldırdıkları okullarda bugün mevcut güçlerini ruma geldiler, MHP'nin yüzü Türkiye halkının mücadelesiyle açığa çıkmıştı, Çöküşleri gittikçe hızlanacak ve hesap sorulacaktır. 


Çapa Tıp 
Fakültesinden 
DGB Üyeleri 
Stajyer Doktor 
Selçuk Koçlar 
Stajyer Dr.Beyhan 
Tüysüz ve Capalı DGB:'liler 


koruyamaz du- | 


bir temsilcilerini de Türkiye'deki Birikim dergisinde bulmuşlardı. 

İşte Batı Avrupa'da aydın çevreler ve üniversitelerde moda olan revizyonizmin örnekleri, Hepsinin de bir yanı ortak, pratiği, ya devrimci faaliyet olarak, ya da doğru- 


ların tek kıstası olarak. 


reddetmeleri. Bugün Avrupa üniversitelerinde Marksist "teori"' kucakla karşılanıyor, ama Marksist pratik, devrimci pratik çoktan aforoz edilmiş durumda. İngiltere bunun güzel bir örneği. Bir sürü Marksist profesör olmasına karşın, İngiltere" de gelişen sendikal hareket, gençlik hareketi, ırkçılığa karşı, yatıştırmaçılığa karşı mücadele, o, "teoricilik"' batağına batmiş olan "'Marksçıların"' tamamen dışında gelişiyor. 

Demin birkaç isim saymıştık, Mandel, Lukacs diye. 

Bu isimler, yazar |. 
Myrdal'ın dikkat çektiği bir dergide övgüyle ele alınıyor. Derginin ismi "Problems of Communism (Komünizmin sorunları). Çıkaran ise, işte bu ilgi çekici, American Information Agency (Amerikan Enformasyon Bürosu). Yani ABD hükümeti, 

Bu dergi özellikle aydın çevrelere yöneliyor. 
Ve abonesi parasız. Amerikan konsolosluğuna yazmak yetiyor. 

Bu derginin 1972 Kasım-Aralık sayısında üç yazar, George Lucacs'ın ne denli büyük bir Marksist olduğunu anlatıyorlar. Aynı sayıda bir Amerikan profesörü, Howard Sherman, Troçkist ekonomist Ernest Mandel'in o zaman, yeni çıkan iki kitabının reklamını yapıyor ve bu iki kitabın, üniversite öğrencileri için Marksizme iyi birer giriş oluşturduğunu yazıyor. 

Amerikan hükümetinin, 1972'de Laos, Vietnam, Kamboçya halkları tarafından üst üste yenilgiye ouğratılığında, bu reklamını yaptığı Marksizm, acaba nasıl bir şeydir? Vietnam, Kamboçya Laos halklarını kendisine karşı zafere ulaştıran Marksizmle bir midir? 

Bunun böyle olmayacağı ortada, Ve Vietnamlılar da bu gerçeği şu biçimde dile getirmişlerdi: 

"Doğru fikirler ve doğru düşünce yöntemi, subaylar ve erlerde šrek- li olarak pekiştirilmelidir.. 
Subay ve erlerin devrimci davranışları desteklenirken, aynı zamanda strateji ve taktik üzerine olan temel bilgileri doğru biçimde yönlendirilmelidir. 

Bu amaçlar için Marksist-Leninist eğitim ve önder örgütlerin ve devletin siyasetinin anlaşılmasına özel önem veril melidir. Genel olarak kadrolar ve özellikle subaylar (o Marksizm-Leninizmin klasiklerini ve 
Mao Zedung yoldaşın 
"Uzun Süreli Savaş Üzerine'' makalesini incelemelidirler." (Truong Chinh, Vietnam Kurtuluş Hareketi'nin en önemli önderlerinden), The resistance Will win (Direniş kazanacaktır-1974) 

Çin'in giriştiği ikaz hareketi karşısındaki başarısızlığından dolayı, görevinden alınıp, Japonya'ya ( başkonsolos atanan, Vietnam'ın eski savunma bakanı bir zamanlar şunları yazmıştı: 

"Mao Zedung'un askeri düşüncesi, Çin halkının ve Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzun silahlı mücadelesinin zengin tecrübelerinin bir teoride özetlenmişidir, yarı sö- 


mürge, yarı feodal bir ülkenin çok daha güçlü bir düşmana karşı mücadelesinin çizgisidir. Ülkemiz ve Çin'in toplumsal durumlarının ve iki halkımızın devrimci mücadelesinin çok miktarda ortak yanı olduğundan, Mao Zedung'un askeri düşüncesi, partimizin direniş savaşındaki (o önderliğine büyük katkılarda bulunmuştur. 1950'den sonra, Çin devriminden sonra, ordumuz ve halkımız, Çin 
Halk Kurtuluş Ordusu' 
nun değerli tecrübelerini ve Mao Zedung'un askeri düşüncesini yakından tanımaya daha geniş olanaklar bulmuş ve başarılı ve yaratıcı bir biçimde, bunları - devrimci silahlı mücadelemizin pratiğine uygulamıştır. Bu başarılı uygulamalar, ordumuzun hızla gelişmesi, sürekli zaferleri, özellikle 1953 Kışıve 1954 Baharı kampanyaları ve büyük tarihi 


Dien Bien Phukampanya- 


mız için önemli bir et- kendi." (Vo Nguyen 
Giap, Peoples War, Peoples Army (Halk Savaşı, Halk Ordusu) 

İşte bir yanda Amerikan emperyalizminin reklamını yapmış- olduğu "'Marksizm" ve öbür yanda aynı emperyalizmi defeden halkların Marksizmi. 

Hangisi gerçek Marksizm? Hangisi bir eylem kılavuzu? Hangisi dünya halklarının yararına? 


Günümüzün en saldırgan emperyalisti Sovyetler Birliği de bir takım "'Marksizm"lerin reklamını yapıyor. Aynı zamanda  sosyal-emperyalizm birçok yerde dünya halkları tarafından darbeler yiyor. Bu halkların örneğin EtyopyaKamboç- ya, Eritre, Türkiye halklarının dayandıkları ve dayanacakları Marksizm, Sovyetlerin reklamını yaptığı '"'Marksizm"'le, o "kapitalist olmayan yol" “uluslararası işbölümü", “uluslararası sosyalist mülkiyet", "yapısal bütünleşme", "planlı eşgüdüm", "çok yönlü bütünleşme" lerle bir olabilir mi? 

Elbette olamaz. 


Bütün bunları anlamış olan ve dünya halklarının saflarından çıkıp, emperyalizm ve gericiliğin,  sosyal-emperyalizmin saflarına katılan Vietnam yöneticileri artık Mao Zedung'a azgınca saldırıyorlar. Onlar ÇKP'nin kırlarda, işçi sınıfından ve dünya komünist hareketinden ilişkisiz olarak doğduğunu söylüyor ve Mao Zedung' 


u "'anti-Marksist" ilan ediyorlar. 

Ve bir zamanlar Mao Zedung'u "'yaşayan en 


büyük Marksist " ilan eden, Ramiz Alia, Hüsnü Kapo, Enver Hoca ve şürekası, sosyal-emperyalizmin saflarında yer aldıklarında, onlar da, Vietnam yöneticileri gibi bir "'başkalaşımı" gerçekleştirmekte gecikmediler. 


RE 
İSTANBUL 
İKİNCİ ASLİYE 
TİCARET 
MAHKEMESİ 


Sayı 979/444 


Sivas Gemisi Kapta- m Macit Çolakoğlu vekili Av. Gündüz Aybay tarafmdan mahkememize başvuruda bulunulmuş ve 23.6.1979 günü saat 05.00'da Çanakkaleye muvassalat eden Sivas Gemisi ile Bunker-2 Gemisi ile meydana gelen çarpma nedeni ile Deniz Raporu düzenlenmesini istemiştir 


İlgililerin 6.8.1979 günü Saat 10.30'da İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesinde yapılacak duruşmaya katılmaları ilanen teblig olunur. 
2.8.1979 


Basın: 5732 - 779 


lütfü oflaz 


Eyleme bak! 


Herşeyin sahtesi olur da solun sahtesi olmaz mı? 

Bal gibi olur. 

Halkın içinde de, pişmiş kelle gibi durur! 

İnanmayan Başbakana sorsun. 

Onun Konya konuşmasını bir daha okusun: 

“Solcu kılığına bürünen sahte solcular. . Para-Zitler..."'(2 Ağustos 1979 tarihli gazeteler) 

Başbakan böyle diyor. 

Ardından ekliyor: 

"Bu parazitlerin yaptıklarına kimlerin sevindiğini yarın hep birlikte göreceğiz." 

Yani? 

“Bu parazitlerin yaptıklarının yalnızca Türkeş lerin ekmeğine yağ sürdüğünü yarın hep birlikte göreceğiz" demek istiyor. 

Yarını bırakalım da, bugüne bakalım, 

Ve Ecevit'in deyimiyle, "parazitlerin" devrimci eylemlerine (!) bir göz atalım: 

Elazığ tren istasyonunda "koyun" kurşunlamak! 

Hayır, hayır yanlış okumadınız. 
kurşunlamak dedik. 

Koyunlardan "solculuk adına" ne istediklerini de düşündük, düşündük bir türlü tahmin edemedik. 

Demek ki neymiş? 

Koyun kurşunlamak devrimci eylemmiş! _ 

Sonra efendim, Tunceli'de olduğu gibi, kümeslerden tavuk çalmak! 

Demek ki neymiş? 

Tavuk çalmak dadevrimci eylemmiş! 

Daha sonra efendim, İstanbul-Yıldız'da olduğu gibi, sokak lambalarmı kırmak! 

Demek ki neymiş? 

Sokak lambalarını kırmak da devrimci eylemmiş! 

Daha daha sonra efendim, her “Erzurumluyu" istisnasız “faşist” sayıp, saldırmak! 

Demek ki neymiş? 

Erzurumlulara saldırmak da devrimci eylemmiş! 

Gülmeyin. 

Devrimci eylemler nelermiş öğrenin. 

Devam edelim. 

Şimdi de diğer devrimci eylemlerden(!) 
bahsedelim. 

Büyük şehirlerin gecekondu muhitlerine dadanmak, 

Halk adma yoksul halktan zorla para toplamak! 

Karşı çıkanları morga yollamak. . . 

Durun daha bitmedi. 

İşlek caddelere, kalabalık yerlere bombalı pankart asmak. 

Halkın can güvenliğini hiçe saymak. 

Başka? 

Devrimci gazete okuyanlâra sataşmak. 

Başka? 

Hızını alamayıp, devrimci gazeteleri üstüs- te yığıp, yakmak. 

Niye? 

Sahte solu ensesinden tutup, halka tanıtıyor diye, 

Mg e 


SAHTE SOL! 

Bu kelimeyi iyi tanıyın. 

Sol adına ortaya konulan eylemlere bakın. 

Hakiki solla, sahte sol arasındaki farkı bu yolla kavrayın. 

Her "'solcuyum"' diyeni de, solcudan saymayın. 

Anlaştık mı? 


Doğu Perinçek 
DOĞRU 
4 


_ EYLEM 
TUR.DA 

NEDİR? ~w 
YAYINLARI 


. Koyun 


Hamam Sokak. No: 4 
Cağaloğlu /İstanbul 


SOLDAN SAĞA:I) Gazetemizde o yayınlanmakta 

olan bir yazı dizisi - 

Olgunlaşmamış. 2) Bir (ajaaa 

Kıbrıs kenti - Kesilen 2İSİKİ/İ 

ağacın yerde kalan kütük 

dibi. 3) Yanardağ akıntısı 

-Bir cins at. 4) Tersi kerpeten - Tersi şafak - Kimyada Berilyum'un simgesi. 5) Oran - Tersi kol. 6) 

Dört yılda bir amatör 

spor dallarında yapılan uluslararası şampiyona - Bir harfin okunuşu. 7) Ateş (eski dil) - Er. 8) Yoksullara yiyecek dağıtılan hayırevi - Garson yamağı. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) 1828 - 1910 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Rus romancısı. 2) Tersi mektup (eski dil). 3) Başka milletleri horlayıp, kendi milletini üslün gören kaba milliyetçi zihniyet. 4) Kimyada Kripton'un simgesi - Küçük susta. 5) Yapma, yerine ge tirme - Belli bir sistem ve kurallar dahilinde yapılan beden hareketleri, 6) Bir cins peynir - Bir çeşit yassı ekmek. 7) Güneydoğu şivesinde anne, 8) Güzel kokulu bir kavun 9) Donuk, parıltısız - Eşi olmayan, yegane. 10) Çizgi - Tersi Trabzon'un bir ilçesi. 11) Bir badem türü, 12) Miliamperin simgesi - Fiyatı. 


x À Kembungaz For 


4 Ağustos 1979 MA eAyb Roksiy Ahu 


Avusturalya Başbakanı Fraser: 


"SOVYETLER 


BIRLIGI NIN 
PASIFIK TEKI 


CUCU ARTTI” 


$ LUSAKA 
, Zambiya'nın Başkenti Lusaka'da sürmekte olan İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealtk) Doruk toplantısında bir konuşma yapan Avusturaiya Baş bakanı Malcolm Fraser, Sovyetler Birliği'nin Pasi fik bölgesinde gücünü artırdığını belirtti. s Başbakan, Vietnam'daki askeri üslerin Fusya'nın denetimi altına geçtiğini ve bu nedenle, Vietnam'ın, Çin ve Kamboçya ile anlaşmazlığa girmesinin bölgede istikrarı bozma amacına yönelik olduğunu açıkladı. 
Göçmenler sorununa uluslararası kamuoyunun daha çok eğilmesi gerek tiğini söyleyen Başba kan, 'İran, Afganistan, Kamboçya, Vietnam ve 


Brzezinski 
Rusya'yı 


Afganistan Güney Kore'de çok önemli değişiklikler oldu konusunda uyardı Bu değişikliklerin arka sında , saldırıları şiddet- 
/ GT le artan bir uluslararası b e yale köken bulunmaktadır" Aa) | dedi. 
Başkan Carter'in NKOMO'NUN Ulusal Güvenlik İş AÇIKLAMASI 


Öte yandan Zimbabve Yurtsever Cephe Başkanlarından Joshua Nkomo Lusaka'da yaptığı açıklamada, Rodezya'nın, ırk 


leri Danışmanı Zeig 
nev Br inski, 2 
Temmuz akşamı da vetli olduğu bir der nek toplantısında 


yaptığı konuşmada, çı beyaz azınlık lideri 

Sovyetler'i, Afganis İan Smith'in Mozereva 

tan konusunda uyar hükümetinden çıkarılmadı sını yeterli bulmadıklarını belirtti, 

Brzezinski konuş Nkomo, Yurtsever masinda o ABD'nin Cephenin faşizme karşı son zamanlarda ya mücadele ettiğini ve bu bancı ülkelerde mey yolla faşizmin ortadan dana gelen ayaklan kalkmayacağını söyledi. 


malarla ilgili olarak dikkaili davrandığını söyledi ve "Diğer ülkelerin de aynı bi çimde müdahale etmekten ve dinci, mil- 


İngiliz Milletleri Topluluğu Zirve Toplantısı nedeniyle Lusaka'ya ge len gazetecilere, Rodezya'ya göç eden 3 bin kadın ve genç kızın yaşa- 


liyetçi olan halklara dığı "Zafer Kampı"'nı yabancı doktrinleri gezdiren Nkomo, İan kabul ettirmeyi de Smith ile yeniden görü- 


nemekten 


kaçına caklarını tahmin ediyoruz" dedi. 


şebileceğini, ancak "'Muzoreva gibi hainlerle hiç bir zaman bir araya gelinemeyeceğini"!.bildirdi . . 


Irak basını, Bağdat'ta bir törene katılan Suriye heyetinden söz etmedi 


BEYRUT 

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin' in, çarşamba günü Bağdat'ta Baas Partisi yeni Genel Merkez binasının açılış törenine eski Devlet Başkanı Hasan El Bekr ve Partinin Kurucusu Michel Eflak ile birlikte katıması, Irak basınında günün haberi olarak ye alırken, gerek resmi "INA" Ajansı, gerekse de 

ükümet sözcüsü durumundaki gazeteler, aynı törene Suriye Baas Partisinden debir heyetin katıldığından söz etmediler. 

Özellikle "INA", Suriye heyetinin Bağdat'a gelişinden bir tek kelime ile söz etmedi. Beyrut'taki siyasi çevreler, bu durumun, Irak'ta geçen halta ortaya çıkarılan komploda Suriye'nin parmağı olduğu iddiasını kuvvetlendirdiğini belirti yorlar. 


İran İslam Cumhuriyeti oylamasından bir an. 


İran'da Kurucu Meclis için seçimler yapıldı 


TAHRAN 

İran'da Anayasaya son şeklini verecek olan Kurucu Meclisin oluşturulması için 3 Ağustosta seçimler yapıldı. 

3 Ağustosta cami ve 
okullarda bulunan seçim sandıkları açıldı ve seçmenler erken saatlerden itibaren oy verdiler. 

Seçimlerde, binden fazla kişi, 75 kişilik Kurucu Meclis için adaylığını koymuştu. 


Öte yandan Yüksek 
Seçim Kurulu (Başkanı Ahmet Nurbahs son 


anda, oy verme yerlerinin 
sayısının 17 binden 18 
bine çıkarıldığını açıkladı. Seçimlerde 16 yaşını doldurmuş seçmenler, 
23 bölgede, en fazla 10 
aday için oy kullandılar 

Kurucu Meclisin son şeklini vermesinden sonra Anayasa, halk oyuna sunulacak, bunun ardın- 


dan da Meclis Lağvedilerek yeni Anayasal Meclis için seçimler düzenlenecektir n 
17 PARTI 
SEÇİMLERE 
KATILMADI 
Bu arada Ayetullah Şeriatmedari nin''Halkçı' çı Cumhuriyetçi İslam Partisi", Kerim Sencabi' nin “Ulusal Cephe Partisi" ve diğer bazı parti ve grupların, Kurucu Meclis seçimlerini boykot ederek seçimlere katılmadıkları bildirildi. Seçimlere katılmayan parti 
ve grupların sayısının 17 
olduğu gelen haberler arasında 
Öte yandan Ayetullah Homeyni, yaptığı çağrı- da, "halkın, devrim düşmanlarının zehirli propagandalarını boşa çıkarmak için, seçime katılma oranı yüksek olmalıdır" dedi 


emmi 


Nkomo: 

” lan Smith'in hükümetten çıkarılması 

yeterli değil” 
00 
“Güneydoğu 
Asya'daki son değişikliklerin ardında saldırıları şiddetle artan bir güç var” 
o 


FKÖ'nün 
ABD ile dolaylı görüşmeler yaptığı 

öne sürüldü 
KATAR (THA) 

FKö nün ABD ile, Batılı ülkeler aracılığıyla görüşmelere başladığı bildirildi. 

Katar Haberler 
Ajansının bir haberinde, "FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Talal Vahi, Filistinlilerin ulusal haklarının, özellikle kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi ve bağımsız devletlerini kurma haklarının tanınması konularında, Batılı ülkeler aracılığıyla 

ABD ile dolaylı görüşmelere başlamıştır" dedi. Ancak Ajans, 

hangi Batılı ülkenin görüşmelere aracılık yaptığını açıklamadı. 
Haberin duyulmasından sonra Beyrut'ta bin FKÖ yetkilisi, haberi yalanladı. 


$ 


SOVYETHEGEMONYACILIĞI VE SALDIRGAN POLITIKA, YÖNETICILER ARASINDA DA TEPKILER YARATIYOR 


BEYRUT 

İsrail birlikleri 3 Ağustos sabahı Güney Lübnan daki BM Barış Gücü hatlarını geçerek, Filistin mev zilerine büyük bir saldırı başlattı. Bu saldırının,8 aydan bu yana en büyük İsrail saldırısı olduğu belirtiliyor. 

Bu arada Beyrut Radvosuda 3 Ağustos tarihli yayınında, İsrail'in Güney Lübnan'daki Kaukaba köyüne bir baskın düzenlediğini açıkladı, Bu köy de, BM Barış Gücüne bağlı askerlerle, Lübnan dü zenli ordu birlikleri bulunuyordu. Radyo, İsrail askeri birliklerinin Kaukaba köyünden sonra Hillaya ve Zillaya köylerine de saldırdığını belirt ti. Radyo ayrıca İsrail topçusunun, Batı Beka'daki 


yor, Ancak her defasında, yiğit bir direnişle karşılaşıyor 


4 İsrail Güney Lübnan'a 


Yohmor ve Sohmor köyleri ile, Hasbani Irmağı köprüsünü yoğun bir şekilde bombaladığını bildir 


di. 


ABD” de savunma harcamalarının artırılmasını isteyenler çoğalıyor 


WASHİNGTON 
(AJANSLAR) 
Avrupa Müttefik Kuv- 


vetleri eski Komutanı General Alexander Haig, ABD Senatosunun SALT 
2 Anlaşmasını feshetmesi 
ile ülkenin nükleer ve 


konvansiyonal savunma sının desteklenmesi yolundaki çağrısını yinelerken, Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger ve diğer senatörlerin de bu konuda geniş bir görüş birliği oluşturdukları bil 


Uluslararası yardım heyetleri Nikaragua'ya geliyor 


MANAGUA göndermemeye karar ver- 
(AJANSLAR) diğini açıkladı. 
ABD'NİN 
Uluslararası yardım AÇIKLAMASI heyetleri, savaştan yıp- Bu arada Geçici Hü ranan ülkenin yeniden kümet sözcüsü Espinazo, inşa edilmesine yardım Nikaragua'da binlerce amacıyla (o Nikaragua'ya "Ulusal Muhafız” ve aigelmeye baş'adılar. lelerinin idam eailaigi Bir o Amenixalılararası ne ilişkin olarak ABD 


Kalkınma Bankası heye- 


Kongre üyesi John Murp- 


ti, geçtiğimiz perşembe hy ve bazi Nikaragua eski ünu Nikaragua Geçici yetkililerinin iddialarına ükümetine yardım pa- şiddetle tepki gösterdi keti sunmak üzere Ma- ve bu iddiaların asılsız nagua'ya geldi. Bundan 


başka sözkonusu banka Nikaragua'ya 20 milyon 


olduğunu belirtti 
ABD Dişi lığı da, Ni 


şleri Bakanagua'nın ye- 


dolar borç vermeyi ka- ni yönetiminin insan ha bul etti yatma gerekli değerin 

Öte yandan BM Genel verileceği ve eski düş Sekreteri Kurt Waldhe- manlara karşı misilleme im'in özel bir temslds- de bulunulmayacağı yo- nin BM'nin ne çeşit bir lunda Amerikan z yardım yapabileceğini Jetleri Örgütüne verdiği araştırmak uzere Nika- sözü tuttuğunu açıkladı. 
ragua'ya gelmesi bekle- ABD Dışişleri Bakanni yor lığı ayrıca John Murp- 

Sovyetler Birliği ise hy'nin iddia ettiği gibi 


yiyecek ve ilaç yüklü bir 

us yardım gemisinin Nikaragua'ya gelmesine kadar resmi bir yardım hevetini Nikaragua ya 


yeni yönetimin sistema- 


tik olarak Somoza'ya bağlı "Ulusal Muhafızlar''ı öldürmediğini belirtti. 


ETA "bombalama kampanyasına” 


son verdiğini açıkladı 


MADRİD (THA) işlemi uzun sirdüğü için, 

BASK tedhişçileri bir içeride insan varken patbesın toplantısı düzen- ladığı ve böylece can 

leyerek İspanya'daki tu- kaybı meydana geldiği ristik bölgelere açtıkları o belirtildi. 

saldırı kampanyasına son Bilindiği gibi ETA' 

verdiklerini açıkladılar. nm açtığı bombalama 

kampanyasında son ola- 

ETA-BASK Anavatanı rak altı kişi ölmüştü... 

Kurtuluş Cephesi- Siyasi ETA üyelerinin baş- 


ve askeri kanadından üç yetkilinin katıldığı basın toplantısında turistik yerlere yerleştirilen bombaların, tesisleri boşaltma 


larına naylon çorap ge çirerek düzenledikleri basın toplantısının yeri gazeteciler tarafındar tespit edilemedi 


dirildi. 

Arizona Cumhuriyetçi Senatörü Barry Goldwater da, Başkan Carter stratejik güçlerin geliştirilmesine daha çok para ayrılacağı yolundaki sözünü kanıtlamak üzere, SALT-2 Anlaşmasının onaylanmaya konulmasından önce, savunma bütçesini ortaya koymasını isteyenlere katıldı. 
Başkanın televizyonda bu alanda harcamaları artıracağını (o söylemesinin doyurucu bir yanıt olmadığını belirten Goldwater, Carter'ın gelecek yılki savunma bütçesi tasarısını yazılı olarak Senatoya nmasını istedi 


SALT-2 aleyhine oy kullanacağı sanılan Senato Haberalma Komisyonu üyesi Goldwater, bütünüyle kötü bir şekilde kaleme alınmış olan SALT-2'nin onaylan sının ileride pişmanlığa neden olacağını söyled 


DIŞ TİCARET AÇIĞI 
ABD Ti n vayın- 


Öte yandan caret Bakanlığır ladığı istatistiklere göre, Amerika'nın bu yılın ilk yarısındaki dış ret açığı, yılın tümü 


mel alındığında, 2 
milyar dolardır 

Dış ticaret açığının öngürüldüğü ölçüde azaltılmamasının nedeni OPEC'in petrol fiyatları na yaptığı zamma bağ lanmakta 


İKTİSADİ 
DURGUNLUK 
Bu arada ekonomistler Iktisadi durgunluğun beklenenden daha kötü 
olacağını ve işsizliğin 8 
milyona Çıkacağını acikladılar 


ABD'li ekonomistler tarafından hazırlanan raporda 1980 sonlarında iş sizliğin yüzde 8,2 oranında olacağı belirtilerek bu sirenin başkanlık seçimi ne rastlayacağına dikkat çektiler. 


i üyesi Hoan, 


© Vietnam Komünist Partisi içindeki çatışmaların odak noktasını, Kamboçya ve Laos'un işgali ile Hanoi” nin Rus uydusu olması oluşturuyor 


© Halk Kurtuluş Ordusu kurucularından 


yeniden saldırdı 


efFindley:” israil, ABD uçaklarıyla saldırı yaparak, yasaları çiğniyor” 


BİR SENATÖRÜN TALEBİ 


Öte yandan ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyelerinden Paul Findley, İsrail'in Lübnan'a yönelttiği hava saldırılarında, ABD yapımı uçaklar kullanarak, bu konudaki ABD yasalarını çiğneyip çiğnemediği yolundaki bir soru önergesini Dışişleri Bakanlığına sundu 

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Orta Dogu Komisyonunda görevli olan Findley, bu konuda bilgi almak 'için gösterdiği çabaların sonuçsuz kalması nedeniyle bü önergeyi verdiğini açı Findley, İsrail'in, yalnızca "savunma amacıy kullanılması gereken uçaklarla Lübnan'a saldırılar yasaları çiğnediğini belirtti tkilileri ise Findley'in soru önergeverilecek yanıtların hazırlandığını, ancak Bakanı Vance'ın onayının beklendiğini 


düzenleyere 
Dışişleri sine 
Dışişleri bildirdiler 


"Gerçeği savunalım, yanlış haberciliğe karşı çıkalım” 


24 Temmuz tarihli Yeni Çin Haber Ajansı 
“Halkın Günlüğü "nde yanlış habercilik üzerine çıkan bir makaleyi yayınladı. 

“Halkın Günlüğü''nde "Gerçekleri Savunalm, yanlışlarla mücadele edelim" manşetiyle birinci sayfada yayınlanan yorumda, gazete, parti örgütlerini, diğer basın organlarını ve okuyucularını doğru habercilik yapmaya ve yanlış habercilikle mücadele etmeye çağırıyor. 

Yorumda şöyle deniliyor: “Partimizin gazete çıkarmaya başladığı radyo ve haber ajansları kurduğu ilk günden bu yana, gerçeği ve yalnızca gerçeği yansıtmaya çalıştık. Uzun süreli devrimci mücadeleler boyunca gerçekleri yazmak ve sahtekarlıklara karşı mücadele etmek gazeteciliğimizin güzel geleneği ydi, bütün gazetecilerin kutsal görevleri buydu. Her zaman yanlış ve abartma haberciliğe karşı çıktık ve haberlerin gerçeği yansıtma ilkesini savunduk. Düşmanı yenip zaferi kazanmak ve halkın güvenini sağlamak için bu ilkeye dayandık. 

Yazı şöyle devam ediyor: “Dörtlü Çete'nin yıkılmasından sonra birçok gazete yanlış haberciliğe karşı mücadelede özel çaba sarfetti ve parti gazetelerinin o güzel geleneğini yeniden canladırmaya çalıştı. Sonuçta yanlış ve abartma habercilik büyük ölçüde zayıfladı. * 

“Ancak yine de pratikte ara sıra abartmalı ve yanlış haberlere rastlanıyor. Yazıda buna örnek olarak "Halkın Günlüğü'nde çıkan beş yazı gösteriliyor. 

Yorumda daha sonra yanlış haberciliğin partinin çalışma tarzını baltaladığına ve partinin prestijini düşürdüğüne değiniliyor. Lin Biao ve Dörtlü Çete döneminde proleter, gazetecilik ilkesinin ayaklar altına alındığına dikkat çekiliyor ve Dörtlü Çete'nin “haberler yalan dır, “Olgular siyasete hizmet etmelidir'' şeklindeki faşist görüşlerini yaydığı anlatılıyor. 

“Bu tarihi dersi her zaman hatırlamalıyız” diye yazı devam ediyor. 

Makale şöyle sona eriyor: “Olgulara uymayan yanlış haberler verdiğimizi kabul ediyor ve bunu açıkçaortaya koyarak gazetemizin böylesine kötü çalışma tarzını kınıyoruz. Bu bizim halka karşı sorumluluğumuzdur ve burjuva gazeteciliğiyle aramızdaki temel farklılıktır. Her düzeydeki parti örgütlerinin ve geniş okuyucu kitlelerinin ilgisi ve denetimi, basınımızın bu hatalarını düzeltmede yardımcı olacaktır. “Halkın Günlüğü, parti organlarını , kardeş basın birimlerini ve okuyucularını, her zaman olduğu gibi, yanlış haberciliğe karşı mücadelede ve doğru haberciliği korumada daha başarılı olmak için gazeteyi desteklemeye ve denetlemeye çağınır. 


Vietnam Komünist 


Partisi Merke 
Komites 


sığındı 


Çu Van Tan da gözaltında 


© Vietnam'ın Federal Almanya Büyükelçiliği, Merkez Komitesi üyelerinin 
“tanınmadığını” 
iddia etti 


YILDIRIM DAĞYELİ (FRANKFURT) 

Vietnam Komünist 
Partisi Merkez Komitesi 
* Siyasi Büro üyesi ve Vietnam Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hoang 
Van Hoan Çin'e iltica et- u 
Hong sofia yayınlanmakta ola "he Far Fastern Economic" dergisinin o perşembe günü çıkan sayısında, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üye si ve Vietnam Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hoang Van Hoan'ın, Dogu Almanya'ya gitmekte iken Pakistan'da uçaktan indiği ve ilk uçakla Pekin'e gittiği bildiriliyor, 
Hoang Van 3 


Hoan 3 
Temmuz günü hasta olduğunu bahane ederek tedavi olmak üzere Doğu Almanya'ya gidiyordu. 


HO Şİ MİN'İN 
YAKIN ÇALIŞMA 
ARKADAŞI 


Hoang Van Hoan 74 
yaşındadır ve 1930'da kurulan Hindiçini Komünist Partisi kurucularınd..ndır. Hindiçini gözlemcilerine göre, Ho Şi Min' in yakın dostu ve çalışma arkadaşı olarak tanınmak 
tadır. Hoan, Çin'de 1920 
lerde Çu Enlay'ında öğretim üyeliği yaptığı ünlü Vahm Poa Askeri Akademisinde öğrenim gördü, 1950-1957 yıllarında Pekin'de Vietnam Büyük elçisi olarak görev yaptı, 

Hoang Van Hoan 
1957'den beri eski adı Vietnam Emekçiler Partisi olan Vietnam Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesidir 

Hoang Van Hoan'ın 
Çin'e iltica etmesiyle Vietnam Komünist Par tisi Merkez Komitesi içindeki çatışmaların şiddetlendiği de su yüzüne çıktı. Daha önce de Merkez Komitesinin iki üyesi evlerinde gözaltına alınmışlardı. Bunlardan Çu 
Van Tan Vietnam Halk Ordusunun kurucusudur ve “Bak Son Kaplanı" adıyla gerilla komutanı olarak efsanevi bir üne shiptir. Tan, Vietnam Komünist Partisi Mekez Komitesi Siyasi Büro ü yesidir 

Le Kuang Ba ise, gorevinden alınmadan ön ce, Merkez Komitesine bağlı Azınlıklar Komis yonu Başkanı idi 

Vietnam Komünist 
Partisi Merkez Komitesi içindeki çalışmanın © dak noktasını, Çin asıl h Hua'ların ülkeden su rülmesi Kamboçya ve Laos'un ilhakı ve bunun sonucu olarak Çin Halk Cumhuriyetine karşı dü$- manca saldırılarda bulunulması ve Vietnam'ın Sovyetler Birliği'nin uydusu haline getirilmesi,ülke ekonomisinin iflas etmiş olması oluşturuyor. 


VİETNAM 
ELÇİLİĞİ'NİN 
AÇIKLAMASI 


Haber üzerine Vietnam elçiliği ile.-yaptığımız konuya ilişkin telefon görüşmesinde elçilik yetkilileri önde gelen her üç yöneticinin de "'Vietnam'da tanınmayan kişiler olduklarını, böyle kişi lerin mevcut olmadığını" öne sürdüler. 

Öte yandan Vietnam yetkilileri 1930'larda Vietnam Komünist Partisini ve Vietnam Halk Kurtuluş Ordusunu kuran ünlü siyaset adamlarını yok sayıyor. 


AydınlıkfIj 


HALKLARIN YE i DUNYASI Çiğden gu 
G 


işte İran, işte Nikaragua 


Katar Haber Ajansı ABD ile Filistin Kurtuluş Örgütünün Batılı ülkeler aracılığıyla görüş melere başladıklarını bildirdi. Ardından Beyrut'ta yüksek düzeydeki bir FKÖ yetkilisi bu haberi yalanladı. Amerika ise bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. 


Bugün bir gerçek giderek artık kendini Batiya naoul ettirmektedir. Filistin halkının meşru haklarını tanımadan bırakalım Örta Doğuda barışı sağlamayı, Orta Doğunun daha fazla karışmasını önlemek bile mümkün değildir. Büyük petrol kaynaklarına sahip Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler sürdürmenin yolu da, gene Filistin halkının haklarını kabul etmekten geçmektedir. 


Arap ülkeleri aralarında ne kadar bölünmüş olurlarsa olsunlar, Filistin halkına karşı bazı hatalı siyasetler izlenmiş de olsa bugün hepsi Arap davasının bir parçası olarak Filistin halkına sahip çıkmakla kendilerini yükümlü görmektedir. 


1973 Arap-İsrail savaşı sırasında petrol ambargosuyla karşılaşan Batı Avrupa, Arap ülkeleri ve Filistin halkı gerçeğini kavramada ellerini çabuk tutmak zorunda kaldı. Bugün aynı gerçek geldi Amerika'nın da kapısınadayandı. 


İngilizlerden miras kalan İsrail'i devralan Amerikan emperyalistleri yıllarca bu saldırganı besledi, büyüttü Orta Doğudaki emperyalist emellerinin bekçiliğini yaptırdı. Ama kocama- ya başlayınca İngiliz emperyalistlerinin başına gelen, giderek onun da başına gelmeye başladı. Orta Doğuda zemin ayağının altından kayar oldu. 


ABD şimdi bulunduğu yerde tutunmaya çalışıyor. Ama büyük çelişmeler içindedir. Bir yandan Arap ülkeleriyle anlaşmaya, onları da barış anlaşmasına katmaya çalışıyor. Öte yandan Filistin halkının haklarını tanımamaya çaba lyor, Bir yandan hâlâ İsrail'den, ona silah vermekten vazgeçemiyor. Öte yandan İsrail'in Lübnan'a attığı her bomba ayağının altından zemini biraz daha kaydırıyor. 

Amerika henüz ne yardan ne serden vazge — çemiyor. Ama yardan da serden de vazgeçememek için buna gücü olmak gerekir. O da onda yok. 

Eskiden hem Orta Doğudaisrail gibi bir saldırganı © besleyebiliyordu. Hem Hindiçini'de bir saldırı savaşı sürdürebiliyordu. Hem de Üçüncü Dünya ülkelerinde beğenmediği iktidarları darbelerle alaşağı edebiliyordu. 


Hey gidi günler hey! Saldırganlığın faturaları kapıya dayandıkça, Amerika'nın da soluğu kesilmeye başladı. 

Dış ticaret her yıl açık veriyor. Enflasyon hızı yüzde 13.Carter, nasıl yapsam da benzini karneye bağlasam diye Temsilciler Meclisiyle” boğuşuyor. Enerji buhranına çözüm arıyor: 


Artik İsrail'in saldırganlığını beslemek biraz pahalıya oturuyor Amerika'ya. Carter den İsrail'e karşı daha sert tedbir alması isteniyor. İsrail'in Lübnan'a yönelttiği saldırılarda, ABD uçaklarını kullanması Kongrede eleştri konusu oluyor. 


Carter'in Orta Doğudaki elçisi Strauss, geçenlerde özerklik görüşmelerine "ılımlı, Filistinlilerin" de katılabileceğini savundu. 


Amerika hâlâ direniyor ama iş bu kadarla kalmayacaktır. Amerika, Filistin Kurtuluş Örgütünü ve Filistin halkının haklarını da tanımak zorunda kalacaktır. 
İşte İran, İşte Nikaragua 


Vietnam'dan kovulan "'burjuvalar"', Artık Vietnam'ın Rusya" ya teslimiyet siyaseti ile hem içte hem de dıştaki saldırganlığı halk arasında büyük tepkiler doğurmakla kalmıyor, bizzat yöneticiler arasında da büyük çatlaklar yaratıyor. 


Hong Kong 'daki kasırgada 
500 Vietnamlı mülteci kayboldu 


HONG KONG (AA) 

Hong Kong'da dün çıkan kasırgadan sonra üç kişi öldü, 250 kişi de yaralandı. Ayrıca kasırgaya deniz- de yakalandığı sanılan 500 Vietnamlı mültecinin de aranması çalışmalarına başlandı. 

408 kişilik bir mülteci grubunun, kasırganın meydana gelmesinden 24 saat önce Hong Kong limanına ulaştıkları bildiriliyor. 

Kasırga olayından sonra yaklaşık 2bin kişinin evsiz kaldığı da gelen haberler arasında. 


4 Ağustos 1979 


. Mersin CIMSA isçileri yeni bir 


i sendik 


2 yıllık sözleşme bitti, iki sendika yetki için başvurdu 


mücadelenin eşiğinde 


© Son bir yılda Keramik-iş' in niteliğini tanıyan işçiler Çimse-İş” te birleşiyor 


© Çimse-İş bütün işçileri kardeşliğe, birliğe ve mücadeleye çağırdı 


Yy 


BANLI PROTESTTMİRLR E] 
TE g $ d 


W e »v 


Gecen yıl Çitos-İş Mersin Şubesine üye olan Çimsa işçileri 60 gün kararlılıkla sürdürdükleri grev sırasın da. Çimsa işçileri Çitos-İş Sendikası Genel Merkezi nin grev kırıcılığı yaparak sözleşme -imzalaması üzerine Çimse-İş Sendikasında bütünleştiler. Erdem Özdemir ise kapağı Keramik-İş'e attı. İşçiler şimdi yeni bir ihanet yaşamamak için mücadele ve- 


riyorlar. 


Silvan Tekel deposunda 


tılanlardan bir grup. 


SEMA ATILLA 


Sabancı Holding'e ait Mersin Çimsa Fabrikasında toplusözleşmenin yasal süresinin dolması üzerine, Türk-İş'e bağlı Çimse-İş ile DİSK'e bağlı Keramik-iş Sendikaları yetki için Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurdular. 

Hatırlanacağı gibi 
Mersin Çimsa işçileri geçen yıl 2 ay kadar süren bir grev mücadelesi yürütmüşler ve bu mücadele Türkiye çapında geniş yankı uyandırmıştı. 
Bu mücadeleye önderlik eden Çitos-İş Sendikası Mersin (o Şubesi , Genel Merkez tarafından feshedilmiş ve patronla anlaşan Genel Merkez sarı bir sözleşme imzalamıştı. Çitos-İş Genel Başkanı Erdem Özdemir daha sonra Mersin Şube 
yönetimi ile birlikte 60 
işçiyi işten attırmış ve sendikayı da feshedip DİSK'e bağlı Keramik-İş' 
e katılmıştı. 

YETKİ 
MÜCADELESİNDE 
SON DURUM 

Çitos-İş Sendikası kendini feshedip Keramik-İş'e katıldıktan sonra, işçiler, şube yönetimine bağlı kalmaya devam etmişlerdi. Şube yönetimi de, revizyonist 


la işten a- 


Silvan TEKEL Müdürlüğü deposunda işine son verilen 55 işçi: "Rüşvet vermediğimizden çıkışımızı verdiler” 


SİLVAN (ÖZEL) 


Silvan Tekel Müdürlüğü deposunda çalışan 55 
işçi işe alınırken usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bir süre sonra işten çıkarıldılar. 


Bunun üzerine gazetemize bir açıklama yapan işçiler ileri sürülen erekçeleri reddettiler ve endilerinin resmi bir komisyon tarafından işe alındığını ancak rüşvet vermedikleri için atılmak istendiklerini söylediler. 


İşçiler Silvan Tekel Müdürlüğünün ihtiyacı olan kadroları Maliye Bakanlığına onaylattıktan sonra bir komisyon kurduğunu ve kendilerini, bu komisyonun işe aldığını belirttiler. 


Silvan'a gelen müfettişlerin durumu araştırdığını ve ilkönce lehlerine bir tutum aldığını, ancak daha sonra bazı kişilerin müfettişleri balık tutma- ya götürdüğünü, bu gezi- den sonra kararın değiştiğini açıkladılar. 


Mahkeme 
Transitko Nakliyat grevini durdurdu 


 GUlaş-iş Sendikası kararı veren hakimi Yüksek Hakimler Kuruluna şikayet ettı 


ANKARA (ÖZEL) 
Transitko Şirketinde çalışan TIR işçilerinin 
30 Temmuz günü başlattıkları grev, Ankara 3. İş Mahkemesinin verdiği “ihtiyati tedbir kararı" ile kaldırıldı. İşyeri sendikası Ulaş-İş, kararı veren Hakim Nihat Benderlioğlu hakkında Yüksek Hakimler Kuruluna başvurduklarını belirtti. 
Patron Naci Kadıoğlu daha önce grev oyla- 


masına iura: ederek, 1. 
İş Mahkemesine başvurmuş, henuz wnu« belli olmamıştı. 1. l, Yahke- 


mesinin hakimi olan 19 
hat (OBenderlioğlu da 


sendika tarafından reddedilmişti. Bu hakim, bu sefer de aslında tatilde olan 3. İş Mahkemesin- den grev hakkında “'ihtiyati tedbir” çıkartarak işçilerin grevinin kırılmasına neden oldu. 

Yüzden fazla işçinin çalıştığı Transitko işyerinde patron bu arada 60 
işçiyi işten çıkardı. İşçilere 3-4 maaşları ve tazminalları da ödenmedi. 

İşçiler ve Ulaş-İş Sendikası, patronun ve hakimin tamamiyle kanunsuz bir tutum içinde olduğunu ve haklı mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdiler. 


Şimdi mağdur durumda olduklarını belirten Tekel işçileri şöyle dediler: 


“Bahis konusu çıkarcı kimseler , müfettişleri aldatarak Kemuk köyüne balık avına gidiyoruz diye balık avına değil viski davetine gittiler. Bizi de rüşvet vermediğimiz için işten çıkarıyorlar." 


Kıdem tazminatlarının 
24 aylık karşılığı 
vergi dışı bırakıldı 


ANKARA (AA) 
Danıştay 13. Dairesi, işçilerin kıdem tazminatlarının 24 aylık karşılıklarının vergiden muaf tutulmasını karara bağladı. 
Danıştay'ın kararına göre, işten çıkarılan ve çıkan işçilere verilecek yıllık kıdem 


tazminatının vergiden muaf olacak bölümü, asgari -ücretin 30 gün- 


lük tutarının 7,5 katını aşamayacaktır. 
Bu miktarın 24 ile çarpımı sonucu bulunacak toplam para vergi dışı bırakılacaktır. 

Danıştay 13. Dairesinin 20 Mart 1979 
tarih ve 1979/686 sayılı kararında asgari ücretin 60 lira olduğu gözönünde tululmuştu. Buna göre kıdem lazminatının 324 bin liralık bölümünün vergi dış: bırakılması kararlaşlırılmış oldu 


Keramik-Iş'e karşı işçilerin daha güçlü mücadele edebilmeleri için bu işkolunda işçilerin çogunluğunu bağrında toplayan Çimse-İş'te birleşmeye karar vermişti. O günden sonra, fabrikada her iki sendika da varlığını sürdürmeye devam etti. 

Fakat Keramik-İş fabrikada hiç bir zaman dikiş tutturamadı. İşçilerin nefretini çok çabuk kazandı. 

İşçiler yaptıklarını şöyle anlatıyorlar: 

ÜYE 
OLMAYANLARDAN 

AİDAT KESİLİYOR 

"Biz Keramik'e üye olmadık. Bordroya bakıyoruz, aidat kesiyorlar. 
En çok buna kiziyoruz. 
İki kere de grev fonu parası kesildi. Gidiyoruz sendikaya, ''kardeşim biz üye değiliz, neden para kesiyorsunuz" diyoruz. 'Biz bilmeyiz, Genel Merkez kesiyor, şikayetinizi oraya yapın' diyorlar. Sonra, canları ne zaman isterse o zaman kesiyorlar. Mesela bir ay kesiyor, ikinci ay kesmiyor, üçüncü ay tekrar kesiyorlar. Bazı arkadaşlara da şöyle diyorlarmış: 'Siz Çitos-İş'ten istifa ettiniz, Keramik-İş' ten istifa etmediniz ki. Onun için bizim üyemiz sayılırsınız." 

İŞÇİLERİN 

SORUNLARIYLA 

İLGİLENİLMİYOR 

İşçiler, son zamanlarda yemeklerin bozulduğunu, işyerinde çalışma güvenliğinin kalmadığını, . kısacası tam bir başıboşluk olduğunu söylüyorlar. Makina bakımından bir usta şunları anlatıyor: 

"Her Allahın günü patates, domates, yoğurt veriyorlar. Yoğurt da çoğu zaman su katılmış olarak geliyor. Perhizli arkadaşlara özel yemek veya para vermeleri gerekir. 
Bunu temsilciye söylediğimiz zaman, 'Yemeğini ye, Allaha duaet'diyor." 

Fırında çalışan bir işçi ise şunları anlatıyor: "Eskiden fırında tamiyapılacağı zaman, 
Bölge Çalşmadan yazı gelirdi. Sendikacılar da gelirdi. Fırın belli bir sürede soğur. Bu süre dolmadan girilmez, tehlikelidir. Şimdi patron, Bölge Çalışmadan haber getirmeye bile ihtiyaç duymuyor. Geçen gün şube başkanı, yanında patron vekilleri, geldiler. Uygulamaya göre fırın yazın 
36 saatte soğur. Bunlar 18 saat sonra bizi içipe soktular. İşçi sağuğ diye bir şey artık yok. Arkadaşlara çizme, 


rat 


eldiven gibi koruyucu maddeler de vermiyorlar." 


Paketlemeden bir işçi de şöyle diyor: "Bizim işimiz ağırdır, çok tozludur. Kanunen çimento fabrikalarında günde 3 saatten fazla mesaiye izin verilmez, o da işçinin rızasına bağlıdır. Geçenlerde bizi mesaiye yazmışlar. Biz de gelmedik. Hepimize birer yevmiye ceza kesilmiş. İhtar da 


Sözleşmeden 4 bin işçi yararlanacak 


TORK HARB-iŞ YABANCI ASKERİ TESİSLERDE 
SÖZLEŞME İMZALADI 


ADANA (THA) 
Türk Harb-İş Sendikası, Türkiye'de yabancı as- 


keri tesislerde çalışan 
4000 işçi adına toplusözleşme imzaladı. İşçile- 


rin aylık ücretleri e birinci yıl için 38 bin TL. 8 
ay sonra başlayacak ikinci yıl için de yan ödemelerle birlikte brüt 56 bin lira zam yapıldı. Ücretler döviz olarak ödenecek. 

Sözleşme ile yılda 6 
maaş ikramiye, 10 bin 
TL yıllık izin ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bay- 


ramlarmda 5'er bin lira 
bayram ikramiyesi, 13 
bin TL.yakacak yardımı, 
7200 TL.giy ardımı 
ödenecek 


İşçiler günde 8,5 saat- 


Keramik-İş'in . 


I 
2- 60 iş 
3 
tim tepeden atandı. 


indirildi. 


di. 


venlmiş. Sendikaya şikayet ediyoruz. Genel Merkez ikinci başkanı 


diyor ki, 'üzülmeyin, biz kesilen parayı sendika olarax öderiz. Bak , sendikaya bak, ne sendika! 
Patron kanunsuzluk yapıp ceza kesecek, o da bizim cezamızı ödeyecek! Hemde üçüncü ihtar- da işten atılacakmışız. 
Bizi zorla mesaiye alıştırmak istiyorlar şimdi. 
Eskiden hiç duymadığımız, görmediğimiz şeyler bunlar, Arkadaşlar geçen ay 16 saat devamlı çalıştılar. Çimento işkolunda bu olmayacak bir şeydir. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Şimdiye kadar 
60 kişi atıldı. Bir gün de 
patrona gidip, bunlar niye atılıyor' demediler. 
Zaten kendisi istiyor atılmalarını 
10 BİN LİRALIK 
İKRAMİYE 4 BİNE 


İNİYOR 
Çimsa işçileri, bütün bunları gördükleri için 


Keramik-İş'e üye olmamakta direndiler. Keramik-İş sonunda işçileri işten atmak tehdidiyle üye yapmaya başladı. Bu konuyu, eskiden Çitos-İş Sendikası Mersin Şube Başkanlığını yapan, şimdi de Çimse-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı olan Kemal Öztürk'ten dinleyelim: 

"Bütün işçiler eski toplusözleşmeyle, yani Çitos-İş'in yaptığı sözleşmeyle 10 bin liralık bir tazminat hakkı elde 
etmişlerdi. Toplam 71 
yevmiyeydi. Keramik-İş işçileri zorla üye yapmak için şöyle bir anlaşma yaptı: "Ben bu ikramiyenin 4 bin liradan dagıtılmasına razı olacağım. 
Sen de bu paranın alınması için işçilerin Keramik-İş'e üye olmasını şart koşacaksın." İşçi başına 6 bin lira kâretmek ve böyle sarı bir sendikanın üye kazanmasına yardımcı olmak, patronun arayıp da bulamadığı bir şeydi. Derhal anlaştılar. 
İşçilere 'Gelin, 4 biner liralarınızı alın. Yalnız Keramik-İş'e üye olanlar alabilir" dediler. Tabii arkadaşlar çok kızdılar. Biz Çimse-İş olarak bunun eskiden kalma bir borç olduğunu, bütün işçiye ve 10 bin lira olarak verilmesi gerektiğini anlattık. Hatta bir de bildiri dağıttık. İşçiler yine üye olmayınca, bu sefer 
'Şu tarihe kadar Keramik-İş'e üye olup parası- m almayanlar atılacak" diye bir söylenti yaydılar. Birçok arkadaşı üye olmak zorunda bıraktılar. 
Biz, bu konuyu yasal yollardan halletmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız 
6 biner liralarını geri alacaklar."" 

„Gerçekten de Keramik-İş artık patronla her 


ten haftada 5 gün çalışacaklar ve ücretlerini 48 
saat karşılığı alacaklar. 

Ayrıca sözleşme ile 


Tekstil, DISK Genel Kurulunun toplanmasını istedi 


İSTANBUL THA) 


DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası Genel Başkanı Rıdvan Budak sendikanın Genel Yönetim Kurulu toplantısını açarken yaptığı, koruşmada DİSK'te birliğin sağlanmasının ancak, DİSK Genel Kurulu- 


nun foplanması ile müm- 


k, b 


toplusozleşmelerin yak 


Keramik-iş'in 1 yıl içinde Mersin Çimento'da yaptıkları 


Sarı bir sözleşme imzaladı. 
işten attırdı. 
— Sendika içi demokrasi yok edildi, yöne- 


4— 10 bin küsur liralık ikramiye 4 bin liraya 


S— İşçilerden habersiz aidatlar yükseltilip yılda 2 defa grev fonu parası kesildi. 

6— İşçiler baskı altına alındı. 

7— İşçi lojmanları ve çay ocağı kapatıldı. 

8— İşçiler tehditle fazla mesaiye bırakıldı, kalmayanlara ikişer yevmiye para cezası veril- 


meselede anlaşmıştır. El altından, sendikayı eleştirenlerin veya Çimse-İş' in propagandasını yapanların atılacağı söylentisi 


yayılıyor. Fakat bütün bunlara rağmen Keramik- 
İş yeterli üyeyi sağlayamamış olacak ki, son bir numaraya başvurdu. Bu da işçiler arasında alay konusu oluyor. 
ANKET Mİ ÜYE KAYIT 
FİŞİ Mİ? 
Keramik-İş, güya toplusözleşmede işçilerin neler istediğini tespit etmek için bir anket kağıdı dağıtıyor. Fakat ankette, işçilerin talepleriyle, ilgili sorulardan ziyade, üye kayıt fişi doldurma- ya yarayacak sorular var. 
Sorular şunlar: Baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, işe giriş tarihi, ev adresi vs. En sonunda da neler istediğini yaz, di- 


yor. 
NE YAPSALAR BOŞ! 
İşçiler, "Ne yapsalar 


bosuna" divorlar. "'Biz böyle sendikayı kabul edemeyiz. Sendikasız ol, daha iyi.” 


Şimdi sendikal mücadelede son durum şöyle: 

Bazı işçiler, Keramik- 
İş içinde çalışarak bu yönetimi devirelim, diyorlar. 

İkinci görüş ise, Çimse-İş'te birleşmek. 

Çimseİş'te birleşme- nin yararlarını savunanlar şunlar belirtiyorlar: 

Çimse-İş, işkolundaki en büyük sendikadır. İkincisi, DİSK'in bugün içine düştüğü bunalım özellikle son 1 Mayıs" 
ta aldığı maceracı tutum, yöneticilerin her türlü revizyonist fikre açık, buna karşılık yurtsever fikirlere kapalı tutumu, söz ve karar tabanındır ilkesinin ouygulanmaması, işçilerin bu sendika- daki mücadelesini zorlaştıran etkenlerdir. Üstelik DİSK, Güneydeki birçok fabrikada işçilerin güvenini kaybetmiş, birçok fabrikanın MİSK'in eline geçmesi için ortam yaratmıştır. Şamanlar ve şimdi Soda bu durumdadır. 

İşçileri Çimse-İş etrafında birleşmeye yönelten en önemli etken de Mersin Şubesinin devrmci işçilerin elinde olmasıdır. Bu yönetimi, Çimsa işçileri tanıyıp, güvenmektedir. Çimsa işçileri, eskiden olduğu gibi, patron baskılarına dur diyecek, her meselede işçilerin yanında yer alacak yöneticiler istiyorlar. 
İşçiler, eskiden olduğu gibi, her düşünceden işçinin beraber olabildiği, tartışabildiği bir ortam istiyorlar. Şimdi işçiler, bu yetki meselesinin çözümü için bölge çalışmanın referandum kararı almasını bekliyorlar. 


işçilerin çalışma şartların da ve diğer sosyal haklarında işçiler lehine birçok yenilik getirildi. 


laştığı bu dönemde birliğin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurguladı ve şimdiye kadar denenen bütün yolların birlik meselesini çöz» mediğini, bu sorunun ancak DİSK'in en üst organı olan Genel Kurulda halledilebileceğini belirtti. 
Budak ,Tekstil Sendika 


dürdugünü de sözle- ğ rine ekledi i 


Adana'da kahve tarandı, biri polis iki kişi öldü 


HABER MERKEZİ 
Adana'da bir kahvehane tarandı, biri polis iki kişi öldü üç kişi de çeşitli yerlerinden yaralandılar. Olay dün sa- 


at 13-14 sıralarında meydana geldi. 
Obalar Caddesi üze- 


rindeki Besililer Kıraathanesi önüne gelen bir kişi silahmı çekerek kahvede oturanların Üzerine rastgele ateş etmeye başladı. Olay sı- 


rasında kahvede oturanlardan Hüriyet Karakolunda görevli polis 


memuru Bekir Akgül ile Ömer Gündoğdu adlı bir kişi aldıkları yaralarla olay yerinde öldüler. 
Bu arada Mustafa Dursun, Tahsin Kurşun ve Haydar Balcı adlı şahislar da çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yarallar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. 

Daha sonra olay yerine gelen. güvenlik yetkilileri saldırganı takip etmeye başladılar. Poislerin o takibi sonucu, Ahmet Tatar adlı saldırgan silahıyla birlikte yaralı olarak yakalandı. 

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


İSTANBUL'DA 

GEPA Sanayi Mamulleri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketinin Genel Müdürü Ahmet Çetin, Kuştepe'de bir kahvenin önünde kimlikleri saptanamayan iki kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 

Polisin verdiği bilgiye göre, GEPA Genel Müdürü Ahmet Çetin Hürriyet Mahallesi Dr. Cemal Bengü caddesi üzerinde bürosunun yakınında, bulunan Üçler Kıraathanesi- nin önünde, saat 18.00 
sıralarında arkadaşlarıyla birlikte otomobiline binerken kimlikleri belirsiz kişilerin silahlı saldırı-t sına uğradı. Saldırı sonucu, Ahmet Çetin başından vurularak derhal öldü. 


e MHP Kartal eski ilçe başkanı 


öldürüldü 


Polis, cinayetin sendikal sorunlar nedeniyle işlenmiş olabileceğini belirterek, kaçan iki saldırganın aranmasına başlandığını bildirdi. 

MHP KARTAL 
ESKİ İLÇE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ 

Kartal MHP eski İlçe Başkanı Haydar Çağlar dün sabah evinden çıkarken silahlı üç kişinin açtığı ateş sonucu olay yerinde öldü. 

Emlakçı dükkanında bulunan Çağlar'a saat 08. 
30'da saldıran üç kişilik grup başına ve göğsüne 
4 kurşun sıktılar. Çağlar" 
ı öldürenler cesedin üs- 


tüne "Kartal, fasistlere mezar olacak THKP-C" imzalı bir yazı bıraktılar. 


ANKARA'DA BİR 
CESET BULUNDU 


Akdere semtindeki su deposu yanında dün vücudunda iki kurşun yarası bulunan bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 40 
yaşlarında olan cesedin, Avni Özkan adlı kişiye ait olduğu belirlendi. 


ANKARA'DA 


İki yıl önce Demetevler'de karşıt görüşlü iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışma da, sağ görüşlü Erdem Arabacı'yı öldürmekten sanık olarak aranan Mehmet Ali Arıca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı 

Yakalanan sanık Mehmet Ali Arıca yapılan sorgulamasında, "'olaya katıldığını, olayda kullandığı tabancalardan birini daha önce yakalanan Gülseren Özgenç'e verdiğini, 1977 yılında Yenimahalle Pahalılık İşsizlikle Mücadele Der- 


Tuzluçayır'da hırsızlık olayları arttı 


TiKP Çankaya ilçe Başkanlığı: 


“ Sahte solcuların bu eylemleri halka karşıdır” 


ANKARA 


Son günlerde Ankara Tuzluçayır semtinde bir pepsi-kola kamyonunun güpegündüz soyulması, şoförünün silahla tehdit edilerek günlük hasılatına el konması, ertesi gece bir dolmuşun saltı silahlı kişi tarafından çevrilerek, şoförünün tüm paralarının silah zoruyla alınması üzerine bir açıklama yapan Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) Çankaya İlçe Başkanlığı bu tür olayların halka karşı olduğunu açıkladı. 

TİKP Çankaya İlçe Başkanlığı açıklamasın- 


da şöyle denildi 


“Bu tür silahlı tehdit ve soygunlar ne adına yapılırsa yapılsın utanç vericidir. Bu olaylar halkı tedirgin etmekte ve mahallede baskıların yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Halk gece 


sokağa çıkmaya 


çekinir 


hale gelmektedir. 


“Partimiz, hele hele solculuk, devrimcilik adına yapılan bu tür olayların kesinlikle halka karşı olduğunu ve halka zarar verdiğini her zaman savunmuştur. Bu nedenle, yapılanlara karşı gerekli tedbirlerin alınması için yetkilileri uyarır, halkımızı bu tür olaylara karşı çıkmaya 


Trabzon'da 
MHP'li katilleri yakalayan polislerin sicilleri bozuk 

değerlendirildi 


TRABZON (ÖZEL) 
Trabzon'da 10 POL- 
DER üyesi polisin 1978 
yilina ait memur sicilleri başarısız olarak değerlendirildi. 

Bilindiği gibi Trabzon; da, adam öldürmeden dolayı aranan birçok MHP' 
li katil: yakalanmıştı MHP'li katilleri yakalama 
nın mükafatıymış gibi 1978 
yılına ait sicilleri bozuk olarak değerlendirilen polis memurları Trabzog büromuzu ziyaret ederek şunları söylediler "Hakkımızda hiç bir idari soruşturma olmadığı halde 1978 yılına ait sicillerimizin -neden bozuk ıIduğunu y ediyoruz. Tüm Trabzontuların da bildiği gibi faili 


meçhul bir sürü cinayetin faillerinin ortaya çıkarılması ve bu insanhk dışı katillerin kötü emellerine ulaşmamaları için canımızı ortaya koyduk Yetkililer kanıt istiyor larsa POL-DER Şube Baş kanımızın silahlı saldırı sonucu yaralanması en büyük kanıttır. Biz yurtsever Trabzonluların yardımı ile cinayet şebekelerinin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Yetkililere soruyoruz. Neden 400'ün üzerinde polis kadrosu olan şehrimiz de 10 polis memurunun 


sicili bozuk geliyor? Bu saçmalıktır." Öte yan i memurları Da nıştaya dava açacakların belirttiler. 


neğini kurduğunu ve 
Vatan Partisi Ankara Şubesi üyesi olduğunu" belirtti. 

Demetevler de 10 Eylül 1977 günü meydana gelen silahlı çatışmada, sağ görüşlü Erdem Arabacı, aldığı kurşun yaralarıyla ölmüş, aynı görüşlü Selim Gör ve Mustafa Kalaycı adlı kişilerde çeşitli yerlerinden yaralanmışlardı. 

Olayla ilgili olarak daha önce Cemal Arman, 
Erdal Köprüer, Cemalettin Temizkan, Fahrettin Yılmaz, Ali Cemal Kar ve Gülseren Özgenç yakalanmışlardı. 

Sanıklardan Gülseren Özgenç'in evinde yapılan aramada olayda kullanılan bir adet 9, bir adet 7.65 mm çapında Visar marka tabancalar ele geçirildi 


Evinin tuvalet bölümünde 7 gün önce yakalanan Ankara Eğitim Enstitüsü öğrencis Mehmet Ali Anca, ilk sorgülamasından sonra gön- 


derildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Olaya adı karışan başka bir kişinin de aranmasına devam ediliyor. 
*s Devrimci Yol'cular Ankara'da Kızılay Meydanında boş bir binaya bombalı pankart astılar, “Şavşat katliamının hesabı sorulacaktır" yazılı pankart, jandarmalar tarafından patlamadan indirildi. Olayla ilgili olarak EGO'da çalışan ve 
ADMMA öğrencisi Rıza aeaye gözaltına ahn- 
1. 


DÜZELTME 


10 Temmuz tarihli gazetemizin dördüncü sayfasında çıkan bir haberde Nato yolu ve İmar İskan Evlerindeki olaylar anlatılmıştı. Bu olaylarda Tikkocuların rolü olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. 
Düzeltir, özür dileriz. . 


Kiralık kasalar içinden çıkan kaçak külçe altınlar. 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


Kiralık kasaların açılması işlemi dün de sürdü 


Kapalıçarşı'da bulunan kiralık kasalardaki aramalar dün de sürdü, Noter huzurunda çilingir aracılığıyla açılan kasalarda yaklaşık değeri 10 milyon lira tutarında yabancı kaynaklı altın ve döviz 


ele geçirildi. 


Bildirim yapıldığı halde sahipleri gelmeyen kasalar bundan böyle noter önünde çilingirlerle açı- 


lacak. 


Halkın Kurtuluşçuları evini bastıkları işçiyi ve ailesini dövdüler 


İZMİR (ÖZEL) 


Karşıyaka Alpaslan Mahallesinde bir inşaat işçisinin evi Halkın Kurtuluşçuları tarafından basıldı. Evini bastıkları yurttaşı döverek ağır yaralayan sahte solcular, karısı ve çocuğunu da dövdüler, 

Olay bir süre önce ma: hallenin bir kahvesinde Halkın Kurtuluşu dergisi satan kişilerin Mustafa Genç adlı inşaat işçisine zorla gazete satmak istemeleriyle başladı. Mustafa Genç'in dergiyi almak istememesi üzerine aralârında "bu adam faşist" diyerek konuşan Halkın Kurtuluşçuları daha sonra söylenerek kah- 


veyi terkettiler, 

Bu şekilde başlayan olaydan bir süre sonra Mustafa Genç'in evi, başlarını Aziz, Cemil ve Kerim adlı kişilerin çektiği 
20 kadar Halkın Kurtuluşçusu tarafından basıldı. Evde bulunan Mustafa Genç'i karısını ve çocuğunu döven sahte solcwlar olaydan sonra kaçtılar. 
Genç,daha sonra 14 günlük rapor aldı. 

Bir süre sonra Halkın Kurtuluşçuları tarafından dövülen inşaat işçisini ziyarete giden Türkiye İşçi Köylü Partisi taraftarlarını da tehdit eden bu sahte solcu zorbaları, çevredeki yurttaşlar nefretle karşılıyorlar. 


Sinemacı Işıtan” ı yaralayan saldırgan serbest bırakıldı 


ISTANBUL (ÖZEL) 


Sinemacı İshak Işıtan'a saldırarak yaralayan Mehmet Kamil Savaşman Savcılık tarafından 


serbest bırakıldı. 


Bilindiği gibi 31 Temmuz günü Devrimci Halkın Yolu grubundan Enver Muti ve Mehmet Kamil Savaşman,Işıtan'a saldırarak yaralanmasına neden olmuşlardı. Saldırganlardan Mehmet Kamil Savaşman'ı yakalayıp etkisiz hale getiren Işıtan bu şahsı karakola teslim etmişti. X 

Işıtan'ın vücudundaki yaralar nedeniyle hastaneden ilk 7 günü iş yapamaz kaydıyla 12 günlük rapor almasına rağmen savcılık, hiç bir gerekçe göstermeden saldırganı serbest bıraktı. 


Aynı gruba mensup kişiler bundan önce de 


Işıtan'a 


rarak 500 bin liralık 


çok malzemesini gaspetmişlerdi 


sahte 


rerken aynı saldırdı. 


ait film şirketine silahla saldı- 


zarar vermişlerdi ve bir, Mahkeme sü- 


solcu grup oşıtan'a iki kez 


4 Ağustos 1979 i 


(Aydınlı 5] 


Ege gezisinden dönen 


Topuz:” Teröristler ister sağ, Ister sol 


görünüm içinde olsunlar aslında birbirlerinden 


farklı değillerdir” 


Lefkoşe” de bulunan yabancı büyükelçilere bir muhtıra veren 


Rum tarafı, Türk tarafının Kıbrıs'ta 


bağımsız devlet kurma hazırlığı içinde olduğunu söyledi 


öv İdari a ; Tan 1 al LEFKOŞE (ÖZEL; ve bir Kıbrıs Türk dev- giliz üsleri için İngiltere! legine İngiltere Başbaka- 

EAN ne koy işleri O yar Ingiltere nın üsler ıçın Kıbrıs Rum yönetimi,  letinin ilanı için hazırlık- nin 400 milyon dolar tu- mı Thatcher'in ne şekilde 

A ZE si hükümetin parlamento- Bakanı 0 milyon d Ö Türk tarafının bağımsız- ların kanıtı olduğu" be- tarında ödeme yapmasını cevap verdiği öğrenileme- 

Köy İşleri ve Koope- da yeni destekler ka- Ali Topuz: y X olar tutarında ödeme lık ilan etme hazırlığı i- lirtildi. istedi. Kipriyanu'nun is- di. 

ratifler Bakanı Ali Topuz, sanması sonucunu da dc- e es yapmasını istedi çinde bulunduğunu söy: Mektupta ayrıca, Türk AE deki ein gurabilmektedir. 3. MC dibi R leyerek, Hefkoşe'de gö- tarafının Denktaş-Kipriister sağ, ister sol görü- “Aslında CHP hükü- p; um yönetiminin Kıbrı revli yabancı büyükelçi- yanu anlaşmasının özüne nümde olsunlar aslında meti dışında başka bir bir 3 o Yi 4 bris liklere durumu kınayan ve getirdiği teze tersrdüği farklı de- a m Polimento- hükümetin sorununu uluslararası platformlara bir muhtıra verdi. şen bir tutum eg Wilerdir. dedi. $ an çıkarılabilmesi ola- Atit ini A pA Türk ve Kıbrıs Türk olduğu ve isteklerini kanaat Tene Sa nagı da yakın vadede kurulmasına "Terör yuvalariyla bir takım bağ- götürme eğiliminin, Türk tarafının yöneticilerin e kor bul lie için m APAN, -~ gözükmemektedir. e: ihi lantıları olabileceği, olaylarla ke- % da son zamanlarda ver- ve baskı yöntemlerine cilerin sorularını cevap- le 3, MC hükümeti gibi hiç olanak sinlikle açığa çıkan MHP'nin her- tutumundan kaynaklandığı dikleri demeçleri akta- başvurduğu ifade edildi. 
lârken yaptığı açıkla» bir hükümetin kurulma- yoktur” hangi bir hükümetin ortağı olma- belirtildi ran muhtırada, bu tu- Öte yandan, Rum yömada şöyle dedi: sına hic olanak yoktur" sına kesinlikle imkan yoktur" tumun "açık bir tehdit onetiminin son zamanlar- 
"Çağımızda demok- Eş da Kıbrıs sorununu ulus- 


rasiye inanmış sağ ve sol akımlar terörizme destek olamazlar. Terörizmin sağcılığı, solculuğu olmaz. Terörizm terörizmdir. Demokrasiye de, in~ sanlığa da ters bir akımdır." 

Üçüncü bir MC hükümetinin kurulmasına hiç olanak olmadığını da belirten Ali Topuz konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Terör yuvalarıyla birtakım bağlantıları olabileceği, olaylarla kesinlikle açığa çıkan MHP' 
nin herhangi bir hükümetin ortağı olmasına da kesinlikle olanak yoktur. 
Muhalefet partilerinin içinde teröre karşı çok sayıda parlamenter vardır ve o sayın parlamenterlerin MC tipi bir hükümete de taraftar olmayacaklarına inaniyorum. 

"Bir buçuk yıldan beri hükümetin izlediği politikaların olumlu, somut sonuçları görünür halde ortaya çıkmaktadır. Bu, hükümetin giderek güçlenmesini de sağlayan en önemli faktördür. Hükümetin izlediği politikaların olumlu sonuç verme- 


Faruk Erem 

Adli Tatilin 

kaldırılmasını» 
istedi 


İZMİR (A.A) 

Türkiye Barolar Birlifi Başkanı Faruk Erem, zmir'de verdiği demeçte adli tatilin kaldırılarak kişisel tatil sistemine gidilmesini önerdi. Adli tatilin nedenini yitirmiş bir uygulama haline geldiğini belirten Erem şunları söyledi: 

"Adaletin gecikmesin- den doğan şikayetler son günlerde çok yoğunlaşmıştır. Bu gecikmenin nedenlerinden bir tanesi 


de adli tatildir. Adli tatile girerken aceleyle verilen kararlar isabetli 


olmamakta, tatil dönüşü durgunluğu gidermek uzunca bir süre almaktadır Bu nedenle adli tatilin kaldırılması ve yerine kişisel tatil sisteminin getirilmesi yerinde olacaktır.” 


Gördüğümüz bu adam dilsiz ve sağırdır. 
Verilen görevleri eksiksiz yerine getirir. 
Yani göründüğü gibi değil, yeter ki ustası emretsin. Bir keresinde ustası emretmişti de Sakarya ve Yenimahalle katliamında epeyce iş becermişti. Başından sonuna 


önünde adlı 


kadar katliamın 
İbrahim © Bilmez 


düşeni yapmıştı. Elindeki 


Bilmezlerin evine atıp atıp patlatmıştı. 
Bakmış içeridekiler susturulmuyor, çıkmış Bilmezlerin evine. Ali Bilmez adlı Alevi gencinin gözünün yaşına bakmadan 


Alevi yurttaşın evinde 5 kisinin öldürülmesinde payına 


ÜSS sonuçları 10 Ağustostan itibaren 


HABER MERKEZİ 

1979 üniversitelerarası Seçme Sınavı sonuçları belli oldu. Sonuçlar bu ay sonuna kadar adaylara bildirilecek. Bu yılki seç- 


Rıfat Güney, borantlık hatta 


bul, 


madığını belirtti. 


karşılandığını belirtti. 


MHP'nin dilsiz ve sağırı Esenceli Recep 


yürümüştü. 


dinamitleri 


| 


“Bugün hastanelerde eczacılar la pansumancılık yapıyorlar" 


Kamu Eczacılar Derneği Başkanı Rıfat Güney, 


“Eczacıların ilaç yapmaları 


sağlanırsa ilaç sorunu i tadan kalkar” 


Kamu Eczacıları Derneği yöneticileri, İstan- 

Ankara ve İzmir Eczacı Odalarında birer temsilcinin de katılması ile dün yaptıkları basın toplantısında, Tam Gün Çalışma Yasasında eczacılara,doktorlara oranla yüzde 50 daha az tazminat verilmesini kınadılar. 

Bu uygulamaya eczacıların sayısal fazlalığının gerekçe gösterildiğini söyleyen dernek yöneticisi Rıfat Güney, "Eczacılar, az yadaçok sayıda olmalarına|' göre arz talep kanunlarının fiyatını belirlediği herhangi bir piyasa malı değildir " di- 

- yerek, uygulamanın hiç bir haklı nedene dayan- 


Gerçekte Türkiye'deki eczacı sayısının fazla olmadığına değinen Güney, büyük ölçüde emperyalist tekellere bağlanan ilaç politikamız sonucunda, eczacıların fonksiyonlarını yitirip ilaç yapma dışında her işle uğraşır duruma geldiklerini belirterek, özellikle kamu kuruluşlarında eczacıların ilaç yapma işiyle görevlendirilmeleri halinde hem ilaç sorununun büyük ölçüde hallolacağını, hem de eczacı fazlalığından bahsetmeye olanak kalmayacağını söyledi. Sözlerine devamla gelişmiş kapitalist ülkelerde ve sosyalist ülkelerde ülke ilaç gereksiniminin yüz- 

“de 25'inin eczacılar tarafından yapılan ilaçlarla 


RESİMLERİYLE 
K.MARAŞ 
>  HATLIAMGILARI 


me sınavlarında birinciliği İzmir Anadolu Lisesinden Ersin Karabudak 896.483 Fen puanı ile kazandı. Sınav sonuçlarına göre 878.695 Fen pu- 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


İSTANBUL (ÖZEL) 


işini görmüş. Her iki mahalledeki Alevi €vkrinin yakılması ve yağma edilmesi olaylarında başta yürümüştü. Sonra olaylar bastırılınca yakalanıp içeri düsmüştü Bu kez ustası hesap sorulacağını tahmin ederek dilsiz ve sağır rolü yapıp, işaretle işkence yaptıklarını söylemesini emretmişti. Bu da girişmişti dilsiz rolüne. Ancak sağır ve dilsiz daha mahkeme huzuruna çıkmadan ustasının yayın organı Hergün basmış 20 Haziran tarihinde "Recep Esenceli adlı sağır ve dil siz bir sanık işaretle pildi dedi*diye, 


sağır ve 


bana işkence ya- 


adaylara gönderilecek 


anı ile Ankara Fen Lisesinden Mehmet Sekman ikinciliği, 844.597 puanlada Tarsus Özel Lisesinden Mehmet Çetin Akpolat üçüncülüğü aldı 


Üniversitelerarası Seç- ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prol, Altan Günalp, yaptığı açıklamada, bu yılki sınavlara 120.777 kişinin katıldığını bildirdi. Profesör Gü nalp şöyle devam etti 


me 


"Bu 420.777 adaya rasında yaklaşık 40.622 
aday yüksek öğretim ku: rumlarına Merkezi Yerleştirme Sistemi ile kesin kayıt hakkı kazanmışlardır. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuç belgelerinin gönderilmesine başlanacak ve sınav sonuç belgeleri sanıyorum ayın 10'undan itibaren adaylara postayla yollanacaktir. Bu arada Ankara'da bulunan ya da Ankara'ya gelmek zorunda olan adaylara bir kolaylık sağlamak üzere Merkezin önünde bir Banko kurulmuş vaziyettedir ve burada adaylara sınav sonuçları kısa bilgi olarak verilmektedir. Bundan başka bazı illerimizde bir kısım sınav salonlarımız- da toplu kopye girişimlerinin yapıldığının ÜSYM temsilcileri tarafından rapor edilmesi üzerine Merkezimiz gerekli incelemeleri yapmış ve bu toplu kopye yapılan sınav salonları hakkında da gerekli tedbir ve kararları almıştır. Yüksek öğretim kurumları eylül ortasın- dan itibaren kayıtlara başladıklarına göre adaylar için kayda hazırlanmak bakımından oldukça geniş bir zaman olacaktar," 


Örnek Mahallesinde halka dağıtılacak 390 daire için kura çekildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul Üsküdar örmek Mahallesi 

gecekondu önleme bölgesinde inşa 

edilmiş olan 390 dairenin dağıtımı 

dün İl Özel İdaresinde noter huzurunda kura çekilerek yapıldı. 


Konutların dağıtımı 


ranlar arasında yapılan kura çekimin- den önce İmar ve İskan Bakanı Ah-Karaaslan bir konuşma yaptı Karaaslan konuşmasında halkın koistismar ederek çıkar izin vermeye- 


met 


nut talebini 

sağlamak isteyenlere 

ceklerini söyledi. 
Karaaslan 


sak' hiç bir yapı 


konuşmasında, yaptırmayacağız, 


mesin" dedi. 
Karaaslan 


hiç bir vatandaş kanunsuz arsa elde etme ve konut yaptırma yoluna git- 


devamla, Üsküdar Ör- 


nek Mahallesinde inşası tamamlanan 


390 dairenin 100 dairesinin aynı ko- 


için başvu- şulları 


göre hak kazanan 


taşıyan kamu görevlilerine, 
290 dairesinin de 775 sayılı yasaya 
başvuran 


ve kuraya girmeye müracaatçılara kura çe- 


kilerek verileceğini söyledi. 
Dâha sonra noter aracılığıyla davetliler ve kura için başvuran yurt- 


taşların huzurunda isim ve girmeye 


“Yaz 


hak kazandıkları ayrı ayrı çekildi. 


daire numaraları 


Türk-Alman Çevre Mühendisliği Sempozyumu sona erdi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Boğaziçi. Üniversitesi tarafından tertiplenen "Katı ve Sıvı Artıkların 


Tasfiyesi ve Uzaklaştırı!- ması"' konulu 3. Türk-Alman Çevre Mühendisliği Sempozyumu dün sona erdi. 

Sempozyuma 23 cekli şik ülkeden 200'den fa bilim adamı katıldı ve elilden fazla teknik tebliğ sunuldu. 

Sempozyumun yürütücüsü Boğaziçi Üniversi tesi Öğretim elemanların- dan Dr. Kriton Curi, kapanış konuşmasında, toplantının dünya için olduğu kadar, ülkemiz içinde önemini vurgulayarak, en vahim su kirlenmesi örneği olan Haliç ve İzmit körfezlerindeki durumun, endüstriyel faaliyetlerden doğduğunu, Haliç'te endüstriyel faaliyetlerden akıtılan artıkların kirletici yükünün tak- 


Zeytinyağı fiyatları belirlendi 


ANKARA (AA) 
Zeytinyağının fabrika, toptan ve perakende fiyatları Fiyat Kontrol Komitesinin perakende kâr hadleri dikkate alınarak yeniden saptandı. Zeytinyağı perakende fiyatları, tiplerine göre, en az 


gözlerini yumacak” 


cak, 


” Müftüler de hocalar da 


61.50, én fazla 82.50 TL olarak belirlendi. 

Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre, ilan edilen fiyatlar tüm yurtta geçerli ola- 


Bu gördüğünüz adam Bağlarbaşı Mahallesi cami imamı. Adı soya dı: Mustafa Yıldız“ Ustasının verdiği emir üzerine 24 Aralık 1978 Pa- 


* lanmalıdır. 


riben 3 milyonluk bir şehrin tüm nüfusunun meydana getireceği kirlenmeye eşit olduğunu belirtti. 


yor. 
Çevreye koku salan, ien metruk ev, 


uzun süredir tuvalet 


zar günü Bağlarbaşı cawide sabahleyin sünneti kıldırmadan farzı kıldırıp sonra ayağa kalkarak, "Burada kılınan namaz caiz değildir” demişti. Yıldız sabahın erken saatinde silahlı sopalı camiye biriken kalabalığa hitaben, "Memleketimizi imansızlar işgal ettiler. Cuma günü Ulucami'i vaktilar. Başımızda komünist ve imansız bir hükümet var. Bütün din kardeşlerimiz hükümete ve komünistlere, dinsizlere karşı ayak-Çevremiz- de bulunan Alevi ve 
CHP'li Sunni imansızları temizleyeceğiz" diye konuşarak o camiden dışarı çıktı. Namık Kemal Muhtarı Mehmet 
Yemşen ile birlikte saldırı grubunun başına geçti. Mustafa Yıldız, sık sık kalabalığa seslenip, "Vurun. Sütçü 
İmam askına vurun.din elden gidiyor” şeklindeki sözleriyle kalabalığı tahrik etti. 


Mustafa Yıldız şimdi sanık sandalyesinde oturuyor. Ustasının emrettiği gibi yine öbür katliamcılara örnek oluyor. 


“Taral alarak kullanılan metruk ev çevreyi rahatsız ediyor 


Bahçelievler eski Edirne asfaltı, durağı yanındaki boş arsada bulunan metruk evin tuvalet olarak kullanılmasından halk şikayet edi- 


belediyenin ilgisizliği yüzünden 


3u durumdan rahatsız olan çevre sakinleri belediyenin bir an önce önlem almasını istediler. 


Türk-Alman Çevre Mühendisliği Sempozyumlarının Oo dördüncüsü 


1981 yılında Stuttgart'ta 
yapılacak. 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Yayla minibüs 


mikrop yuvası haline ge- 


olarak kullanılmaktadır. 


lararası platformlarda çözme eğilimingirmesinin gözlemciler tarafından Türk tarafının bağımsız devlet ilan etme tehditleri sonucunda ortaya çıktığı şeklinde yorumlandı. 

Bu arada İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) toplantısı için Lusaka'da bulunan Kiprivanu, Ada'da bulunan İn- 


TİKP 6 ilçe örgütü daha kurdu 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi (TİKP) Malatya, Tunceli, Zonguldak, Ordu ve Trabzon'da yeni ilçe örgütleri kurdu. Kurulan ilçe örgütleri ve yöneticileri şöyle: 

Malatya Doğanşehir 
İlçe örgütü: 

Hasan Değirmenci 
(Başkan, stea; İsmet 
Güven (Serbest), İzzet Ka li (Köylü), İbrahim Çele- bi (Köylü), Abuzer Yaman (Köylü), 

Malatya Merkez İlçe Örgütü: 

Hasan Kayaş (Başkan, işçi), Orhan Çalışkan (Öğrenci), Erdoğan Uras (işçi), Nurhayat Kalkan (işçi), İbrahim İmik (mobilyacı), 

Tunceli Nazimiye ii- 
Çe Örgütü: 

Hasan Erkılıç (Başkan, işçi), Müslim Gül (köylü), Mehmet Doğan 


(köylü), Hüseyin Orhan (işçi), Hıdır Babayiğit (köylü). 


Zonguldak Merkez İk çe Örgütü: 

Mehmet Başoğlu (Baş kan, işçi), Nazım Ayaroğ. 
lu (demirci), İsmail Ayaroğlu (işçi), Ahmet Bekçi (işçi), Ahmet Ballı (işçi). 

Ordu Gölköy İlçe Örgütü: 

Celal Erkut (Başkan, köylü), Şahsuvar Gündoğdu (işçi) Ahmet Gündoğdu (köylü), Pi sun Yanık (köylü), Ahmet Ali Yanık (iggi). 

Trabzon Arşin İlçe 
Örgütü: 

Erdoğan Yılmaz (Başkan, işçi), Piri Aymaz (serbest), Mustafa Erdoğan (öğrenci), Şahin Halezaroğlu (işçi), Yakup Çakmak (öğrenci) 


ANKARA (ÖZEL) 
14 Ekim 1979 Pazar 
günü yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme ve milletvekili ara seçimleriyle ilgili seçim yasakları dün sabahtan itibaren tüm yurtta uygulanmaya başladı. 
Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun, seçimlerin başlangıç tarihinden seçim sonuçlarının ilan edilmesine kadar geçecek süre içinde, hükümet üye- 


içi ei yasaklar' getiriyor. 

Buna göre, kamu kuruluşlarının kaynakların- dan yapılan iş ve hizmetler için temel atma ve açılış törenleri dahil hiç bir tören düzenlenemeyecek, demeçler verileme- 


yecek. 

Makam örevlileri, Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Milet 


Meclisi üyeleri ve adayların yapacakları gezilere hiç bir şekilde katılamayacaklar ve ilan dağıtamayacaklar. 

Kanun, bu süre içinde Başbakan, bakanlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yurt içinde yapacakları gezilerde, makam otomobilleri ve resmi hizmete aynlan araçlardan yararlanmalarını yasaklıyor. 
Adı geçen kişilerin, hang amaçla olursa olsun, 


izmir Belediyesinde grev yeniden gündemde 


İZMİR (ÖZEL) 
Üç aydır hükümetçe ertelenen İzmir Belediye- 


sindeki Genel-İş üyesi işçilerin grevi 6 Ağustos Pazartesi günü 


yeniden başlayacak. 
Grevin ertelenme süresi içinde Genel-İş Sendikası ile İzmir Belediyesi arasında sürdürülen görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine ertelenme süresinin bitiminde grevin yeniden başlayacağı açıklandı. 
Genel-İş Sendikası 
Genel Sekreteri Ertan Antaş, İzmir'e gelerek grev hazırlıklarını biz zat yürütmeye başladı. 
Pazartesi sabahı saat 


Türkeş gittiği gibi sessizce döndü 


ANKARA (ÖZEL) 

MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş, gittiği gibi yine sessizce Türkiye'ye döndü. Önceki gece gelen Türkeş, gezisi ile ilgili ayrıntıhı bilgi vermedi. Sadeçe "özel bazı işleri için Almanya'ya gittiğini" söylemekle yetindi. 

Türkeş'in yarın sabah MHP Genel Merkezinde bir basın toplantısı yapacağı öğrenildi. 
Türkeş bu basın toplantısında son gelişmeler karşısındaki görüşlerini açıklayacak. 


04.00'de işi bırakmaları beklenen belediye işçilerinin istediği haklar Beledive Başkanı İhsan Alyanak tarafından kabul edilmiyor. Belediyenin parası olmadığını, hükümetin de yardım yapmadığını söyleyen Alyanak, bugüne kadar yapılan görüşmelerde ücretler konusunu tartışma- ya bile yanaşmadı Sendikanın istediği 250-250 liralık ücret artışma karşılık Alyanak' 
ın hiç bir öneride bulun- 


madığını belirten” Genel-İş yetkilileri Alyanak'ın uzlaşma sağlanabilmesi için hiç bir çaba harcamadığını da belirttiler GREV FUARI 
ETKİLEYECEK 
20 Ağustosta açılacak 
olan Uluslararası İzmir Fuarının açılış hazırlıkları grevle birlikte durmuş oldu. Grevle birlikte hükümetin eski yıllara oranla daha fazla önem verdiği oOİzmir Fuarının zamanında açılamaması bile sözkonusu. 


Ziraatçılar Derneği, ağaların topraklarının köylüye dağıtılmasını 

istedi 


ANKARA (ÖZEL) 


Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Akalın, toprak ağalarının toprak;. 
larına bedelsiz el konularak topraksız ve az top- 


raklı köylüye dağıtılmasını istedi. 
Ziraatçılar Derneğinin Merkez Yürütme Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu ortak toplantısı 


dün yapıldı. 


Toplantıyla ilgili bir açıklama ya- 


pan Genel Başkan Mehmet Ali Akalın, "Grev- 


li, toplusözleşmeli 


sendika hakkının alınması 


için mücadeleyi sürdürmeyi kararlaştırdıklarını"' 


söyledi. 


Akalın isteklerini şöyle sıraladı: 

"Yan ödemelerin bir an önce çıkarılması, tüm teknik elemanların teknik personel tazminat yasası kapsamına girmesi, toprak reformu dairesindeki faşistlerin işlerine son verilmesi ve ağa topraklarına bedelsiz olarak el konularak 


topraksız ve az topraklı köylüye dağıtılması 


başladı 


yapacakları gezilerde protokol gereği karşılama ve uğurlama törenleri de yapılmayacak. 

Kanun, radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayuna da belli esaslara bağlıyor. 

TRT, yasaklar süresince, seçimlere katılan siyasi partilerce verilen demeçleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun eşitlik esaslarına’ göre tespit edeceği süre ve kelime sayısı sınırları içinde yayınlayacak. 
Oy verme gününden. önceki 12. günden baş- 


layarak, oy verme'günün- © - 


den önceki gün saat 18' 
e kadar seçime katılan siyasi partiler, radyo ve televizyondan propaganda konuşmaları yapabilecekler. Bu konuşmaların ilki, 20, bundan sonrakiler 10 dakikayı aşmayacak. 

Aynı kanun, seçim yasaklarına uymayanlara, yasağın niteliğine göre 


“çeşitli cezalar getiriyor. 


Bu arada, si yasi partiler. seçimler için 2 Ey lül'de yapacakları aday yoklamalarıyla ' ilgili e men kütüklerini dün saat 17'ye kadar İlçe Seçim Kurulu (Başkanlıklarına 
verdiler. Bu kütükler, 5 
Ağustos Pazar günü, İlçe Seçim Kurulları Başkanlıklarıyla, ilgili siyasi partilerin İlçe Yönetim Kurulu Başkanlıklarının kapılarına asılmak suretyle askıya çıkarılacak. 

Yüksek Seçim Kurulunun bu konudaki bildirisine göre, 12 Ağustos günü saat 17'ye kadar askıda kalacak olan aday yoklaması seçmen kütüklerine aynı süre içinde itiraz edilebilecek. Bu kütükler 16 Ağustos Perşembe günü kesinleşmiş olacak 


CHP Genel 
Yönetim Kurulu seçim hazırlıklarını görüştü 


ANKARA (ÖZEL) 


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Yönetim Kurulu Genel Başkan, Bülent Ecevit'in Başkanlığında dün bir toplantı yaptı. Genel Yönetim Kurulu toplantısında Genel Başkan Bülent Ecevit ile diğer parti yöneticilerinin son gezileri degerlendirildi ve Senato Üçte bir yenileme seçimleri hazırlıkları görüşüldü. 


PARLAMENTERLER GÖREVLENDİRİLDİ 


14 Ekini ara seçimlerinin yaklaşması üzerine CHP'de seçim çalışmalarının yoğunlaştırıldığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre çeşitli seçim bölgelerinde çalışmak üzere 52 CHP'li parlamenter görevlendirildi. 

Öte yandan CHP Genel Yönetim Kurulu dün Genel Başkan Bülent Ecevit'in (başkanlığında toplanarak 14 Ekim seçimleri için hazırlıkları gözden geçirdi. 


mermer adam o 


NUR DERİŞ 


Uzun bir koridorun ucundan hızla yürüyen bir kızla bir adam, sinirli bir biçimde tartışarak kameraya doğru yaklaşırlar. Kız, adamı ikna etmeye uğraşmakta, adam- sa sürekli ona karşı çıkmaktadır. İşte bu soluk soluğa başlayan mücadele, hızından bir şey yitirmeksizin filmin sonuna kadar sürükleyecektir bizi. 

Kız, Polonya'da bir sinema okulu öğrencisidir. Okulu bitirme filmi olarak, 1950'lerin "örnek işçi''lerinden biriyle ilgili bir film yapmak ister. Bu isteği başından itibaren ilgililerin karşı koymaları ve engellemeleriyle karşılaşır. Ama genç sinemacı Agnieszka, resmi çevreleri bunca rahatsız eden ve kendi kuşağından gizlenen gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıdır. Böylece, filmin başından itibaren iki öyküyü birden izlemeye başlarız, Biri, Agnieszka'nın öyküsüdür, öbürü de, Agnieszka' nın filmini yapmaya uğraştığı "örnek işçi" Birkut'un. 

Televizyon dairesi görevlisi, koridor boyuncu yürür- 


ken kıza çok tehlikeli bir işe kalkıştığını, bundan vazgeçmesini söylerse de Agnieszka ona aldırış etmez. 


Film ekibini alır ve yola çıkar. İlk durakları büyük bir sanat müzesidir. Sayısız salonlarında öldukça sıradan resim örneklerinin sergilendiği bu müzenin deposuna devrimci dönemin resim ve heykelleri o kaldırılmıştır. İşte Agnieskza “mermer adam''ı yere devrilmiş olarak burada bulur, 

Ancak “mermer adam" Birkut'un geçmişini öğrenmek oldukça zor bir iştir. 
Agnieszka işe, televizyon dairesindeki eski filmleri izlemekle başlar. Bu filmler- den birinde, sosyalizmin kuruluş yıllarnda bir inşaatta görürüz Birkut'u ilk kez. İnşaattaki resmi görevli öğlen yemeği olarak işçilere bir tane tuzlanmış balık vermeye kalkınca işçiler balıkları adamın başına fırlatıp, oradan kovalarlar. Ayrıca Birkut üzerine yapılmış bazı propaganda filmleri vardır. Bu filmlerden bazılarının yönetmeni olan Burski' yi bulmaya karar verir kız. 


Burski, çok ünlü bir yönetmen olmuştur, zengindir. Kızla pek ilgilenmez, acelesi vardır, bir yerlere yetişecektir. Ama Agnieszka ondan bir şeyler öğrenmeyi kafasına koymuştur. Atlar adamın arabasına ve anlatmaya başlar: 

—Filmimin adı "Kayan Yıldızlar" cak. 


ola- 


—Futbolcuları mı, yoksa sinema oyuncularını mı anlatacaksın? 

—1950'lerin "örnek işçi"'lerini, emek kahramanlarını. 


—Nereden aklına geldi böyle bir şeyi çekmek? 

—Bilmem, bana Orta Çağın şovalyeleri gibi geliyor onlar. Birkut'u tanıyorsunuz değil mi? 

Birden adamın gözleri parlar, ilgiyle kıza döner: 


—Birkut mu, tanımaz olur muyum. 
Onun sayesinde köşeyi döndüm. 

Bu sırada arabayı bahçe içinde iki katlı bir villanın önünde durdurur. Kapıdan çıkan beyaz önlüklü ve beyaz başlıklı bir hizmetçi kadın, "Hoş geldiniz beyefendi" diyerek adamın bavullarını alır, Kızla birlikte çok lüks döşenmiş eve girerler, arka bahçeye çıkarlar. Adam, dadısının baktığı çocuğunu biraz okşayıp sever. Sonra Agnieszka'ya dönüp "Ne içersin"! diye sorar. İçkisini yudumlayarak anlatmaya koyulur: 

—O ilk yıllarda sinema alanı çok sö nüktü. Hep birbirine benzeyen basmakalip propaganda filmleri yapılıyordu. Değişik bir şeyler yapmazsam, kimsenin beni farkedeceği yoktu. İşte o zaman bir “örnek işçi" filmi çekme fikri geldi aklıma. Böylece Birkut'u buldum, Nowa Huta'da. 


Sosyalizmin ilk yılları 


Nowa Huta, Krakov kenti yakınların- da kurulacak olan yeni bir kente verilen addır. Sosyalizmin ilk yıllarında ülkenin birçok yanından gönüllü işçiler akın etmektedir buraya. Birkut da köyünü bırakıp gelen bu genç gönüllülerden biridir. 
Olağanüstü bir coşkuyla çalışması dikkati çeker. Genç Burski, Nowa Huta'daki Parti yetkililerini Birkut'un çalışmasıyla ilgili bir film çekmek üzere ikna eder. Birkut, çekimden bir hafta önce besiye çekilir. Günde 10 bin kalori alması sağlanır. Birkut'a ters gelmektedir bu olup bitenler. Ama çalışma arkadaşı Witek'in “Ben bu işten hoşlanmadım. Bizi sirk 


maymununa çevirmeye çalışıyorlar gibime geliyor'' demesi üzerine ona karşı çıkar: "Ben hiç de öyle düşünmüyorum. 
Benim kafamda bir tek şey var, o da yeni düzende insanlara daha iyi konutlar sağlamak için mutlaka yeni yöntemlerle çalışmak gerektiği. Başka bir kaygım yok." 


Yeni düzene, sosyalizme inançla ve umutla bakan bir içşinin içtenliğidir bu, Çekim günü geldiğinde genç sinemacı Burski'nin kamerasına doğru mutlu bir yüzle yürüyen Birkut'u görürüz. Az sonra, sekiz saat içinde 30 bin tuğla döşeyeceği sınav alanına girer. Birkut derin bir soluk alır, istavroz çıkarır ve tam çalışmaya koyulacakken, sinemacı çekimi durdurur. Öfkelenmiştir. Bir propaganda filminde bir işçinin istavroz çıkarması olacak şey midir? Birkut'un şaşkın bakışları altında bu sahne bir kez daha çekilir. Oysa esas güzel olan, bir işçinin, dini inançlarını koruduğu halde sosyalizm için coşkuyla çalışmak istemesidir. 


Bu propaganda filmi gerçekten Burski' nin köşeyi dönmesini sağlar. Birkut ise artık tam anlamıyla yüceltilen bir emek kahramanıdır. Onunla ilgili birçok film çekilir, mermerden heykeli yapılır. Ülkenin dört bir yanında dolaşarak inşaat işçileri için, bir vardiyada 30 bin tuğla döşeme çalışmasını sergiler. Bu gezilerde Birkut ve çalışma arkadaşlarına eşlik eden bir gizli polis de vardır. Burski, Agnieszka'ya bu adamla görüşmesini, ondan daha çok şey öğrenebileceğini söyler. 


Striptiz kulübünün patronu anlatıyor 


Agnieszka, film ekibiyle birlikte, önünde bir sürü kadının biriktiği bir kapıdan içeri girmeyi zar zor başarır. Burası bir striptiz kulübüdür. Kulübün pisti loş bir biçimde ışıklandırılmıştır, bir yerlerden bir caz müziği duyulmaktadır ve pistin kenarındaki masada oturan bir adam, soyunup dökünerek önünden geçen adayları incelemektedir. Agnieszka adamın yanına gider, adam kızı tepeden tırnağa süzer ve kayıtsız bir ifadeyle "Tamamen mi soyunuyorsun yoksa kısmen mi" diye sorar. Agnieszka, kapının önünde biriken adaylardan biri olmadığını, kendisine Birkut'la ilgili sorular sormak istediğini anlatır. 


Adam önce şaşırır, sonra sahtekarca bir ciddiyet takınarak, "Demek o dönemle ilgili bir film çekeceksin. Çok iyi, çok iyi. Bugünkü gençlerin geçmişteki hatalardan öğrenmeleri, annelerinin babalarının yaptıklarından dersler çıkarmak istemeleri çok olumlu bir şey” der. 
Bu polis eskisi, Burski'nin bıraktığı yerden alıp, Birkut'u anlatmaya devam eder. 


Birkut'un, örnek çalışma yöntemini sergilemek için gittiği inşaatlardan birinde eline kızgın bir tuğla verirler. Birkut büyük bir acıyla yere çöker, elleri kavrulmuştur. Bu işi kimin yaptığı belli değildir, ama sıradan işçilerin, çalışma koşullarının zorlanmasına gösterdikleri bir tepkidir. Öte yandan elleri sargılar içinde olan Birkut daha büyük bir acıyla sarılmaktadır: "Anlayamıyorum, bir işçi başka bir işçiye bunu nasıl yapar?" 

Oysa gizli polisin kafasında bu sorunun 


3.Kartal Kültür ve Sanat Şenliği bugün başlıyor 


Kartal Belediyesi tarafından düzenlenmekte olan 3. Kartal Kültür ve Sanat Şenliği, bu akşam başlıyor. 

Programa göre bu akşam 20.30'da açılış konuşmalarıyla başlayacak olan şenlik İtalyan Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile sürecek, ardından Eczacıbaşı Küçükler Folklor Ekibi, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Ekibi ve Türk Folklor Kurumu' nun gösterileri izlenecek. Çeşitli sinema, müzik ve karikatür sanatçılarının da katılacağı gecede ozanlar da şiirler okuyacaklar. 

Yarın akşam Boğaziçi Üniversitesi Folklor Ekibi halk türküleri ve Artvin oyunları sunacak. Ayrıca Macaristan dan gelen folklor ekibinin gösterileri izlenecek... Pazartesi akşamı İtalyan halk oyunları, Boğaziçi Üniversitesi Diyarbakır ekibi, Şehir Armoni Orkestrası ve Zülfü Livaneli'nin konse- 


ri yer alıyor. 

7 Ağustos Salı akşamı İstanbul 
Şehir Tiyatrosunun oynayacağı Aziz Nesin'in "Atmasyonya Berberi" oyununun temsili izlenecek. 8 Ağustos akşamı BÜFK Ekibinin Ağrı semahları perşembe günü de şenliğe katılan yerli yabancı folklor ekiplerinin gösterileri yer alıyor. 10 Ağustos Cuma akşamı ilk kez Hindistan halk oyunları ekibi izlenecek. Aynı akşam Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği bir film galası yapılacak. 


3. Kartal Kültür ve Sanat Şenliği- nin son günü çeşitli sanat dallarıyla ilgili çeşitli programlardan oluşuyor, Ozanlardan şiirler, skert» =“ i natçıları, halk oyunları vb. Şenlik süresince Kartal Halk Plajında Türkiye, Yazarlar Sendikası kitap imza seansları düzenleyecek. 


Wajda ve "Mermer Adam" 


cevabı açıktır. Ona göre Birkut'un çalışma arkadaşı Witek bunu kasitlı olarak yapmıştır. Birkut da Witek de buna çok sert tepki gösterirler, ama çok geçmeden Kamu Güvenliği Dairesi, Witek'i sorgu vermeye çağırır. Birkut arkadaşını yüreklendirmek için onunla birlikte gider. Witek tek başına sorgulama odasına alınır. 
Uzun bir bekleyişten sonra Birkut da odaya girmek ister, İçeri girdiğinde Witek görünürde yoktur ve sorgulamayı yapan albay böyle bir şeyden habersizmiş gibi davranır. Birkut bu işin peşini bırakmayacağını, Varşova'ya kadar gideceğini söyler öfkeyle. Varşova'ya gitmek üzere is tasyonda beklerken, gizli polis yine yanında bitiverir ve gitmemesi için onu uyarır. 
Giderse kötü olacaktır, bu işi burada kapamak en iyisidir, , yoksa başı belaya girecek ve o zaman kendisi de ona yardım edemeyecektir, zaten Witek'in bir düşman ajanı olduğu, vatan haini olduğu açıktır vb. Birkut onu dinlemez. Varşova'da oldukça meşgul ve kayıtsız görünen bir yüksek yetkiliye derdini anlatmaya çalışır. Adam soğukkanlı bir ifadey- 


le, "Bakın, bir haksızlık varsa bunun giderileceğinden kesinlikle emin olabilirsiniz. 
Halkın adaletine güvenin. Yalnız sizden bir ricam var, bu işle siz uğraşmayın. Bu, bizim isimiz" der. 

m a an 

Siyaset kimin işi? 

—— 


Bu sözler, geçmişte «sosyalizm adına yapılan önemli bir hataya parmak basmaktadır. Yani, "'Siyaset yapmak ve karar vermek bizim işimiz, üretim yapmak ve tuğla döşemek de sizin işiniz" diye dile getirilebilecek yanlış bir anlayış sergilenmektedir, Sosyalizmin inşasını hızlandırmak için yararlanılan Stakhanov hareketiyle örnek işçiler, emek kahramanları ortaya çıksa da geniş işçi kitlesine böyle bir çalışmanın gereği siyasi olarak kavratılmadığı zaman, başarı sağlanamayacaktır. Kitleleri siyaset sahnesine çıkarmadan, onlara güvenmeden, sosyalizme güvenmeleri ve inanmaları istenebilir mi? 


Ama Birkut, Varşova'dan eli boş döndüğü halde, bu "siyasetten men" kararna uymayacaktır. Döner dönmez, yüzlerce işçinin katıldığı sendika toplantısına gider ve konuşmak için söz ister, Söz vermek istemezler, mikrofonu zorla alır ve işçi arkadaşlarına seslenir. "Arkadaşlar büyük bir haksızlık yapılıyor. Arkadaşımız Witek ortadan yok edildi. Bu işi açığa çıkarmalıyız..." diye bağırırken, salonun bir kenarında oturan gizli polis, mikrofonu fişten çeker ve Birkut'un sesi duyulmaz olur. Birkut bağırmaya devam eder ama o anda başlatılan ve işçilere de söyletilen bir marşla sesi boğulur. 


Artık Birkut istenmeyen adam olmaya başlamıştır. İlk iş olarak evinden atıur. Gizli polis bu anda da yanında bitivermiştir. Hâlâ onun iyiliğini istemektedir, daha geç kalınmış sayılmaz, kendisini kurtarmak için yapılabilecek şeyler vardır yine de, ama bu işin peşini bırakmazsa kötü olacaktır, geçmişini kurcalamaya başlayacaklardır. Birkut patlar: 


—Kurcalasınlar! Ne varmış ki geçmişimde? 

—Hatırlamıyor musun? Bir zamanlar yetkililerin kafasına balık fırlatmıştın hani. 


Birkut için düşüş başlamıştır. Ancak eskinin gizli polisi ve şimdinin klüp patronu, bu düşüşün nasıl noktalandığını anlatmaz. Agnieszka yine arşivdeki eski filmlere döner, Bu kez, yirmi dört yıl önce çekilmiş bir belgeselde Witek ve dört-beş kişinin yargılanmasını izleriz. Suçları vatana ihanettir. Birkut tanıklığa çağrılır. Duruşmada, daha önce verdiği ifadeyi değiştirir. İzleyenlerin 


, 


şaşkın o bakışları altında . soğukkanlılıkla anlatmaya başlar: —Aslında, örnek çalışma sırasında 


meydana gelen kaza bir danışıklı döğüştü. Örgüt bizi görevlendirmişti. Biz de yolumuzu bulacaktık. Önce jo beni kazaya uğratacaktı, sonra da ben onu. Böylece çalışmak zorunda kalmayacaktık. Bu iş de baltalanacaktı. Düşmanın alçaklığının sonu yoktur, ben de en berbatlarından biriyim. Unuttunuz mu, bir zamanlar yetkililerin kafasına balık fırlatmıştım! 

Bu kapkara alaycılıkla Birkut'un, yapılan haksızlığa meydan okuması, bardağı taşıran damla olur, Hapse atılır. Afişleri ve resimleri her verdon :- © *“ o Si--mer -* , Se asaşur artık. 


————— 
YARIN: 


“Mermer Adam" Resmi çizgiyi temsil etmiyor 


Genç güreşçilerimiz 


Dünya Şampiyonasına katılamıyorlar 


© Bazı yetkililer ” uçakta yer yok şeklindeki cevabın bahane olduğunu, Rusların güreşçilerimize vize vermediğini 


belirtiyorlar 


© Son dakikaya kadar oyalanan güreşçiler üzüntü içinde 


ÖZTEKİN ERDAĞI 


20 günü aşkındır İstanbul Mersinli Ahmet Tesislerinde kamp çalışmalarını sürdüren genç milli güreş takımımız Mogolistan'ın başkenti Ulan-Bator'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonasına gidemiyor. 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yetkilileri şampiyonaya katılamama nedeni olarak Moskova' 
dan Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator'a gidecek uçakta yer olmamasını gösteriyorlar. 


Ancak birçok yetkili, uçakta yer olmamasının bahane olduğunu ifade ederek Rusların güreşçilerimize vize vermediğini bu nedenle takımımızın şampiyonaya gidemediğini belirtiyorlar. 


Aslında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklama Rusların vize vermediği şeklindeki haberleri, doğrular nitelikte. Çünkü Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama: da 16 Temmuzdan bu yana uçak bileti almak için Rusya ile görüşme yaptıklarını "uçakta yer yok" şeklindeki cevabi son günde aldıklarını belirtiyorlar. 


Yine verilen bilgiye göre Rusların Moğolistan için vize vermemesinin nedeni olarak, Mo- 
,golistan'ın bu şampiyonâyı Rusya'dan izinsiz 


Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün başlıyor 


TORİNO (AA) 


Aralarında dünya bir mil rekortmeni İngiliz Sabastian Coe'nunda bulunduğu Avrupanın bütün kalburüstü atletleri bugün Torino'da Avrupa şampiyonası için birara- ya gelecekler. 


Erkekler ve bayanlarda yapılacak kupaya her dalda sekizer ekip katılacak. Ancak kupada temsil edilecek olan Avrupa ülkelerinin sayıları ondur. 

Kupada ilk iki sıraya yerleşecek olan takımlar bu ay sonlarında Montreal'de yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonasında Avrupa'yı temsil edecekler. Ayrıca geri kalan ekipler arasından seçilecek bir karma da "Avrupa karması" adı altında dünya kupasına 


“katılacaklar. 


Erkeklerde kupaya Sovyetler Birliği , Doğu Almanya ve Batı Almanya'nın o yanısıra İtalya, Polonya , İngiltere 


Italyan Pietro Mennea 100 ve 200 metrenin en kuv setli favoruerinaen biri. . 


düzenlemesini gösteriyorlar. 


KAMPTA DURUM 


Günlerce şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlanan güreşçilerimiz ise 


şampiyonaya gidememekten dolayı üzüntülü bulunuyorlar. Güreşçi- 


lerimizi bu şampiyonaya hazırlayan antrenör Hasan Sevinç ise “Yazıktır mademki bu durum vardı, daha önce haberdar etselerdi. Bu çocukları böylesine mahrum etmeye kimsenin hakkı yoktur” diyerek bu şekilde sürümcemede bırakıl. 
malarından hoşnutsuzluk duyduklarını ifade etti 


Balkan Yüzme Şampiyonasında 


Sadri özün yeni Türkiye rekoru kırdı 


Yuaoslav Kosmiran iki Balkan Gençler rekoru kirdi 


Yüzücülerimiz, şampiyonanın ikinci gününde başarılı olamadılar 


Balkan Gençler Yüzme ve Atlama Şampiyvnası Sofya'da devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde yüzücülerimiz başarılı olamadılar. 


100 metre sırtüstü erkekler finalinde Sadri 
Özün 1.05.62 ile dördüncü gelirken, gençler yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu, Bu yarışta birinciliği Yugoslav Kosmiran elde etti. 
Kosmiran 1.01.44 ile Balkan gençler rekorunu da kırdı. 


200 metre serbest erkekler finalinde Güneş 
Evgin 2.05.73 ile beşinci, Ferdi Doktoroğlu 2.09.92 ile sekizinci oldu. Bu yarışta birinciliği Yugoslav Dariyan elde etti. 


200 metre Karışık erkekler finalinde Sadri 
Özün 2.25.12 ile altıncı, Gökhan Aktaroğlu 2. 
31.60 ile sekizinci geldi. Birinciliği alan Yugoslav Kosmiran 2.18,32 ile gençler Balkan rekorunu da kırdı. 


Yugoslavya ve Fransa gibi ülkeler katılıyor. 
Bayanlarda ise çekişme Doğu ve Batı Almanya, Sovyetler Birliği, İtalya ,Polonya, İngiltere,Romanya ve Bulgaristan arasında olacak. 


Kupalarda Finlandiya nın yokluğu özellikle orta ve uzun mesafe koşulürında hissedilecek. 


Torino'nun Belediye Stadını dolduracak binlerce seyirci ile TV başında kupayı izleyecek olan milyonlarca seyirci aynı zamanda birçok dünya rekortmeni atletleri de izleme fırsatı bulacaklar. 


Öte yandan İtalyan Meteoroloji Bürosu, yarışmaların yapılacağı bugün ve yarın aralıklı yağışlar olacağını belirtiyor. 

Bugün yarışlar Türkiye saatiyle 18.00'de çekiç atma yarışı ile başlayacak. Günün finali olan 
1500 metre koşusu 20. 
25'de yapılacak. 


Akdeniz 


tı; 


— ` t TE a S 
Avrupa Atletizm Şampiyonasında 800 metrenin en güçlü adayı Dünya rekortmeni İngiliz Sebastian Coe. Bakalım Coe, bu yarışta yeni rekor kırabilecek mi? 


Oyunlarına 
Bayan Voleybol Milli Takımı Çalış maları devam ediyor. Bayan Milli Ta- göre kımı Antrenörü Cengiz Göllü, Akdeniz Oyunlarındaki hedefimizin ilk üçe girmek olduğunu söyledi. 
Çalışmaların pazar günü hariç her gün devam ettiğini açıklayan Cengiz Göllü daha sonra şu açıklamayı yap- pit edeceğimiz takımlarla maç ya- 


"Akdeniz Oyunlarına iddialı hazırlanı yoruz. Buradaki çalışmalarımız 


li : r i å i 
Şampiyonaya katılamayan genç güreşçilerimizden bir grup 


Türkiyeligleri fikstürü çekildi 


ANKARA Beşik taş -Altay 

Bitini * ücüncü 26 Ağustos 1979 
Türkiye 1980 
sezonu fikstür ç ileri ya ren&rbahçesAdana spor, pildi Göztepe Galatasaray, Eski 

25 Ağustos günü başlaya ehiisporRİ/espor, Kayser 
cak Olan Birinci Turkiye sp orDiyarbakırspor, Zon Liginin. ilk hafta maçlar, guldaksporGaziantepspor, şöyle AdanadenirsgorOrduspoı , 

25 Agustos 1979 Trabzonspor Bursaspor 


ECZACIBAŞI 1979-1980 SEZONUNU AÇTI İSTANBUL (ÖZEL) 
Eczacıbaşı Spor Kulübü 2 Ağustos günü 1979 
1980 spor sezonunu toplu halde açti 
Törehde, basketbol, voleybol, masa tenisi ve jimnastik dallarında faaliyet gösteren Eczacıbaşı Spor Kulübünde 12 teknik adam ile 728 sporcu 


bulunduğu açıklandı 


e 1 v 


Akdeniz oyunlarına hazirlanan bayan voleybolcularımızın ilk üçe gireceği tahmin ediliyor. Resimde voley bolcularımızın çalışmalarından bir görüntü. 


Bayan voleybolcularımız Akdeniz Oyunları hazırlıklarına başladılar 


İSTANBUL(THA) 13 


Evlil'e kadar devam edecek 

Rakiplerimizin çoğunu Ankara'daki Bahar Kupası maçlarından tanıyoruz. Elimdeki kadroyu iyi tanıdığıma başarılı olmamak için hiç bir neden yok 

Son yıllardaki en iyi kadroyu oluşturduk, Tek eksiğimiz maw noksanlığı, Bununiçin de girişimlerde bulunuyoruz. İzin alamazsak burada tes- 


hazırlanan 


pacağız. Akdeniz Oyunlarında ilk üçe gireceğimize bütün kalbimle inanıyorum.” 


(Baştarafı 1, Sayfada) 
ni^ temsilcisi ZANU heyerinin sınırdışı edilmesi kararını bozdu. 

AYDINLIK dergisinin davetlisi olarak ülkemize gelen ZANU heyeti “Zimbabve Halkıyla Dayanışma Gecesi'ne katılacak ve ırkçı Ian Smith rejimine karşı yürüttükleri mücadele hakkında bilgi verecekti. Ancak İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü kanunsuz bir şekilde bu toplantıya izin vermediklerini açıkladılar. 
İçişleri Bakanlığı da ZA-NU heyetini keyfi bir tutumla sınırdışı etti. 

Bunun üzerine AY- 
DINLIK derisi sahibi 
Leyla Yurdakul, Danıştay'a başvurarak MC hükümetinin bu uygulamasının iptalini istedi. 
Aradan 2 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra Danıştay 12. Dairesi bu konuyu karara bağlayarak MC hükümetinin kanunsuz uygulamasını iptal etti. 

Danıştay'ın 1979/ 
1659 nolu iptal kararında,ZANU heyetinin katılacağı ırkçı lan Smith rejimine ve sömürgeciliğe karşı mücadele veren Zimbabve halkına,Türkiye halkının ve Türkiye hükümetinin desteğini sağlamak üzere düzenlenen "Zimbabve Halkıyla Dayanışma Gecesi" için gerekli yasal başvuruların yapılmış olduğu belirtilmekte ve şöyle denilmekhı hak ve özgürlüklerden olup Anayasal güvenceye bağlanan toplantı hakkını düzenleyen 
171 sayılı yasa, bu hakkın kullanılışında kişileri sadece beyanname vermekle yükümlü tutmaktadır. 

“Bu duruma göre mülki amirliğin, beyanname vermek suretiyle yapılacağı bildirilen toplantıya izin vermeme yetkisi bulunmamakta sadece 


17.00 HABERLER 
17.05 OYUN TRENİ 
17.55 FLİPPER 


Danıştay, MC... 


toplantıda hazır bulunan 
hükümet komiserinin 171 
sayılı yasanın 9, maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan istisnai halde yapılmakta olan toplantıyı dağıtma yetkisi bulunmaktadır." 


Komandolar... 


(Baştarafı 1. Sayfada) rimci saflara katılmiştı. 
Yazıcı Samsun wğitim Enstitüsü son smf öğrencisi idi. 

Yazıcı bir ay önce 
MHP saflarını terkeden bir devrimciyi faşistlerin saldırılarından korumuş ve bu saldırganları yakalatârak tutuklatmıştı. 

Ünye'de giderek köşe- ye sıkışan MHP'li faşistler bunu bahane ederek TİKP üyesi Musa Yazıcı'yı katlettiler. — Olayı görenlerin ifadelerine göre, saldırganlar Aydın Zoroğlu ve Hamal Yakup lakabıyla tanınan ve 
15 gün önce cezaevinden 
çıkan komandolar Katilleri arama çalışmaları halen sürüyor. 

Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Merkez Komitesi Başkanı Doğu Perinçek yaptığı açıklamada Musa Yazıcı'nın katledilmesini protesto ederek şöyle dedi: 

“Partimiz üyesi, arkadaşımız Musa Yazıcı dün akşam Ünye'de silahlı bir saldırı sonucu öldürülmüştür, Musa Yazıcı'yı katledenleri nefretle protesto ediyoruz. Partimiz ülkemizi iki süper devletin rekabet alanı haline getiren iç savaş kışkırtıcılarının üzerine gidilmesini talep etmektedir. 
Yurdumuzda barışı sağlamanın biricik yolu budur. TİKP olarak, hiç bir cinayet ve zorbalığın önünde boyun eğmeyecegimizi bir kez daha açıklıyoruz." 


18.20 AVRUPA ATLETİZM KUPA FİNALİ: İtalya'nın Torino kentinden naklen yayınlana- 


cak. 


19.51 İFTARA DOĞRU 
20.06 AVRUPA KUPA FİNALİ: Naklen yay 


na devam edilecek. 
20.30 HABERLER 


21.15 SEYEHATNAME: Dizi filmin ikinci bölü- 


mü yayınlanacak. 


22.00 YURDUN SESİ: 


Programı, Mehmet Öz- 


bek ve Cemile Kutgün sunacak. Naci Alkır, Hüsamettin Subaşı, Can Etili, Ömer Şan, Güven Yapar, Saaddettin Yılmaz-Bircan, Nurten tnnap, Soner Özbilen çeşitli parçalar okuyacak-Jar. Programda ayrıca cura adlı halk sazımız 


tanıtılıyor. 


23.00 BARETTA: Sürekli filmin "Evlat" adlı 
33. bölümü yayınlanacak. 


23.00 HABERLER ' 


TRTI 


05.00 Açılış,Program ve Kısa Haberler 
05.05 Türküler,Şarkılar ve Oyun Havaları 
06.00 Kısa Haberler 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09.02 Çocuk Saati 
10.01 Arkası Yarın 
"10.21 Oyun Havaları 
13.00 HABERLER 
15.40 Şarkılar 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Türküler Geçidi 

09.55 Türküler 

10.30 M.Uğurlu R.Birgit' ten Şarkılar 

11.00 Türkiye Tarihi 

11.25 Aliye Akkılıç'tan Türküler 

11.45 Küçük Konser 

12.45 Şahin Gültekin'den Türküler 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

13.30 Halk Ozanları Bölge Sanatçıları 

14.00 Türk Dil Kurumu 
Öykü ödülleri 

, 14.20 özdal Orhon'dan 

Şarkılar 

14.35 Türküler 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 09.03 Merhaba 
10.00 Müzik Stüdyosu 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Müzik Köşesi 
13.45 Müzik Bahçesinden 
, 14.30 Klasik Türk Müziği Korosu 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi've! 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


16.20 Halk Müziği Sanatçılarımız 

16.40 Tangolar 

17.00 Kısa Haberler 

17.02 Dilek Kutusu 

17.50 Hafif Müzik 

21.00 HABERLER 

21.30 Dinleyici İstekleri 

22.00 Kısa Haberler 

23.00 HABERLER 

23.10 Cumartesiden Pazara 

01.00 Program ve Kapanış 

01.00 Gece Yarısı 


15.00 Dilden Dile 
16.20 Arkası Yarın 
17.00 Şarkılar 
17.30 Yurttan Sesler 
18.00 Okulda Müzik 
18.45 Türküler 
19.00 HABERLER 
19.30 Hafif Müzik 
19.45 Beraber Şarkılar 20.15 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 
20.30 Haftanın Ülkesi 21.00 Müzik Söyleşileri 21.30 Erkekler Faslı 
22.00 Beraber ve Solo Türkeler 
22.30 Hafif Müzik 
23.00 Caz Sevenler İçin 23.30 HABERLER 
23.55 Program ve Kapanış 


15.v0 Günün Konseri 
16.00 Anıların Müziği 17.00 Türkçe Haberler 17.03 İngilizce Haberler 17.06 Çağdaş Türk Sanat Müziği 
18.00 Gençler İçin 
19.00 Plak Dolabından 20.00 Dünden Bugünden 21.00 Günümüzde Caz 
22.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler 22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Cumartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN; 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTOR 


(Baştarafı 1. Sayfada) yumrukları sıkılı bir şekilde terketti. Kararın açıklandığı o duruşmada Doğan Öz'ün eşi Sezen 
Özde hazır bulunuyordu. 

İbrahim Çiftçi güvenlik kuvvetlerince dışarıya çıkarılırken "'ya hepinizi tam Susturacağız, ya hepinize kan kusturacagız" şeklinde bağırdı. 


Ankara o Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanı Kr demli Albay Hamdi Sevinç, MHP yöneticilerin- den Nevzat Kösoğlu, Yaşar Okuyan, İhsan Kabadayı ve MHP'nin diğer mensupları hakkında suça azmettirmekten Askeri Savcılıkca soruşturma açılmasını istedi, Albay Sevinç, İbrahim Çiftçi lehihe (o yalancı tanıklık yapan üç kişi için de yasal soruşturma açılmasını istedi. 


KARAR OKUNUYOR 


İbrahim Çiftçi salona getirildikten sonra Albay Hamdi Sevinç tarafmdan okunan kararda şöyle deniliyordu: 


"Kendi siyasal görüşünde olmayan, bu görüşlere katılmayan veya demokratik hukuk devletinin sağladığı güvence ile başkaca bir görüşü benimsemiş olan kişi veya kuruluş mensuplarına karşı; ister ülkücülük -milliyetçilik-sağcılık adına olsun, ister, devrimcilikilericilik-solculuk denilerek yapılsın, isterse; bu görüşler bünyesinde’ yeralmak suretiyle 'azınlık ırkçılık-bölücülük'şeklinde sürdürülsün: "ülkemizde değişik dönemler- de ve değişik yoğunlukta yurttaşlara, kamu görevlilerine, siyasal kuruluşlara, derneklere, sendikalara öğrenim kurumlarna, özel veya kamuya ait işyerlerine yapılmak- 


ta bulunan silahlı şiddet 


eylemlerini yürüten eylemcilerin bu tür davranışlarına: 


"Genel ve ortak amaçları olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına ve devletin güvence altına aldığı temel haklara saldırmak ve bu yoldan özel hedefleri olan hukuk devletini ortadan kaldırmak, niteliğini değiştirmek istedikleri belirlendiğinden, f 

“Samk İbrahim Çiftçi'nin: 

"1-Bu hedefe ulaşma- da bir engel telakki ettikleri Ankara Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü 24 
Mart 1978 günü saat 08.35'de başına altı kurşun sıkmak suretiyle ve önceden diğer suç ortaklarıyla planladığı biçimde öldürdüğü; bu fiilin, belirtilen nedenlerle taammü- den ve tasarlayarak adam öldürme değil, Türk halkı nı birbiri aleyhine, hangi sebebe dayalı olursa olsun, silahla katletmeye teşvikin sonucunda katletme, öldürme suçunu oluşturduğu anlaşıldığın- dan, hareketine uyan TCK'nın 149/2 maddesi gereğince ölüm cezası ile cezalandırılmasına, başkaca indirime takdiren gerek olmadığına, cezanın niteliği bakımından istemlerin reddine, tutukluluk halinin devamına? 


SUÇ ORTAKLARI 
VE AZMETTİRENLER 


Kararda sanığın suç ortakları ve azmeliirenler hakkında da şu ifadeye yer verildi: 

“2-Aynı eyleme katılmış olmaktan ötürü Hüseyin Demirel, Hüseyin Kocabaş haklarında Ankara Sıkıyönetim Askeri Savcılığınca açılan soruşturmanın, sürdürülmekte olduğu dikkate alınarak bu dava dosyasında adı geçen sanıklarla ilgili bulunan beyan ve 


Doğan öz'ünkatili... 


belgelerin soruşturma dosyalarına eklenmek üzere Askeri Savcılığa 


gönderilmesine, 

"3-Sanık İbrahim Çift çi'yi ve dolayısıyla suç ortaklarıyla oluşturdukla rı gizli suç örgütünü' gerekçede belirtilen şekiller de Anayasa dışı hedefe yönelmeleri için eğitik me, silahlanma ve eyleme geçmek üzere azmettirme, tahrik ve teşvik ettirme, koruma ve kollama konusunda etkileri bulunduğu hususundaki kanıtlar da gönderilmek suretiyle: 


"Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı, MHP 
Genel Sekreter Yardımcıları Nevzat Köseoğlu ve Yaşar Okuyan ile bunların bağlı oldukları kuruluş mensupları hakkında yasal soruşturma açılması için Sıkıyönetim Komutanlığı ve Sıkıyönetim Askeri Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına 

Mahkeme duruşmada yalancı tanıklık yapanlar hakkında da suç ihbarın- da bulundu. Kararın bu bölümünde şöyle denildi: 

"4-Bu davada sanığın savunma tanıklığını yapan ve yalan beyanda bulundukları belirlenen Kulu ülkü Ocakları Derneği eski Başkanı Hasan Taner, öğrenci Orhan Yüksel ve öğrenci Hayali Korkutoğ lu haklarında yalancı tanıklıktan yasal soruşturma açılması için Sıkıyönetim Komutanlığı ve Askeri Savcılığına suç duyurusu yapılmasına.." 

Kararın okunmasın- dan sonra Kıdemli Hakim Albay Hamdi Sevinç idam kararları verildikten sonra adet olduğu üzere kalemini kırmadı. 


BALGAT KATLİAMI 
SANIKLARI 
Öte yandan, Balgat’ 
ta bir kahvehaneyi tarayarak 4 kişinin ölümü ve çok sayıda kişi- 


nin yaralanmasına yol açmaktan sanık komando İsa Armağan ve 5 ar- 


kadaşının duruşmasına devam edildi. 
Duruşmada sanıkla- 


rın ruhsal durumlarıyla ilgili olarak dinlenen bilirkişi, sanıkların ruhsal durumlarının iyi olduğunu ve müşahade altina alınmalarına gerek olmadığını söyledi. 

Bu arada, sanık avukatlarının, sanıkların Emniyet Müdürlüğünde işkence gördüğüne dair iddiaları Mahkeme heyeti tarafından geçersiz bulundu. 

İSTANBUL 
SIKIYÖNETİM 
MAHKEMESİ 

İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi geçen yıl sol görüşlü Mehmet Nuri Ayyıldız'ı kasten öldürmek, Sadettin Şahin' ide öldürmeye tam teşebbus suçundan yargılanan komando Necdet Topraktepe'yi toplam 30 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. 

Mahkeme Heyeti, Necdet Topraktepe'ye Mehmet Nuri Ayyıldız'ı kasten öldürmekten önce 


TCK'nın 448. maddesi uyarınca 24 yıl ağır hapis cezası verdi, Mahkeme Heyeti üzerini aramak isteyen sol görüşlü grubun haksız tahrikte bu-Tunduğunu belirterek, Necdet o Topraktepe'nin bu cezasını TOK'nın 51. 
maddesi 1. fıkrası uyarınca dörtte bir oranında indirerek 18 yıl ağır hapse çevirdi. Mahkeme Heyeti, Necdet Topraktepe'ye sol görüşlü Sadettin Şahin'i kasten öldürmeye tam teşebbüste bulunmaktan da: 16 yıl ağır hapis cezası verdi, Mahkeme Heyeti aynı gerekçe ile cezayı 12 yıla indirdi 


Necdet Topraktepe'ye tabanca bulundurmak su çundanda bir yıl hapis 
500 lira ağır para cezası 
da veren Mahkeme Heyeti, Necdet Topraktepe'ye verilen tüm cezaların TCK'nın ilgili maddeleri 
uyarınca topl: varak 30 
yıl olarak erine getirilmesini ömür boyunca kamu hizmetlerinden yasak lanmasını ve ceza süresi kadar yasal kisthhk altında bulundurulmasını da kararlaştırdı. 


Zehirli... 


(Baştarafı 1. Sayfada) ancak Ödemiş Devlet 
Hastanesine kaldırılan 16 
kişi hastanede Tam Gün Yasası uygulanmadığı, 
Hiç bir doktor bulunmadığı için oradan Tire hastanesine, oradan da Izmir devlet hastanesine kaldırılmışlardı. Ancak tedavide gecikme yüzünden zehirlenenlerden 7'si ölmüştü. 

En son ölen Hatice 
Küçük'e de önceki gün saatlerce hastanede bakacak doktor bulunamamıştı. 

——— 
KAYIP: Nüfus Cüzdanı mı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Sıddık BAŞ 


cuların 
Hilvan'da... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

*Köylüleri birbirine kışkırtarak silahlı çalış malara yol açmak 

*Yol kesip hüviyet sora mak 

*Urfa Valisinin araba iiu Rurşunlamak 


* Hilvan lahla tehdit 


* Belediye seçimlerin- 
Je halka silah zoruyla kendi adaylarına oy ver dirtme 


Savcısını si 


© Son olarak Bucaklar aşiretine yaplıkları baskında üç kişiyi öldürmek 


(Baştarafı 1. Sayfada) yapmaktan gıyabi tutuklama kararı bulunuyor. 
Hilvan'ın etkili ağaların- dan Hacı Ezo ağanın oğlu olan Mehmet Milli, Süleymanlılar Aşiretine yapılan ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskına elebaşılık yapmıştı. 

Apocuların, Hilvan'daki elebaşılarından ikisi olan Eşkiya Pılımng ile Hüseyin takma isimli kişile- 


rin kimlikleri de son olaylarla ortaya çıkmış oldu, Eşkiya Pılıng'in 


Mehmet Milli olduğu,Hüseyin'in ise AP Milletvekili Celal Bucak ve ailesine karşı yapılan saldırı sırasında ölen Salih Kangal olduğu belirlendi. Apocuların Hilvan'daki şefleri Mehmet Akiz'in olaylardaki rolü araştırılıyor. 
Bu arada, Bucaklar üç gündür Eşkiya Piling'i ve diğer Apocuları yakalamak için dört kö- ye baskın yaptılar. Son olarak önceki gün Tezarap köyü de basıldı ve bu baskında 7 kişi daha yaralandı. 
ARABİK OLAYI 
Önceki gece AP Milletvekili Mehmet Celal Bucak'ın kardeşi İsmail Hakkı Bucak, akrabaları Ramazan Bucak, Fuat 
Öktem, Mehmet Öktem ve 50 kadar taraftarları Siverek'in Şekerli Bucağına bağlı Arabik köyüne silahlı baskın yaptılar. 
Bucaklar, köyde Mehmet Milli'yi aradılar ancak kendisini (o bulamayınca, kardeşinin karısı Zehra Milli ile 5 kişiyi yanlarına alarak dağa kaçırdılar. 
Dağa kaçırılanların isimleri şöyle: Zehra Milli, Ömer Kevgi, Muzaffer Kevgi, Mustafa Dişli, Abdurrahman Kılıç, 
Mehmet Kevgi. 
Bucakların, Arabik'e yaptığı baskın sırasında, Hamit Kevgi, Yıldız Kılıç ve Zeynep Kevgi de ağır şekilde yaralandılar. Bu arada Bucakların bazı evleri ateşe verdikleri, bazı ziynet eşyalarına da el koydukları bildiriliyor. 
Bucaklar iki gün önce de Eşkiya Pilıng'in ve babasının köyü olan Büyükkazanlı'yı basmışlar, bu baskındada "Pılıng"'in dayısı Şerif Köycü ile kimliği (o belirlenemeyen bir kadın ölmüştü. Ayrıca 
5 kişi de yaralanmıştı. 


SALİH KANGAL KİM Bilindiği: gibi Apocular üç gün önce Siverek' in Kırbaçlı köyünü basarak, burada bulunan 
AP Milletvekili Celal Bucak ve ailesine karşı si- 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3. 
a 
kare Tel: 26 5437 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GONTUR Dağıtım: GAMEDA 


Apocu “Eşkiya Pılıng” aranıyor... 


lahlı saldırıya geçmişler- di. Bu saldırıda Bucaklardan iki, Apoculardan ise bir kişi ölmüştü. Saldırı sırasında ölen ve adı- nın "Salih Kangal" olduğu açıklanan Apocunun, takma isminin "'Hüseyin"' olduğu belirlendi. Hilvan' da Apocular tarafından işlenen cinayetlerin ço- 


ğunu Salih Kangal'ın gerçekleştirdiği belirtiliyor. 


Kangal, geçen yıl Suruç'ta bir polisi öldürmek suçundan tutuklanmış, ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. 


ÜÇÜNCÜ ADAM 
NEREDE? 

Gazetemizin 27 Haziran günlü yayınında Apocuların Hilvan'daki elebaşılarının Mehmet Akiz, “Eşkiya Pılıng"' ve "'Hüseyin"' takma adlı bir kişi olduğunu belirtmiştik. 
Son olaylarla,"Eşkiya Piling'in Mehmet Milli, Hüseyin takma adlı kişinin ise Kuyucak baskınında ölen Salih Kangal olduğu,açığa çıktı. 

Apocuların Hilvan'daki şefliğini yapan Mehmet Akiz'in, bu saldırılarda nasıl bir . oloynadığı konusu ise henüz açıklık kazanmadı. Mehmet Akiz, Apocuların bugüne kadar bölgede yaptıkları saldırılarda başı çeken kişi olarak tanınıyor. 

Ayrıca kendisinin devlet içindeki gizli güçlerle ilişkisi olduğu belirtiliyor. 


ması gerekmektedir. 


e 


BÜROLAR 


|| ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
| İZMİR : Özgüler İşhânı, 452. Sok. 


| ADANA: Atatürk Cad. 113, Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 
TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


1— Bursa-Garajlar Ş. ve konut İnş. 
2— Maltepe Şb. ve konut inşatı 3— Turgutlu Şb. ve konut " 

4— Eksiltme dosyasında belirtildiği gibi inşaat betonarme demir bedeli Bankaca yatırılacaktır. 
5— Senelere sari fiyat uygulaması 7/15765 sayılı kararname esaslarına göre yapılacaktır. 

6— Kati teminatın yarısı sözleşme anında alınacak bakiyesi ara hakedişlerden tamamlanacaktır. 


SİVEREK EMNİYET 
AMİRLİĞİ İLE BİR 
POLİS OTOSU 
KURŞUNLANDI 

Öle yandan Siverek'te devriye gezen bir polis otosu ile Siverek Emniyet Amirliği önceki gece kurşunlandı. 

Urfa Emniyet Müdürü ile Tugay Komutanının Siverek'e gelerek incelemelerde bulundukları öğrenildi. 

AŞİRETLER 
ARASI 
KAVGADAN 
YARARLANIYORLAR 

Halkın çok yoksul olduğu köylerin ve toprakların belli başlı dört aşire te bölünmüş olduğu Hilvan'da Apocular, aşiretler arası kavgaları körükleyerek ilçeye hakim olmaya çalışıyorlar. 

Güneydoğuda sıkıyönitimin ilanından önce Süleymanlılarla Paydaslar arasındaki çatışmalarda, Paydasların desteğini alarak Süleymanlılara saldıran Apocular, çeşitli köy baskınlarında bu aşiretten dokuz kişiyi öldürmüşlerdi. 

Sıkıyönetimin ilanından sonra Urfa Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı- nın arabuluculuğuyla aşiretlerin barıştırılması Apocuları iyice azdırdı. Barışı bozmak için Süleymanlılardan iki kişiyi daha öldürdüler. Gemi iyice azıya alarak yol kesip hüviyet sormaya, adam soymaya basladılar. Bu arada Urfa Valisinin arabasını kurşunladılar. Hil- 


TÜRKİYE EMLAK KREDI BANKASI AO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Bankamızın aşağıda keşif bedelleri belirtilen inşaatlarımız Bayındırlık Bakanlığı 1979 yılı birim fiyatları essaları üzerinden, aşagıdaki şartlarla ihaleye konulmuştur. 


Keşif B. 


van Savcısının yolunu keserek silahla tehdit ettiler. "Hilvan'da devlet de, kanun da biziz" demeye başladılar. 

Apocuların terörü bu derece artırması bir ara onlarla işbirliği yapmış olan Bucakların da 'onlara karşı tavır almaya başlamasına yol açtı. Bucaklar da aralarında aşiret ve parti çatışmaları olan ailelerle barışma yoluna girdiler, 

Apocuların Bucaklara hafta başında yaptığı ve üç kişiyi öldürdükleri baskının nedenleri de bu gelişmelere bağlanıyor. 
Aşiretler arası barışın sağlanmasının ve bölgede bir AP-CHP yakınlaşması doğmasının kendi varlık - larına son vereceğini düşünen Apocular, bunu önlemek için Bucaklara saldırdılar. Ayrıca Apocu ların saldırdığı ailelerin genellikle bölücülüğe ve ayrılıkçılığa karşı olmas da, bu çetenin işlediği cinayetlerin Doğuda bölücülük ve ayrılıkçılık kışkırtmaya yönelik olduğunu gösteri yor. 

SIKIYÖNETİMİN 

AÇIKLAMASI 

Bu arada Diyarbakır-Hakkari-Siirt-Mardin-Urfa illeri Sıkıyönetim Komutanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şubesi Hilvan olayları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, olaylara karışan 6 kişinin gözaltına alındığını bildir di. 

Komutanlığın açıklamasında "30 Temmuz gü- 


Geçici Tem. 


nü Kırbaş köyünde Celal Bucak'ın misafir olarak bulunduğu eve kimliği meçhul 10 kadar silahlı kişi tarafından baskın yapıldığı, olayda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı"' kaydedilerek şöyle denildi: 


"Olay üzerine bölgeye sevkedilen güvenlik kuvvetleri Adıyaman yolu üzerinde terkedilmiş vaziyette bir aracın bagajında Salih Kangal isminde bölgede militan olarak aranan şahsın cesedi bulunmuştur. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alınmıştır, " 


Sıkıyönetim Komutanlığı, 31 Temmuz günü ise "Arabik köyünde kimliği meçhul şahıslar tarafından yapılan silahlı baskında 1 kişinin öldü- günü, 3 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kaçırıl dığını"' kaydetti 


Açıklamada, 2 Ağustos günü Siverek'te bir şahsın öldürülmesi olayı- nın ise yukarıda belirtilen olaylarla ilişkisi olmadığı ifade edilerek şöyle de nildi: 


"2 Ağustos 1979 gunu Hilvan olaylarına karıştı gı sanılan ve bacağından ağır yaralı bir kışı Viran 


şehir'de yakalanmıştır Böylece olaylarla ilgisi olduğu belirlenen 6 kışı gözaltına — alınmış ıkı Klaşinkol marka tufek ve 
2 adet tabanca ele geci 
miştir." 


İhale Ta. 


Doğan öz'ün... 


(Baştarafı 1. Sayfadaj dürülmeden önce bir öğrencinin öldürülmesi olayını soruşturuyor, ihbarları değerlendiriyor ve katilin bulunabileceği yerleri araştırıyordu. Komandoların barınağı haline gelen Site Öğrenci Yurdunun güvenlik kuvvetlerince basılıp aranmasından sonra,MHP Milletvekili İhsan Kabadayı Millet Meclisinde Doğan Öz'ü hedef alan bir konuşma yapmıştı. 

Doğan Öz,bu cinayet davasının yanı sıra Ülkücü Öğretmenler Derneği ile ilgili bir dosyayı da takip ediyordu. 

Bu yüzden MHP'li basın özellikle İhsan Kabadayı'nın konuşmasından sonra Doğan Öz'e saldıran yayınlar yapmaya başlamıştı. Ve sonunda Yurtsever Savcı Doğan 
Öz pusuya düşürülerek hunharca öldürüldü. 

KATİLİN 

YAKALANMASI 

Doğan Öz'ün öldürülmesinden 9 ay sonra Savcıyı öldüren silahın tetiğini çeken İbrahim Çiftçi 
27 Aralık 1978 günü yakalandı. Katil sorgu sırasında kendisine örgütün emir verdiğini "Sana hapishanede bakarız, besleriz dediklerini söylemişti. Doğan Öz cinayetinin diğer sanıklarından Hüseyin Kocabaş ise olaydan bir sene sonra Balıkesir'de yakalanmıştı. Cinayetin diğer faili ve Ülkü Ocakları Dernegi İkinci Başkanı Hüseyin Demirel olaydan sonra kaçtı. Hüseyin Demirel halen aranıyor. 
BİNLERCE YURTTAŞ: 

“MHP'DEN HESAP 

SORULSUN" 

Sanıklar yakalandık- tan sonra Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılandılar. Askeri Savcı esas hakkındaki mütalasını okurken şunları söylüyordu: 

"..Doğan Öz'ün maksatlı ve kasıtlı bir tertip içinde olduğunun MHP yetkililerince ifade edilmesi, sağ gruba mensup öğrencilere kaba ve acımasız tavır takınıldığının, zulüm ve işkence yapıldığının Millet Meclisinde belirtilmesini müteakip.." 

Yurtsever Savcı Doğan Öz'ün cenaze törenine katılan binlerce yurttaş MHP'den hesap sorulmasını istemişti. Katiller cezalandırılırken bunların arkasındaki güçler de açığa çıkıyor. 


Çetin:” Libya’ ya 
dışsatımımız 100 
milyon dolara yükselebilir” 


ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Yardımcısı 
Hikmet Çetin Libya'ya dış satımın 1978 yılında 
50 milyon civarında gerçekleştiğini, bu yıl ise bunun 100 milyon dolara» çıkmasının beklendiğini söyledi 


Kızımız 
ZEYNEP 
BAŞAK'ın doğduğunu bütün arkadaşlara mùjde- 


Ferda-Haluk 
YILMAZ 
28 Temmuz 1979 


9.856.287.58 
25.076.737.13 
71.366.734.05 


YURTDIŞI LARI 


ALMANYA | | FRANSA | BELÇİKA 25/3, Konak K 
Tei: 131090- 25 25 54 İİ erman | onana l | 188 rue [M60 | 75017 Paris | Josaphat, Tel: 103 42 ÜN Tet: 1030 Brüzelles 
0611 437 595 Tel: 6472 120 


308.000 — 9.8.1979 764.500.— 9.8.1979.— 233.000.— 9.8.1979 


7- Birim fiat ekli listesi dışındaki sair inşaat malzemelerine de gerektiğinde ihzarat ödenebilecektir. 
8— Eksiltmeler belirtilen tarihde saat 16,00 da yapılacağından teklif zarfları eksiltme dosyasındaki eksiltme şartlarına göre hazırlanarak aynı günde saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haerleşme Müdürlüğüne verilmiş veya gelmiş bulunmaları şarttır. Postadaki gecikmeleler kabul edilmez. 
9— Yukarda isimleri bildirilen inşaatlarımızın ihalesine iştirak edecekler enaz keşif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığı "B" gurubu Müteahhitlik karnesi, ayrıca 1979 yılı ticaret odası vizesine havi belge ve Banka referans mektubu ibraz edecek ve bu işleri yaptırdıklarına dair iş bitirme belgeleri ile beraber engeç ihale tarihinden 3 gün önce mesai saati sonuna kadar yeterlik belgesi için baş vurul-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Sovyetler Birliği! 


lıklı olmaktır. 


hükümet, katı 


Turist roketler 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


yarar mı? Adı üstünde, tanka karşı kullanılan silahlardır bunlar. Türkiye'de kimsenin özel tankı yok. Bir tek ordu tanka sahiptir. À Nusaybin mağaralarında bulunan roketlerin doğrudan doğruya orduyu hedef aldığı, Türkiye'yi dize getirmek, ülkemizin devlet egemenliğini ve bağımsızlığını ortadan kaldırmak amacıyla oralara gönderildiği açık. Gönderen ise, sık sık dostluğu şerefine kadehler kaldırılan 


Aslında mağaralarda roket bulmaya da gerek yoktur. Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu bölgesi- ne yüklendiği ve Türkiye'yi denetimi altına almaya büyük önem verdiği, çevresine bakan herkesin kolayca görebileceği bir gerçek. En iyisi, hoşumuza gitmese bile bu katı gerçeği dikkate alan doğru siyasetler izlemek ve hazır- 


Ecevit'in ise, olgular karşısında ilginç bir tutumu var. CHP Genel Başkanı herhangi bir gerçeği kafasından kovarsa, sanki o gerçek ortadan kalkmış gibi davranıyor. Yalnız bu konuda değil, Ecevit'in zorluklarla karşı karşıya oi duğu her konudaki tutumu budur. Başbakan, gerçeği kafasından uzaklaştırıyor ve onun yerine pespembe bir tablo yerleştiriyor. O zaman n'oluyor? Ecevit, görmezden geldi ve hesaba katmadı diye, gerçek, gerçek olmaktan çıkıyor mu? Elbette böyle bir şey olmasına imkan yok, Gerçek yerli yerinde duruyor. Üstelik gerçeğe dayanmadığı durumu değiştirme ve zorlukların üstesinden gelme olanağını da yitiriyor. Böylece Ecevit" in Başbakanlığı altında Türkiye'nin meseleleri her gün daha da büyüyor, daha da ağırlaşıyor. 

Roketleri bile turist olarak gören bir hayal gücü pek şairane ! Fakat o şair bir başbakansa... 


için, 


Washington Post:... 


(Baştarafı 1. Sayfada) değişik bir tutum benimsediğine ikna olabilmek için uzun Süren bir 


sabır göstermiştir, ama şimdi, bölgemiz içinde kendimizi daha güven- 


celi hissediyoruz 

“Fakat bazı çevreler; Ecevit in ileri sürdüğü 'değişik tutumu yüzeysel olarak görmekte ve bu fikri asla kabul etmemek- 


tedir. Gerçekten, radikal solcu teröristleri ve gerilla gruplarını silah- 


landırmak için yasa dışı yollarla Bulgaristan'dan akan silahlar aksi görüşü yansıtmaktadır. 


Türkiye'deki, Amerika'ya karşı güvensizliğin, Müslüman Orta 


Doğuda Amerika aleyhi- 


ne gelişen düşmanlığın süratle arttığı bir döneme rastgeldiğini ve bu durumun daha da rahatsiz edici olduğunu yazan Washington Post gazetesi, yorumunu şöyle bitiriyor: 3 

“İki hafta önce Prav- da'da yayınlanan ve geniş çapta okunan bir yazıda ABD'nin her isteği- ne evet deme politikasını değiştirdiği için Türkiye övülüyordu. Kremlin'in Türkiye ile ilişkilerini yumuşatmak için açtığı, tatlı konuşmalar ve rubleler kampanyası, Etyopya, Afganistan ve Güney Yemen'de olduğu gibi kanlı gücün aksine bir görünüm  serigelemektedir. 


Mahkeme heyeti... 


(Baştarafı 1. Sayfada) sunun sorulmamasını talep etti. 

Bunun üzerine duruşma Hakimi, "Ben tanığa soru sorulmasını önledim. Buna rağmen siz hâlâ beni bu konuda uyarıyorsunuz. Bu açıkça si zin mahkeme heyetine güvenmediğinizi ortaya koyuyor. Biz de bu durumda sizi uyarıyoruz" diyerek avukatı susturdu. 
MHP'li avukat daha önce de heyet tarafından birkaç kez susturulmuştu. 


Dünkü duruşmada birçok yakını ve komşusu katledilen Bilmez ailesi- nin üyeleri tanıklık yaptı. Olgylar sırasında, karısı Fatma ,oğulları Ali ve Hasan, komşuları Hasan Yakar ve Hasan Ildırcan öldürülmüşlerdi. İbrahim Bilmez bunlar adına müdahil sıfatıyla ifade verdi. 
Olayların elebaşılarıni o Cezalandırılmalarını ısteyen İbrahim Bilmez, 
“ Müslümanlık bu mudur, Alevi öldürmek midir?" 
şeklinde konuştu. 


Kızılay, Vietnamlı ve Kambogyalı göçmenlere yardım kararı aldı 


ANKARALAAM 

Kızılay Yönetim Ku rulu, Vietnamlı ve Kam boçyalı göcmenlere yiye cek ve giyecek yardımı yapılması üsleğini olum lu karşıladı Yönetim Kurulunun bu konudakı olumlu görüşu, Kızılay Merkez Kurulunun bu gün yapacağı toplantıda kesin karara bağlanacak 


Yönetim Kurulu top lantısından sonra bir a çıklama yapan Kızılay Genel Başkanı Dr. Ke mal Demir, “Yönelim Kurulumuz Vietnamlı 


Şehit o oluşunun s yıldönümünde 
Partimizin (değerli evladı Stajyer Dok- 


GALİP 
ÜSTÜN'Ü 


Anıyoruz. 


Yur dışı 
3aylık 675 TL 
Gaylık 1350 TL 


1 yillik 2700 TL 


Anma Toplantısı i 


Yer: TİKP İstanbul İl Merkezi 
1979 Cumartesi Saat: 14.00 


TÜRKİYE İŞÇI KOYLU PARTİSİ İSTANBUL iL ÖRGÜTÜ 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 3 
Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


ve Kamboçyali göçmenlere giyecek ve yiyecek yardımı yapılmasına dair isleği olumlu karşılamıştır. Merkez Kurulumuzun yarın yapacağı toplantıda konu karara bağlanacaktır" dedi. 


Edinilen bilgiye göre, Kızılay ile Dışişleri Bakanlığı arasında konu ile ilgili görüşmeler devam ediyor, Kızılay Merkez Kurulunun alacağı kesin karardan sonra yapılacak yardım belirlenecek bir yolla göçmenlere ulaştırılacak, 


4 Ağustos 


22340-496 


itiraflarta bir cinayet . 
şebekesinin İÇYÜZÜ 


ASKERI SAVCI yem MONA e z - "Doğan Öz'ün tertip içinde olduğunun MHP yetkililerince söylenmesinden sonra...” 


A NKARA Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde savcı 1977/175 esas sayılı davada esas hakkındaki mütalaasını okuyordu: 

"Sanık İbrahim Çiftçi'nin gerçek anlamda maddi çıkar uğruna adam öldüren kiralık bir katil olmadığı... sanığın eylemi- nin gerçek anlamda bir katliam niteliği taşıdığı, husule gelen katliamın da Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz'ün şahsında devletin bağımsız yargı organına yönelik lk 

“Anayasal organlardaki bütünlük ve uyumlu çalışmanın bozularak, mensuplarının görevlerini yapamayacak duruma getirilmesi, tüm kamu hizmeti ifa edenlerin tedirgin edilmesi, güvenlik kuvvetlerinin etkisiz hale getirilerek tüm vatandaşların güvensizlik ortamına sokulmasına matuf olan, 

, “Benimsedikleri siyasal görüşe uygun bir ortam yaratmak, toplum fertlerini sindirmek, amaçlarına ulaşabilecek gücü kazanıp kendi görüşleri doğrultusunda hakimiyet kurarak karşıt görüşlü kabul ettikleri fikir ve düşünce sahipleri üzerinde terör ve şiddet yaratmak amacıyla aynı siyasal görüşü benimsedikleri anlaşılan diğer sanıklardan aldığı talimatı gözünü kırpmaksızın yerine getiren, 

"Bu amaçla önceden hazırlanan plan sonucu halen yakalanamayan sanık Hüseyin Demirel ile birlikte olay mahalline gelen sanığın, Levent Özyörük isimli öğrencinin katillerini tespit edebilmek amacıyla Sivas, Tokat, Site Öğrenci Yurtları ile Ticaret ve Turizm Yüksek Okullarını aratan Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ün maksatlı ve kasıtlı bir tertip içinde olduğunur.Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerince ifade edilmesi, 

“Sağ gruba mensup öğrencilere kaba ve acımasız tavır takınıldığının zulüm ve işkence yapıldığının gerek basında, TRT haber bültenlerinde, gerekse Millet Meclisinde belirtilmesini müteakip, 

"Kendi görüşlerine karşıt görüşlü olduğu değer yargısına vardıkları cihetle, kl oldukları katliamız demokratik hukuk devletine yapılmış doğrudan doğruya devletin kişiliğine matuf saldırı niteliğinde bulunduğu dolayısıy- 


"Eylemin maddi, manevi ve kanuni unsurları itibarıyla TCK'nın 149/2. maddesinde yazılı suçu oluşturdukları kanaatına varılmıştır." 

Askeri Savcı, Doğan Öz'ün katiline bakıyor ve “İdamla çezalandırılmasını talep 

erim" diyordu. 


Doğan Öz'ü kim öldürdü 


İR öğrenci öldürülmüştü. Savcı Doan Öz katilin peşindeydi. İhbarrı değerlendiriyor ve katilin barınabileceği yerleri aratıyordu. Ayrıca Ülkücü Öğretmenler Derneği ile ilgili bir Kya da takip ediyordu. Komandoların barınağı haline gelen Site Öğrenci Yurdunun aranması üzerine MHP Milletvekili İhsan Kabadayı Millet Meclisinde Doğan Öz'e şiddetle saldıran bir konuşma yapıyor, ardından MHP'li basın, Öz'ü hedef seçiyordu. Bunun ardından Sav oğan Öz,sokak ortasında pusuya qig ülüyor ve acımasızca katlediliyor- u. 

Cinayetten sonra MHP yöneticileri hemen bir açıklama yapıyor ve “Doğan Öz'ün komünistlerle ilgili davaları takip ettiği için bunlar tarafından öldürüldüğünü" söylüyorlardı. Doğan edef haline getirenler, şimdi de yürütülen soruşturmayı saptırmaya ve güvenlik görevlilerini yanıltmaya çalışıyorlardı. Ancak olayların gelişmesi Öz cinayetinin de faillerini ortava çıkardı. 


İllegal başkanlar sahnede 


Ocak 1978 günü Ankara'nın Demirlibahçe semtinde Muzaffer Üstünel adlı bir şahıs bir gup koman - do tarafından yolu . kesilerek katledildi. 
Bu cinayetten 14 gun sonra aynı silah bu sefer Doğan Öz'ün üzerine kurşun yağdıriyordu. 

Üstünel cinayetinin failleri bir süre sonra el Suç aleti de bulundu. 
Balistik incelemesi bu iki cinayet arasındaki ilişkiyi belgeliyordu. Sanıkların itirafları ile ortaya yeni "illegal başkanlar"' "'obalar'' ve ÜGD çıkıyordu. 
Sanıklar, cinayet silahını “Manisa Öğrenci Yurdunda İllegal Başkan"' olduğu- 


sü yaş 


ie in » o < dm li 


KATLIAMLAR VE BUYUK | 
SİYASİ CİNAYETLER: 2 


talandı. 


hu söyledikleri Hüseyin Kocabaş'tan aldıklarını söylüyorlardı. Böylece Doğan Öz cinayetinin kilit ismi ortaya çıkıyordu; li Kocabaş. Rektör Hasan döneminde ODTÜ'ye işçi olarak alınan Kocabaş, olaydan hemen sonra ortalık- tan kayboluyor, fakat maaşı işlemeye devam ediyordu. 


Hangi örgüt 


OCABAŞ kaçarken Doğan Öz'ü öldüren tetiği çeken İbrahim Çiftçi 27 Aralık 1978 günü yakayı ele 


veriyordu. Sanık “örgüt emir verdi” di- 


yordu. “Biz sana hapishanede bakarız, besleriz dediler" diyordu. Kimdi bu örat? 


İbrahim Çiftçi, savcı önünde verdiği ifadede cinayeti ye anlatıyordu: "Hüseyin Kocabaş ile 1977 yılı bahar aylarında Ankara'da kapalı cezaevine düştüğüm zaman tanıştım. Hüseyin Demirel' i ise Ankara Ülkü Ocakları 2. Başkanı olduğu 1977 yılı aralık ayından beri tanıyordum. Fikir olarak ülkücüydüm. Olaydan bir gün önce okulda yanıma gelen Hüseyin Demirel ve Hüseyin Kocabaş Ülkü Ocaklarının kapatılması için çalışan Savcı Doğan Öz'ü öldürmem gerektiğini söylediler. Anlaştık. Ertesi gün 
7 sıralarında Hüseyin Demirel ile okul 
önünde buluştuk. Kocabaş da orada idi. 
Htiseyin Demirel bana 14'lü büyük şarjörlü bir silah verdi. Adres bilmediğim için Hüseyin Demirel de benimle birlikte geldi. Savcının otomobilini gösterdi. Yarım saat sonra otomobiline binen Savcıyı gösteren Demirel 'Tamam ateş et'dedi. Ben de 2-3 metre yan taraftan Savcıya 6 kez ateş eltim. Sonra kaçtım.” 

Doğan Öz'ü katleden İbrahim irei nin nkara'da Bahçelievler'de 7 TİP üyesi gencin evi basılarak eşine az rastlanır bir hunharlıkla katledilmesinin de baş sorumluları arasında olduğu anlaşıldı. Ve bu davadan da bir kere daha idamla yargılanıyor, 

OĞAN Öz cinayetinin diğer faili D: Ülkü Ocakları 2. Başkanı Hüseyin Demirel ise olaydan sonra kaçtı, halen aranıyor. Demirel MC döneminde Etibank'ta çalışıyordu. 20 Ağustos- 
1977 tarihine kadar burada çalışan Demirel, daha sonra Erzincan Belediyesinde çalışacağını yg işten ayrılıordu. Erzincan Belediyesinin MHP'i aşkanı Etibank'a başvurarak Demirel 
hakkında "sicil" istiyordu. Ve 1977 
Aralık ayında Hüseyin Demirel Ülkü Ocakları 2. Başkanı olarak sahneye çıkıyordu. 


Hüseyin Kocabaş ise bir senelik bir kaçıştan sonra, alıkesir'de yakalandı. Kocabaş kendisini yakalayanlara "bir gün MHP ihlilalle işbaşına gelecek. O zaman elimizi kolumuzu sallayarak doluşacağız"" yordu. Kocabaş'ın yakalanmasıyla birlikte Balıkesir'de 13 bombalama olayı ve yeni bir "illegal başkan" daha ortaya çıkıyordu.Komandoların gizli şefi Mehmet Yamtarçelik de yakalanıyor ve cinayet silahını Kocabaş a kendisinin verdiğini itiraf ediyordu. Emniyetleki vüzleştirme sırasında Kocabaş 


ve M. Yamtarçelik suçlarını bir kere daha açıklıvorlardı. 


MHP Milletvekili İhsan Kabadayı'nın sözleri,Doğan 


Öz'ün öldürülmesiyle nok- 


MHP bo r 


ALIKESİR'de Kocabaş'ın yanında yakalananlardan birisinin ifadesi özellikle ilginçti. Üzerinden "Eller kalem değil silah tutmalıdır” diye bir pusula çıkan ve Ankara'da Nurettin Kızılaslan adlı bir genci öldürmeye tam teşebbüsten 18 yıl hüküm giyen Erdal Kabakum ifadesinde şunları söylüyordu : "Eskişehir Cezaevinden Coşkun Ünal' ın Ankara'dan çektiği sahte tahliye telgrafı ile kaçtım. Coşkun Ünal beni Balıkesir'e gönderdi. Burada patlayıcı maddeler yapmaya başladım. Balıkesir'de bulunduğum sürece MHP İl Başkanı Kadir Eraslan'ın sahibi bulunduğu Birlik gazetesinde çalıştım." 
,, Kocabaş, Demirel, Çiftçi... İki gencin öldürülmesi, Doğan Öz ün katli, 7 gencin canavarca idam edilmesi, patlayan bom- 


balar... İllegal başkanlar, obalar... Ankara, Eskişehir, Balıkesir, İzmir'de ortaya çıkan, Kıbrıs'a kadar uzanan şebekeler... 


Kocabaş ve Demirel'in hikayeleri... Ve Erdal Kabakum'un itirafları ile bu zincir de yine MHP'de a 

Kocabaş yakalanınca MHP yöneticileri soluğu Balıkesir'de aldılar. MHP milletvekilleri "işkence yapılıyor" diye açıklamalar yaparak, emniyete gidip yakalanan sanıkları tek tek muayeneden geçirterek görevlilerin tahkikatı derinleştirmelerini engellemeye çalıştılar, 

MHP yöneticileri o telaş içinde suçlarını da itiraf ettiler, MHP Balıkesir İl Teşkilatı bir bildiri yayınlıyor, Kocabaş ve arkadaşlarını "masum'"'ilan ediyordu; 

"'Bu alçakça işkenceleri uygulayanlar, ne elde etmek istiyorlar. Ellerine düşen gençlere işlemedikleri suçları kabul ettirmek faili meçhul bazı olayları aydınlatmış görünmek ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkücü gençleri sindirmek..." 

Ardından tehdit geliyordu: 

"Zulmün köpekleri işkenceci alçaklar- dan hesap soracağız: Dünyanın öbür ucuna gitseler pençemizden kurtulamayacak - w ve adaletin tecellisine şahit olacakar... 

MHP'nin bildirisi en ilkel bir şekilde yapılmış kışkırtmalarla bitiyordu : 

"Sen, bir işkence odasından çıkıp, diğerine yürüyen genç.. Sen, şehit oğlu nun ardından gözyaşı döken ana... Sen, sevdalı gönlünden li fışkıran genç kız... Haydi.. Ehl-i zulmün saltanatını yıkmak için ileri." 

Ama MHP yöneticilerinin tehditleri ve kışkırtmaları sonuçsuz kaldı. Doğan Öz' ün katilleri sanık sandalyesine oturtuldu. Ve Askeri Savcı esas hakkındaki mütalaasını okurken şunları söylüyordu: 

“Doğan Öz'ün maksatlı ve kasıtlı bir tertip içinde olduğunun MHP yetkililerince ifade edilmesi, sağ gruba mensup Dile kaba ve acımasız tavır takınıldığının, zulüm ve işkence yapıldığıma Millet Meclisinde be irtilmesini müteakip..."" 

Doğan Öz'le başlayan büyük siyasi cinayetler serisinin son perdesi, Abai İpekçi: ni katilinin “Silahım MHP İstanbul İt Teşkilatına bıraktım" sözleri ile tamamlanıyordu. 


Yarın: ÖZgÜ 


NCE 


© Suç işlemediğine ya da yaptığı işin suç 


olmadığına inanan 


hiç kimse itiratimzalamaz. 


Füze üssünde görevli assubay da böyle birisiydi 


©Eşimin yandaki odadan duyulan çığlıkları ses araçlarıyla daha yükseltilmişti.Cunta'nın. takip elemanı ve yardımcısı karate vuruşları yaptılar. 


STİHBARAT Okulu' 
nda verdiğim sorgulama tekniği derslerinin bir gün bana karşı kullanılacağını hiç düşünmemiştim. Bu konuda, en son Amerikan kaynaklarını tarayarak derlemeler apmıştım. Sorgu Lİ endirmesi için eski destekleyici (o elemanlardan bir öğretim kâdrosu hazırlatmıştım. Moral .ve psikoloji açısından bilgi unsurunun durumunu gözden geçiren örnek testler (O düzenlemiştim. 
Teşkilat merkezine götürüldüğümde, bana yapılan uygulamaların nasıl bir seyir ipla adeta daha önce gördüğüm bir filmi tekrar sahne sahne seyreder gibi takip ettim.Ama apaçık, savunmasız ` bir şekilde gözaltına alındıpim için, dayanacak hiçir şey kalmamıştı. 


EŞKİLAT merkezine emrimde bulunan memurlar tarafından götürüldüm. Normal zamanda yanıma yaklaşamayan insanlar tarafından ağır şekilde dövük düm. Eşim ve çocuklarım bitişik odaya getirilmişlerdi. Sorgu odasına daha önce benim yerleştirdiimelektrikliişkence aleteri ve ışık verme aparatları bir tehdit aracı olarak bulunduruluyordu . Eşimin yandaki odadan duyulan çığlıkları, ses araçlarıyla daha da yükseltilmişti. 
Cunta'nın takip elemanlarından darbe uzmanı ve yardımcısı, ellerimi yukarı kaldırtarak vücudumun hassas noktalarına karate vuruşları yaptılar. Yıkıldığım zaman; dayak ve tehditle tekrar. “kaldırıp vurmaya devam ediyorlardı. 


UCUDUMDA morartı olmaması için, ısıtılmış bir yün kuşak getirdiler, onu iyice sardıktan sonra vurmaya devam ettiler. Karım ve « >- cuklarıma;baskı yapacaklarına dair tehditler ileri sürdüler, Ve bütün işkence araçlarını bir bir gösterdiler. Zaten çöküntü içinde bulunduğum için, herşeyi kabul ettim ve sav - cı karşısında kabul etmemek elimden gelmedi. 
Zaten, kanunda mümkün olmamasına rağmen, savcı ifademi almak için Teşkilat merkezine gelmişti. Ve bu, gözaltına alınmamdan tam dört gün sonra oluyordu. 

Savcı, ifademi alırken, odadaki konuşmalarımızın bir kısmını teypten tekrar dinletiler. Savcının ifade aldığı odada da mikrofon tesisatı vardı. 
Bunu daha önceden biliyordum. Çünkü, sorgu odalarındaki ifadeleri çoğu zaman kendim dinlerdim. 

AVCI, daha sonra 

kendi makamında da ifademi aldı. Ama orada da, Teşkilatın gorillerin- den biri vardı. Odamdaki dökümanlarla, yani casusluk suçlamasının kendi memleketim aleyhine olan kısmıyla ilgili birkaç şey söylemek istediysem de, bunları mahkemeye ertelemem istenince sustum. İlk mahkemeye yine Teşkilat'tan, Teşki-İat'ın aracıyla getirildim. 
Hadisenin enteresan olan tarafı, benim daha önce verdiğim derslerde işkencenin maddi ıstırabı üzerine değil, metodlu bir şekilde beyin yıkanması ve psikolojik etkiler üzerinde sıkça durmamdı. 
Hatta, birçok meslektaş beni robotlaştırma uzmanı olarak tanırlardı. 
Sonunda, benim gösterdiğim yöntemlerle ben karşılaştım ve uygulamalar Teşkilat merkezindeki pazarlık gücümü zayıflattı. Normal bir yetkilinin, kendi aleyhine bu kadar delili bile bile kabul etmesi ve altlarına imza atması inanılacak gibi degildi oysa. 
B İR ara sigara ve su :ymemi engelleyerek beni yalnız bıraktılar. Su daha sonra karşıma konuldu, bir muhafız getirildi ve onun emanetine bir paket sigara bırakıldı. 
İfademe başlamadan evvel zorla içirdikleri alkollü içki ve çok tuzlu yiyecekler yüzünden di- 


lim damağıma yapışmış ve konuşamaz durumdaydım. Daha sonra, dayağın da etkisiyle bayıldım. Gözlerimi açtığım- da Teşkilat'ın doktoru karşımda telaş içindeydi. 
Bana uyguladıkları metodların her türlü belirtisini yok etmek istiyorlardı. Tansiyonumu ölçtüler, bazı ilaçlar verdiler, Teşkilat doktoru beni sik sık muayene etti. 
Aslında, kendisi beni gerektiğinde muayene etmek için hazır tutuluyordu. Yoksa, o gün normal olarak izinli olması gerekirdi. İşkenceler konusunda son derece ileri bir bilgiye sahip olan bu insan, darbe döneminde büyük bir ihtisas kazanmıştı. 
Dea sonra verdiği 

raporlarda, bu doktor, vücudumda hiçbir iz olmadığını söyledi. Halbuki, beni ilk muayenesi sırasında oldukça kötü durumumu kendi gözleriyle görmüştü. 

Cezaevinde de, gelir gelmez bütün tutuklulara yapıldığı gibi muayene edildim. Cezaevi doktoru, kendisine cesaret edip de hiçbir şikayette bulunmadığım halde yüzümde- ki ve vücudumdaki yara ve bereleri tespit ederek rapor hazırladı. Onların darbe izleri olduğunu zaten herkes bakar bakmaz anlardı. 


SLINDA, gözaltına 

alınmamdan tutuk- 
İanmama kadar uzanan safha, bir kısmına benim de muttali olduğum bazı pazarlıkların bir ifadesiydi. Daha Teşkilat mer- | kezine götürüldüğüm gün, makamım için arama kararı çikarılmıştı. Yani savcılık benim durumum- dan haberdardı. Ama, ifademi almaya ancak dört gün sonra gelebildi. Bu dört gün karşılıklı tartışmalar içinde geçti, Ellerinde çok sayıda fotoğraf, teyp bandı ve takip raporları (o bulunuyordu. 
Bunların bir kısmını mahkemeye vereceklerini, sonunda birkaç yıl ile işin atlatılabileceğini, işi büyütürsem ve elimdeki imkanları kullanırsam cezanın da büyüyeceğini belirttiler. Ve çizmeyi aştığım taktirde cezanın akla gelmeyecek ölçülere ulaşacağını söylediler. 


J ŞSENCEDEN de korkuyordum. Üzerinde anlaşmaya vardığımız noktalardan saparsam metodların kademe kademe şiddetlendirilebileceinden çekiniyordum. 
ıllar önce, bir sosyalist ülke hesabına casusluk yaptığı iddiasıyla bir görevlimizin ifadesi alınmıştı. Sorgu sırasında uyguladığımız yöntemler sonunda kendisinin de katkısıyla eşsiz bir senaryo hazırlandı. Ama mahkeme safhasında, herşeyi inkar etti ve heyete bir kibrit kutusu uzattı, Kutunun içinde, sorgu odasında topladığı soyulma deri parçaları bulunuyordu. Sonunda, bizim delillerle görevli ağır bir cezaya çarptırıldı. Ancak, Yüksek Mahkemenin kararı sonunda beraat etti. Fakat biz, yaptığımız uygulamayla kalmış, görevimizi yerine getirmiş ve bir engeli aşmıştık. 
Şimdi, düşünüyorum da, işkencenin etkinliği konusunda verdiğim konferanslara kendim de inanmışım diyorum. Daha soğukkanlı olsam, yaratılmak istenen ortama kapılmasam, kendime güvenimi yitirmesem ve avantajlarımı kullansam bütün zorlamalara rağmen kurtulabilirdim diyorum. 


ARBE döneminde, 

yapılan baskılara rağmen moralini vitirmemiş ve tutamaklarıi kaybetmemiş birço! 
gençle karşılaştık. Aslında, kendinden emin, suç işlemediğine ya da yaptığı işin suç olmadığına inanan herkes için bu böyledir. Eskiden, füze üssünde görevli bir subaydan (o şüphelenilmiş, adam sorguya alınmıştı. 
Bütün baskılara rağmen, karısının, çocuklarının istikbalini düşünen ve 


bizim suçlamalarımızı samimi olarak "vatana ihanet" olarak görüp de böyle bir şerefsizliği üstlenmek istemeyen subay herşeyi reddetmişti. Daha sonra biz adalet makamlarına başvurduk. 
Adamın tutuklanmasını, böylece moralinin bozulmasını ve tekrar sorguya devam edebilmemizin şartlarının yaratılmasını istedik. Adamın şansı iyi gitti, mahkeme bunu kabul etmedi ve delil olmadıkça kimseyi tutuklayamayacağını söyledi. Biz tekrar, "istenilen delilleri biz bu şahsın üzerine yerleştiririz, bu milli çıkarlarımızla ilgili bir konudur" dediysek de yine kabul edilmedi. Hatta daha da sertleşti. Tam bu sırada da, üsle ilgili hiçbir şeyin çalınmadığı, ortada a suçlu bulunmadığı anlaşıldı. 


YARIN 


Yakalanmam 


ÖZET 


Semedin'in türküsüne kulak niz? 
verdiler 


Ararat'tan göçmek zorunda kalan koçerler, Osmanlı Dağıstan Beyin elinde 


Bu anılar, getçek bir hayat hikayesinden derlenmiştir. Olay, bir Orta Doğu ülkesinde yaşanmıştır. 
Ünlü bir istihbaratçı olan üçüncü adamın, kendisini savunmak amacıyla kullandığı ifadeler, CIA'nın bölgedeki faaliyetlerinin içyüzünü açığa vurmaktadır. Amerika'nın ülkelerin iç işlerine nasıl pervasızca müdahale ettiğini ortaya koyan bu öyküyü, bir ibret belgesi olarak okuyucularımıza sunuyoruz. 


Aydınlık 


"Uzaktan bir atlı gelir Atı şatafatlı gelir Gelişinden bilmişim 
Bir dürzü tabiyatlı gelir." diyor- 


du. 

Semedin, Araratlının keyfiydi. 
Sakar, küfürbazdı. Ara sıra akıllıca bir laf etse de, ardından beş sover: delilenirdi. Kızmazlar, üstüne gülüşürlerdi. 

— Ula kavatlar, vara yoğa ne gülü - şürsünüz, sözümü yalan mı belledi- 


Rispi Miro takıldı, 

— Lo Semedin, ne boka avarelenir, gezinirsin. Elçi çıkar, konuğunu karşılasınlar. Sen Araratın beyi degil misin? 

— Biz, beyliği çoktan kapimız 


bulunan düzlüğe yerleşirler. Düzlük aslında Türkmene aittir. Dağıstan Bey, Kürtleri Türkmene karşı kullanmayı düşünür. 
Hacı Osman Beyle dostluk kurar. Kendi kızını ona vermek, Hacı Osman Beyin kızı Kevok'u da kendisine almak niyetindedir. Kevok, başçoban yiğit Memdız'ın nişanlısıdır 
Hacı Osman Bey, Kevok'u Memdız'a "berduş" tur diye vermeyeceğini Rispilerine açıklar. Karısı Hacer Hanımın ve Rispilerin tepkisiyle karşılaşır. 
Memdız'la Kevok'un arası soğumuştur 


Hacer Hanım merak etti, 

—Hangi söylediklerine? 

— Osmanlı, Memdız'ın sözüne inanmaz, sürüyü çalanları tartışır. 

— Hayf bana! Gece çalınan sürüyü kimin götürdüğünü Memdız'dan iyi mi bilirlermiş? Elimizde büyüttügümüz Memdız'ın yalansızlığına yemin etsek, başımız ağrımaz. Onlar böyle diyende, siz ne cevap vermişsiniz? 

— Susmuşuz. 

— Öyleyse Memdız haklıdır. 
Hem Türkmen ne söyler duymaz mısınız? 

Bey hiddetlendi, 

— Şu kara donluyu lafa vurup, lafı boklatma! 

— Türkmene neden kızarsın Bey? 

— Kızmiyam da ne edem? Dengimizmiş gibi lafa karıştırırsın. 

— Türkmenin bizden nesi eksiktir, zararsız kendi hallerinde yaşarlar, kimseye de karışmazlar. j 

— Karışıp ta ne etsinler!. . 

— Bey, bunlar Osmanlıdan korkmazken bizden hiç korkmazlar. Senin Osmanlıyla ahbaplığını baştan beri bilirler de görmezlikten gelirler. 

— Memdiız'ı kapmışlardır. 

— Biz sahip olmazsak kaparlar elbet. 

— Koynumuzda mı gezdirek Araratın berduşunu! 

Hacer Hanım, Beyin öfkesini görünce hazır sözünü yutup, dışarıya vardı. 


Sabah, konağın önü ardı temizlendi, gölgeye minderler atıldı. Bey, rispilerle oturup halleşti. Köy bağırtılıydı. Sürüye hazırlık yapılıyordu. 
Bağırtılara küleklerin, yayıkların şakırtısı karışmca şamata her yandan duyuluyordu. 

Semedin'in türküsüne kulak verdiler, 


itine satmışız. 

Şişindi,, göğüs kabarttı. Sonra aklı ne dediyse çözülüp eski haline vardı. Oturanlar dizlerini döğe döğe gülüşürlerdi. 

Bey, 

— Semedin, biz senin kapı itin mi oluruz? 

— Haşa, ben başkasını öyle bilirim. 

— Kimi? 

— Araratın Köse beyini... 

— Gel hele, bir tütün sar da keyfet. 

Gölgeye yürüyecekken üzengi boşaltan atlıya takılıp durdu. Gölgede oturanlar konuğa yer açtılar. 

Semedin'in canı sıkıldı. Yeni geleni, göz ucuyla kollayıp gizlice yaklaştı. Parmakları üstüne dikilip yürüdüğünden farkedemediler. Konuğun kulağı dibinde bağırdı: 

— Sen kimsin lo? 

Adam boş bulunup fırladı. Rispiler gülüşlerini sakladılar. Semedin'in avucuna tütün doldurup yolladılar. 

—Az biraz delidir, 
Adam bozulmuş, sustu. 

Dağıstan Bey yollamıştı. Niyetini sormadılar. Konuğa, kendi meramını açmadan niye geldiği sorulmazdı. Vakit boş lafa dolandırılıp ziyan edilirdi. 

Söz tükenip sükuta varınca, konuk: 

— Beyimiz, Hacı Osman Bey sözündeyse elçilerini göndersin bu işi bitirelim, yok değilse Aginin Tatar Beyine kızımı vermeye gönüllüyüm sitem etmesin der, dedi. 

Bey düşüncelendi, bakışını rispilerden kaçırıp dağ, taş dolandırdı. 
Yüzünün bir yanı şavkıdı, bir yanı muruz yığdı. 

— Var git Beyine sözümde durduğumu ve de caymadığımı söyle. 
Ben elçilerimi bu gece yollarım. Gerisi için üç gün mühlet isterim. Üç gün yeter bana. 

Adam izin isteyip ayrıldı. Atını dört nal koşturdu. Semedin, ardından ağız dolusu sövdü. 

Sonra cigara sarmaya oturdu. Cebindeki tütünü çıkardı. Avucundaki tütünü sarmaya ne eksiktir düşündü. ` Aklını buna akıttı. Bulunca da: 


dediler. 


DEVAM EDECEK 


